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ÜMİT DOĞAN 


1984 yılında Kırıkkale'de doğdu. İşletme ve tarih alanlarında lisans eğitimini tamamladı. İstiklal Harbi tarihi üzerine bilimsel araştırmalar yapmaya başlayan genç tarihçi, anılan zaman kesitinin üzerinde çok durulmayan ya da araştırılmayan yönlerine derinlemesine nüfuz etmek çabası ile ön plana çıkmıştır. Bu anlayışla kaleme aldığı ilk çalışması olan Mustafa Kemal'in Muhafızı Topal Osman başlıklı kitabı 2014 yılında yayınlanmış ve çok sayıda baskı yapmıştır. Yazar bu çalışma ile tarihe 4/i Şükrü Bey Hadisesi olarak geçen olaya net bir şekilde açıklık getirmiştir. Yazarın 2016 yılında yayınlanan ve yine çok az bilimsel araştırmaya konu olan Türk Papa/İstiklal Harbin- den Ergenekon Sürecine Papa Eftim ve Türk Ortodoks Patrikhanesinin Faaliyetleri isimli ikinci çalışması yakın tarihimizin unutulan bir sayfasına ışık tutmuş ve birçok kesim tarafından beğeni kazanmıştır. 
Yazar, Atatürk'ü Öldürme Planları isimli üçüncü kitabında, Atatürk'e yapılan otuzdan fazla suikast tertibini ilk defa ortaya çıkarıp yayınladığı belgelere dayanarak anlatmıştır. Yazann Kurtuluş Savaşı’ mızın kazanılması adına Atatürk'ün kontrolünde gerçekleşen istihbarat faaliyetlerine ve kahraman istihbaratçılarımızın eşsiz mücadelelerine yer verdiği Atatürk'ün İstihbarat Faaliyetleri isimli dördüncü kitabı, Nisan 2017'de raflardaki yerini almıştır. Ümit Doğan'ın beşinci kitabı Derin Sultan Abdülhamid isimli çalışması Ekim 2017'de yayınlanmıştır. Bu çalışma, Osmanlı Devleti'nin son döneminde yaşananlara ışık tutması amacıyla hazırlamış olup Osmanlı sultanları arasında özel bir yere sahip olan Sultan Abdülhamid dönemi ile ilgili önemli tespitler içermektedir. Yazarın son olarak kaleme aldığı altıncı kitabı olan Atatürk'ün Terörle Mücadele Yöntemi-Pontusçu Rum Çeteler Örneği adlı çalışması Şubat 2018'de okura sunulmuştur. Atatürk'ün militer yapılarla mücadelde hangi stratejileri izlediğinin altını çizen bu eser, günümüz terörle mücadelesinde devletin geçmiş tecrübelerinden faydalanmak adına bir başvuru kaynağıdır. 

Ümit Doğan, evli ve bir çocuk babasıdır. 


İletişim: 

E-Posta: tsumut7 1 @gmail.com 

Facebook: https://www. facebook.com/umit.dogan.1650 Twitter: @tsumut71 

İnstagram: @umt.dogan 
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ÖN SÖZ 


Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele dönemindeki imkânsızlıklar içinde bile, her birini birer terör faaliyeti olarak nitelendirebileceğimiz onlarca isyanı başarıyla bastırabilmiş olması, üzerinde araştırma yapılmaya değer bir konudur. Atatürk'ün bu terör faaliyetlerine karşı yapmış olduğu başarılı mücadelede nasıl bir yol izlediği ve hangi yöntemleri kullandığının ortaya çıkartılması devletimizin terörle mücadelesi açısından önem arz etmektedir. 
Bu kitabın hazırlanmasının temel sebebi budur. 


Kitapta, Atatürk'ün terörle mücadelede uyguladığı yöntemler, “Pontus çeteleri örneği” üzerinden ele alınmıştır. 
Pontus meselesinin diğer isyanlara göre daha geniş bir coğrafyaya yayılmış olması, iç ve dış destekçileriyle oldukça güçlü bir teşkilata sahip olması, TBMM hükümetini en uzun süre uğraştıran isyan olması, günümüzde Yunanlılar tarafından siyasi bir mesele olarak gündeme getirilmesi gibi nedenler, Pontus çetelerinin örnek olarak seçilmesinde etkili olmuştur. 


Tamamen kaynaklara dayalı olarak ve büyük bir titizlikle hazırlanan bu kitap dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde terör ve terörizm kavramları ile terörün tarihi gelişimi anlatılmıştır. Pontus meselesinin ne olduğundan, iç ve dış destekçilerinden bahsedilmiştir. İkinci bölüm, devletin resmi kayıtlarına göre Pontus çetelerinin yaptığı katliamlara ayrılmıştır. Üçüncü bölümde Atatürk'ün Pontus terörüyle mücadelesinin aşamalarından bahsedilerek hangi yöntemleri uyguladığı izaha çalışılmıştır. Dördüncü bölümde Türk-Yunan nüfus mübadelesi ve Pontusçuluğun sona ermesi konuları işlenmiştir. Kitapta bazı eksikliklerin olması kaçınılmazdır. 
Kitap; okuyucuların ve bilim insanlarının katkılarına açıktır. 


Bu kitabın ortaya çıkışındaki sabır ve desteklerinden dolayı eşim ve oğluma teşekkürü borç bilirim. Kitabın yayına hazırlanma sürecindeki özverili çalışmalarından dolayı Kripto Kitaplar Yayınevinin değerli çalışanlarına ayrıca teşekkür ederim. 


Ümit Doğan 
30 Aralık 2017 - Niğde 
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BİRİNCİ BÖLÜM 


TERÖR VE TERÖRİZM KAVRAMLARI 


Terör ve terörizm kavramları toplumda “modem çağlarda ortaya çıkan kavramlar” olarak algılanmakla birlikte; özünde şiddet, korkutma ve yıldırma olan, askeri veya sivil hedeflere karşı girişilen şiddet eylemlerinin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Bu kavramların net bir ayırımı ifade etmenin zorluğu ile birlikte, genellikle kontrol dışı toplulukların meydana getirdiği aşırı şiddet içeren davranışlar terör, terörün sistematik ve örgütlü olarak kullanılması ise terörizm olarak adlandırılmaktadır.' Terör kısaca, belirli bir amaca ulaşmak için hukuk dışı yollarla yapılan eylemdir. Terörizm ise yapılan terörist eylemleri savunan, terörün stratejilerini anlatan, aktaran ve geliştiren bir düşünce disiplinidir.’ 


Terör kelimesi etimolojik olarak “korku salarak dehşete düşürmek” anlamına gelen Latince “terrere” sözcüğünden türemiştir. Arapça kökenli “tedhiş” sözcüğü de Türkçede aynı 


1 Ali Hakan Akalın, Terör ve Terörizm, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2009, s.3. 

? Bekir Gücenmez, Terörizmin Finansmanı: PKK, ETA ve IRA Terör Örgütlerinin Karşılaştırılması, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2014, 5.7. 
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anlamda kullanılmaktadır.? Türkiye'de yıllarca teröre karşılık olarak “anarşi” kelimesi kullanılmış ancak daha sonra bu kelime terk edilerek terör kelimesi kullanılmaya başlanmıştır. Bugünkü anlamda terör kelimesi ilk defa Fransa'da, Fransız İhtilali'nden sonra kullanılmış ve ihtilalden sonraki Mart 1793-Temmuz 1794 tarihleri arasında kalan dönem “terör rejimi” veya “terör dönemi” olarak adlandırılmıştır. * 


Terörizm kavramı Türk Dil Kurumu Terimler Sözlügü'nde “siyasal bir hedefe ulaşmak amacıyla devlete, halka veya bireylere karşı şiddet eylemlerine başvurma”, Oxford İngilizce Sözlük'te “politik amaçlar için şiddetin ve sindirmenin gayriresmi veya yetkisiz kullanımı”, Ana Britannica'da “siyasal bir hedefe ulaşmak için devlete, halka ya da bireylere karşı sistemli şiddet eylemlerine başvurma”, Meydan Larousse'da ise “ihtilalci grupların giriştiği şiddet eylemlerinin tümü, tedhişçilik, bir hükümet tarafından uygulanan şiddet rejimi” olarak tarif edilmiştir.” 


Terör ve terörizm kavramlarının tanımlanması hususunda ise tam bir mutabakat sağlanamamıştır. Ortak bir tanımın yapılamayışı akademik çalışmalara da yansımış terör konusunu ele alan her araştırmacı kendince bir tanım bulmaya çalışmıştır. W.T. Mallison ve S.V. Mallison terörü “sosyal veya siyasal amaçları elde etmek için aşırı ölçülere varan şiddet veya şiddet tehdidi” olarak tanımlamaktadırlar. Thomas P. 
Thomton'a göre terör, normal sayılmayacak davranışları et- 


3 Gücenmez, a.g.t. , S. 7. 

4 Atilla Yayla, "Terörizm: Kavramsal Bir Çerçeve", Ankara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Fakültesi Dergisi, 1990, s. 335. 

> Gücenmez,a.g.t.,s.9. 
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kilemeyi amaçlayan sembolik hareketlerdir. Toplumbilimci Mevlüt Bozdemir, terörü “insanları yıldırmak, sindirmek yoluyla onlara belli düşünce ve davranışları benimsetmek için zor kullanma ya da tehdit eylemi” olarak tanımlamaktadır." 
İhsan Bal ise “Herhangi bir amaca (Bu amaç çoğunlukla siyasaldır.) ulaşmak için sivillerin veya güvenlik görevlilerinin propagandaya yönelik ses getirici eylemlerle öldürülmesidir.” demektedir.” 


Paul Wilkinson, terörizmi “istenen politik taleplerin karşılanması için kişilerin, grupların veya hükümetlerin korkutulması amacıyla, cinayet ve yok etme fiillerinin sistematik olarak kullanılması veya kullanılma tehdidi ile korku oluşturulması” şeklinde tanımlamaktadır. Yonah Alexander'a göre terörizm, “gerçek veya hayali hedefleri ele geçirmek üzere geniş bir korku iklimi oluşturmak amacıyla organize edilen bir grup şiddetin kullanılmasıdır.” G. Guillaume, uluslararası hukuk açısından terörizmi, “korku uyandırmak amacıyla yapılan bir teşebbüs çerçevesinde insanların hayatına veya vücut bütünlüklerine zarar verecek şekilde şiddete başvurmayı içeren her türlü hukuk dışı faaliyet” olarak tanımlamıştır.“ Sulhi Dönmezer ise terörü “şiddetin, sosyal, ulusal, ırkı, dinsel, fesat çıkarıcı ve benzer diğer maksatlarla ve sosyal sınıflar arasında çatışma, savaş tahrik etmek üzere planlı ve 


i Yayla, a.g.m. , s. 336. 

7 İhsan Bal, “Terör Nedir? Neden Terörist Olunur?”, Terörizm, (Der. İhsan Bal), 
Ankara 2006, s.8. 

yi Gücenmez,a.g.t.,s. 9. 

> Yayla, a.g.m. , s. 337. 

10 Mehmet Emin Çağıran, "Terörizm ve Uluslararası Hukuk", Terörizmin 
Finansmanı ve Ekonomisi, (Ed. H. Çakmak, T. Altunok ) Ankara 2011, s. 47. 
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hukuk dışı olarak kullanılması” olarak tanımlamaktadır." 
Doğu Ergil?e göre terörizm; “saldırılan veya korkutulan sivil ve masum kurbanlar aracılığıyla hedeflenenden daha büyük bir kitleyi yıldırıp korkutarak, yasa dışı stratejik ve siyasal amaçlarını gerçekleştirmek için bir grubun veya devletin bilinçli ve planlı bir şekilde şiddet kullanması veya şiddet kullanma tehdidinde bulunmasıdır.”?? 


Terörle Mücadele Kanunu'nda ise terörün tanımı şu şekilde yapılmıştır: 


“Terör; cebir ve şiddet kullanarak baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devleti'nin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir. ”* 


Terörizm kavramını devletlerin kendi içindeki birimlerde bile farklı şekilde tanımladıkları görülmektedir. ABD'nin üç farklı birimi, terörizmi şu şekilde tanımlamıştır: 


1 Sulhi Dönmezer, “Her Yönüyle Tedhiş”, Son Havadis, 10 Kasım 1977. 

3 Doğu Ergil, "Terörizmin Mantığı ve Hedefi", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Dergisi, 1991, C.46, 5.1, 5.171. 

3 12.04.1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, Madde 1 (Değişik 
birinci fıkra: 15/7/2003-4928/20 md.), i http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3713.doc Erişim: 20.11.2017 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“FBI: Terörizm, politik ya da sosyal amaçlara ulaşmak için; kişilere veya mala karşı kanunsuz güç ya da şiddet uygulayarak hükümeti, sivil halkı veya bir grubu korkutmak ve baskı yapmaktır. 


ABD Dışişleri Bakanlığı: Terörizm, ABD yasalarında suç sayılan, kişilere yönelik ve insan hayatını tehlikeye sokan şiddet eylemleridir ve bu eylemlerle sivil halk üzerinde korkutma ve baskı yapma; baskı ve korkutma yolu ile hükümetin politikalarını etkileme veya suikast veya adam kaçırma gibi yollar ile hükümetin davranışlarını etkileme amaçlanmaktadır. 


ABD Savunma Bakanlığı: Terörizm; genellikle politik, dini veya ideolojik amaçlara ulaşmak için; hükümeti ve/veya toplumu korkutma ve baskı yapma niyetiyle şiddet kullanımı ya da şiddet tehdididir. ”* 


Görüldüğü gibi terör ve terörizm kavramlarının bir ortak tanımı yapılamamıştır. Ancak terörün unsurları üzerinde görüş beraberliği şekillenmeye başlamıştır. Buna göre terörün genel ve ortak unsurları, kişi ya da kişilere cebir ve şiddet kullanılması veya cebir ve şiddetin kullanılacağına ilişkin güncel tehdidin bulunması, siyasi bir maksada dayanması, insanlara zarar vermesi, eylemlerinde süreklilik bulunması ve planlı hareket etmesi, toplumda korku ve yıldırma meydana getirmesi şeklinde sıralanabilir. Terörizm de terörden farklı olarak “siyasal amaçlar için örgütlü, sistemli ve sürekli terör kullanmayı yöntem olarak benimseyen bir strateji anlayışı” olarak ifade edilmektedir." 


14 Gücenmez, a.g.t. , 5.14. 

5 İsa Döner, “Uluslararası Hukukta ve Türk Hukukunda Terör ve Terörizm”, eakademi Hukuk Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, Eylül 2005, 5.43. 
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TERÖRÜN TARİHSEL GELİŞİMİ 


Tarihte Bilinen İlk Terör Hareketleri 


Terörün tarihçesini Hz. Adem'in oğullarından Habil'in, kardeşi Kabil'i öldürmesine kadar götürmek mümkündür. “ Eski çağların Çiçero, Aguinaslı Thomas, Salisburyli John, Cizvit Juan de Marina, Buchanan gibi düşünürleri de dönemsel terörizm karakteristiklerinin belirlenmesinde etkili olmuşlar, hükümdarların öldürülmesini meşrulaştıran düşünceler üretmişlerdir. İncil”deki "Kılıç tutanlar kılıçla yok olacaklardır." deyişi de yöneticilerin öldürülmesinin ahlaki ve felsefi desteğini oluşturmuştur." Roma İmparatoru Julius Sezar'ın MS 44 yılında Brutus tarafından öldürülmesi, bir terörist hareket olarak kabul edilebilir. Çünkü bu suikast terörizm tarihinde önemli bir role sahiptir. Bu olaydan itibaren politik liderler her yerde terörün hedefi olmuşlardır. Örgütlü terör faaliyetleri ise Orta Çağ'da görülmeye başlamıştır. ° 


Bilinen ilk örgütlü terör faaliyetlerinin, MS 66-73 yıllarında “Sicarii” adı verilen bir örgüt tarafından Filistin’de gerçekleştirildiği kabul görmektedir. ” Zeolatlar ismiyle de tanınan Sicariiler, “Sicarii” ismini suikastlarında kullandıkla- 


16 Sertaç Başeren"Kavramsal Özellikleri ile Terörizm", Küresel Terörizm ve 
Uluslararası İşbirliği Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Genelkurmay Basımevi, Ankara 2006, 5.7. 

Y Yılmaz Altuğ, Terörün Anatomisi, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul 1995, s. 56. 
1e Gücenmez, a.g.t. , s.13. 

” Celalettin Yavuz, Muhittin Şahin, Terör ve Terörizm ile Mücadele: PKK Özeli ve Çözüm Arayışları, Berikan Yayınevi, Ankara 2011, s.17. 
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rı “sica” adı verilen kısa hançerden almışlardır.” Aşırı milliyetçi, bağnaz ve Roma İmparatorluğu aleyhtarı din adamlarınca kurulan Sicarii mezhebi, hedeflerini oluşturan ılımlı Yahudi Barış Partisi mensuplarını kalabalık içinde “sica” ile öldürmek, kamu binalarına, hububat depolarına ve su kanallarına sabotaj yapmak gibi eylemler gerçekleştirmişlerdir.?' 
Örgüt militanları düşmanlarını işlek yerlerde öldürüp kalabalığa karışıp izlerini kaybettirmişlerdir. Amaçları, Roma İmparatorluğu kurallarının Yahudi topraklarında uygulanmasını engellemektir. Bu nedenle eylemlerinde Roma askerlerini ve işbirlikçi Yahudileri öldürmüşler, Roma mallarına zarar vermişlerdir.” Hintli “Thug Tarikatı” ve "Hür Kardeşlik Örgütü" ile Çin'in "Büyük Bıçaklar", "Beyaz Nilüfer" ve "Kızıl Mızraklar" gibi gizli derneklerinin de eylemlerinde zaman zaman teröre başvurdukları bazı kaynaklarca belirtilmektedir. Kurbanlarını ipekten bir iple boğan Hintli “Thug” örgütü VII. yüzyıldan XIX. yüzyıla bir milyondan fazla kişinin öldürülmesinden sorumlu tutulmuştur.” 


MS XI. yüzyılda İran'da Hasan Sabbah önderliğinde teşkilatlanan “Haşhaşiler” örgütü de terörle ilişkilendirilmektedir. Haşhaşiler esasen teröristten çok sistematik suikastçılar olsalar da, suikast kampanyalarının uzun süreli olması ve Haşhaşi fedailerinin Haçlı Krah Condrad, Selahattin Eyyubi, 


Gücenmez, a.g.t. , 5.13. 

s Altuğ, a.g.e. , 5.28. 

z Yayla, a.g.m. , 5.343. 

Gücenmez, a.g.t. ,5.13-14. 

23 Altuğ, a.g.e. , s.30. 

2 Haluk Selvi, “Terör Eylemlerine Tarihsel Bir Yaklaşım: Osmanlı Devleti'nde 
Ermeni Terör Eylemleri ve Yurtdışı Bağlantıları”, Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi, 2011, C.2, 5.41. 
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Melikşah ve Nizamülmülk gibi çağın önemli devlet adamlarını hedef seçmesi nedeniyle, terörizmin tarihçileri Haşhaşileri ikinci en eski terör grubu olarak kabul etmişlerdir. Radikal İslâmi terörizmle Haşhaşilik arasında benzerlikler bulunmaktadır ve Haşhaşiler; örgütlenme, eğilim, propaganda, kurtanlmış bölge gibi konularda bugün dahi uygulanan terörizm strateji ve taktiklerinin "aşifi ve ilk uygulayıcıları olma özelliğini taşımaktadırlar.” Atilla Yayla'nın kaydettiğine göre Haşhaşilerle günümüzdeki terör örgütleri arasında önemli benzerlikler vardır. Hasan Sabbah, tıpkı bugünkü terör örgütleri gibi düşmanlarıyla yüz yüze savaşamayacağını anlayarak iyi örgütlenmiş, gizli, disiplinli bir grubun yöneteceği uzun vadeli bir terör kampanyasıyla amacına ulaşmak istemiştir. 
Müridlerini uyuşturucu maddeler vererek kendine bağlayan Sabbah, müridlerini önde gelen düşmanlarını öldürecek fedailer olarak göndermiş, bu liderlerin öldürülmesiyle doğacak otorite boşluklarından yararlanmak istemiştir.” Haşhaşilerin en meşhur terör eylemleri Selahaddin Eyyubi?'ye karşı gerçekleştirdikleri başarısız suikast ve Selçuklu veziri Nizamül Mülk'ü öldürmeleridir.” 


XVII. yüzyılın başında İngiltere'de Guy Fawkes”ın başını çektiği İngiltere devlet yönetiminde ve Katolik monarşik rejimde kökten bir devrime gitmek amacıyla toplanan on iki kişiden oluşan “Barut Komplosu”, Westminister Sara- yı'ndaki İngiliz Parlamento Binasını, o yılki aristokrasi zirvesinde havaya uçurmaya karar vermiştir. Komploculardan birinin saray çevresinden bir tanıdığına, 5 Kasım 1605 günü 


26 Altuğ, a.g.e. , 5.28. 
27 Yayla, a.g.m. , s.343. 
— Gücenmez, a.g.t. , s.14 
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saraydan uzak durmasını tavsiye eden bir mektup göndermesi sonucu plan ortaya çıkınca Fawkes ve arkadaşları 5 Kasım gece yarısı parlamento mahzenlerinde bol miktarda barut fiçısıyla yakalanmış ve 31 Ocak 1606'da sarayın karşısında asılarak idam edilmişlerdir. 


Modern Terörizmin Doğuşu 


Modem terörizmin Fransız Devrimi sonrasında doğmuş olduğu görüşü kabul görmektedir. Devrimden bir süre sonra Robespierre ve arkadaşlarının iktidarı ele geçirdiği 10 Mart 1793-28 Temmuz 1794 tarihleri arasındaki “Terör Rejimi” olarak adlandırılan dönem kanlı katliamlara sahne olmuştur. 
Bu dönemde Robespierre ve arkadaşları hakimiyeti sağlamak için terörü ısrarlı ve sistemli şekilde kullanmış ve 25 milyonluk Fransa susturulup teslim alınmıştır. Siyasi suçlardan 500 
bin insan mahkum edilmiş, toplam 40 bin insan giyotinle idam edilmiştir.” Giyotin, Fransa'da ölüm cezasına çarptırılanların başını kesmek için kullanılan bir çeşit idam aracıdır.*! Terör döneminin sonuna doğru idamlar bütün hızıyla sürmekte olduğundan İhtilal Meclisi üyeleri dahil hiç kimse geleceğinden, hayatından emin bulunmamaktadır. Sonunda bu korku ortamının etkisiyle Robespierre'nin bütün düşmanları ve onun hışmından korkanlar ortak hareket ederek onu 


29 Selvi, a.g.m. , 5.40. 

ii Yayla, a.g.m. , 5.344. 

31 http://www.tdk.gov.tr/index.php?option-com gts&kelime-GİYOTİN , Erişim: 
24.11.2017 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ve 20 arkadaşını giyotine göndermişler ve terör dönemi sona ermiştir.” 


Modern terörizm, 19. yüzyılda anarşizmden aldığı ilhamla en kanlı devirlerinden birini yaşamıştır. Amerikan iç savaşında yenilgiye uğrayan güneylilerin yeniden inşa yanlılarına baskı yapmak için kurduğu “Klu Klux Klan” adlı örgüt ve Çarlık Rusya'sında Anarşistlerin kurduğu yönetim karşıtı “Norodnaya Volga” örgütü bu asırdaki önemli terör örgütleri arasındadır.” Çarlık yönetimine karşı saldırılar düzenleyen “Norodnaya Volga”, St. Petersburg Valisi'ni ve Çarlığın Siyasi Polis Başkanı General Mezentsevin'i öldürmüştür. Eylül 1789”da örgüt, Çar II. Alexander'i öldürme kararı almıştır. 
Örgüt bu amaçla yaptığı tren ve saray sabotajlarıyla amacına ulaşamasa da, 1 Mart 1881'de Çar'ı öldürmeyi başarmıştır. * Fransa'da Anarşist terör devri 1890'larda başlamıştır. Dönemin önemli isimlerin Ravachol, saldırılarını anarşistleri cezalandırmaya çalışan resmi kurumlara yöneltmiş, yakalanarak idam edilmiştir. Dönemin bir diğer önemli ismi Vaillant 1893 yılında Meclis*i bombalamış ve şöyle demiştir: “Bombamı toplumun çilesinden ve yoksulluğundan sorumlu olanların ortasına fırlattım. Bombamın çıkardığı ses sadece benim değil hakkını arayan bir kitlenin sesidir.” 
Vaillant”da Ravachol gibi yakalanarak idam edilmiştir. Fransa Cumhurbaşkanı Sadi Carnot, Lyon'da bir İtalyan genci tarafından “Yaşasın Devrim!” çığlıklarıyla bıçaklanarak öldürülmüştür. Diğer Avrupa ülkelerinde de anarşist terör eylemleri görülmüştür. 1897'de İspanya Başbakanı Antonio 


32 Yayla, a.g.m. , 5.344. 
33 Gücenmez, a.g.t. , 5.14. 
” Yayla, a.g.m. , 5.347. 
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Canovas, 1898'de Avusturya İmparatoriçesi Elizabeth, 1900'de İtalya Kralı Umberto öldürülmüştür. Rusya'da ikinci terör dalgası 1900'lerde Sosyal Devrimci Parti ile gelmiş ve bu dönemde Eğitim Bakanı ve üç vali de dahil olmak üzere birçok kişiye suikast yapılmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasına neden olan bir Sırp ajanın, Avusturya-Macaristan veliahtı Ferdinand'ı Saray-Bosna'da öldürmesi olayı, terörizm tarihinin en önemli sonuç doğuran olayı ola- - rak değerlendirilebilir.” 


Osmanlı Devletinde Modern Terör Hareketleri 


Fransız Devrimi çok uluslu bir yapıya sahip olan Osmanlı Devleti'ni derinden etkilemiştir. İhtilal kaynaklı milliyetçilik fikri XIX. yüzyılın başından itibaren Osmanlı azınlıkları arasında bağımsızlık hareketleri ile baş göstermiş; Makedonya, Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan'daki terörist çeteler bagımsızlık kazanmak amacıyla sistematik terör hareketlerine girişmişlerdir. * 1804 Sırp ayaklanması ve özerkliği, ardından 1821-1829 Yunan ayaklanması ve bağımsızlığı Ermeni milliyetçiliğinin eyleme geçmesi için örnek teşkil etmiştir.” 


1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Osmanlı-Ermeni ilişkileri açısından belirleyici rol oynamıştır. Sultan II. Abdülhamit, önceleri Ermenilerin sadakatinden dolayı Ermeni Patriğine 


> Gücenmez, a.g.t. , s. 14-15; Haydar Çakmak, "Tarihi Açıdan Terör", Terörizmin Finansmanı ve Ekonomisi, (Ed. Haydar Çakmak — Taner Altunok), Platin Yayınları, Ankara 2008, 5.17. 

% Yayla, a.g.m. , s.348. 

x Selvi, a.g.m. , 5.2. 
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birkaç defa nişan vermiş, Sultan'ın bu iyimser yaklaşımı nedeniyle Patrik Nerses Varjabedyan başkanlığında 7 Aralık 1877'de toplanan Ermeniler oy birliği ile Osmanlı topraklarını savunma kararı almışlardır. Ancak Osmanlı ordusu Plevne?'de mağlup olunca Ermeni Meclisi yeniden toplanarak orduya gönüllü asker verme kararını değiştirmiş ve Ermeniler Osmanlı'ya sırt dönmüşlerdir. Barış görüşmeleri yapıldığı sırada Ermeniler Rus Çarı'ndan Ermenilerin bulunduğu Fırat'a kadar olan toprakların Rusya'ya verilmesini, bu mümkün olmazsa Ermenilere Bulgaristan'a tanınan imtiyazların tanınmasını, bu da mümkün olmazsa Osmanlı Devleti'nden Ermenilere ıslahat yapılması konusunda teminat alınmasını ve ıslahat yapılana kadar Rus askerinin Osmanlı toprakların- dan çekilmemesini istemişlerdir. İsteklerin sıralandığı ve 
Rus Çarı'na “büyük kurtarıcımız” şeklinde hitap edilen 13 
Şubat 1878 tarihli dilekçe, Patrik Varjabedyan ile dokuz piskoposun imzasını taşımaktadır. Osmanlı Devleti ve Rusya arasında imzalanan ve Osmanlı Devleti'ni Ermeni ıslahatları konusunda Rusya'ya karşı sorumlu kılan Yeşilköy Antlaşması, Avrupalı devletlerin baskısıyla yürürlüğe konulmamış olsa da, daha sonra imzalanan Berlin Antlaşması ve Kıbrıs Sözleşmesi ile birlikte Osmanlı Devleti Ermeni ıslahatları konusunda İngiltere'ye karşı sorumlu hâle gelmiştir. Bir başka ifadeyle Ermenilerin hamisi rolü Rusya'dan İngiltere'ye geçmiştir. 


Osmanlı Devleti tarafından haklarını iyileştirecek ıslahatların yapılmadığını bahane eden Ermenilerin peş peşe olaylar çıkartmasıyla, 1878'de “Zeytun İsyanı” ve 1890'da “Erzu- 


38 Ahmet Eyicil, “1878 Zeytun İsyanı”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi 
Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 1999, 5.10, s. 29. 
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rum Olayı” patlak vermiştir. 18 Haziran 1890 tarihinde Erzurum'da bir grup Ermeni'nin, hükümetin Ermeni Kilisesi'nde arama yapmasını hakaret sayıp ayaklanmasıyla yaşanan olayda bir asker şehit olmuş, üç asker yaralanmıştır. Askerlerin öldürülmesiyle kontrolden çıkan Müslümanlarla Ermeniler arasındaki olaylar, 20 Ermeni'nin ölümüne sebep olmuştur.” Erzurum Olayı gerek Osmanlı gerekse Avrupa kamuoyunda büyük yankıya neden olmuştur. Taşradaki bu ilk isyan denemesi sonucunda ölen Ermenilerin sayısının Ermeni Patrikhanesi ve İngiliz Büyükelçiliğine abartılı şekilde ulaşması, İstanbul'daki Ermenileri kamçılayarak onları Ermeni davası adına bir şeyler yapmaya zorlamıştır. Nitekim kısa sonra “Kumkapı Olayı” gerçekleşmiştir. 27 Temmuz 1890'da gerçekleşen bu olayda, Kumkapı Ermeni Kilisesi'nde vaaz veren Patrik Horen Aşıkyan, bir grup Ermeni tarafından “Ermeni davasını savunmadığı” gerekçesiyle linç edilmek istenmiştir. Polisin olaya müdahalesine Ermeniler silahla karşılık verince iki polis ölmüş, beş polis ağır şekilde yaralanmıştır. Bu olay, İstanbul'un Osmanlı hâkimiyetine girmesin- den bu yana ilk defa bir gayrimüslim halkın askerle çatışma- yı göze alması açısından önem teşkil etmektedir.” 


Bundan sonra Ermeni olayları Anadolu genelinde artarak devam etmiştir. 1892 ve 1893'te Kayseri, Yozgat, Çorum ve Merzifon Olayları, 1894'de Sason İsyanı patlak vermiş, aynı yıl Sultan II. Abdülhamid, Alman Büyükelçisi Prens de Radolen'e söylediği “Yemin ederim ki Ermenilerin yanlış baskılarına kesin olarak boyun eğmeyeceğim. Ermenileri 


39 Musa Şaşmaz, İngiliz Konsolosları ve Ermenilerin Katliam İddiaları, Atatürk 
Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2013, s.446-447. 
t Şaşmaz, a.g.e. , s.468-469. 
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muhtariyete götürecek ıslahatı kabulden ise ölmeyi tercih ederim.” sözleriyle inandığı yolda geri adım atmayacağını ortaya koymuştur.” Hız kesmeyen Ermeniler 1895'te “amaçlarına ulaşabilmek için bütün araçlara müracaat ederek savaşacaklarını, bu arada bazı suçsuz kimselerin zarar görmesinin de önemli olmadığını” duyurmak için İstanbul'da Babıali yürüyüşünü gerçekleştirmişlerdir. Toplu hâlde hükümet merkezi olan Babıali?'ye yürüyerek taleplerini ortaya koyan bir dilekçeyi hükümete vermek isteyen Ermeniler, Zaptiye Nazırı Nazım Paşa'ya göre, güvenlik güçlerinin alacağı tedbirlere karşı koyarak karşılıklı bir çatışma çıkarmayı planlamışlar, hatta Müslüman halkın da işe karışacağını hesaplayarak bu durumda çatışmanın çok daha fazla büyüyüp yaygınlaşacağını düşünmüşlerdir. Bu planları gerçekleşirse Batı ülkelerine Osmanlı Devleti'nin başkentinde Ermenilerin katliama uğradıkları tarzında bir mesaj verebileceklerdir. 
Nazım Paşa, böyle bir durumda göstericilerin üzerine polis ve jandarma gönderilmekle beraber kan dökülmemesine çok dikkat edilmesi gerektiğini belirtmiştir. 30 Eylül 1895 tarihinde ise Kumkapı'daki Patrikhane önünde 3-4 bin kadar Ermeni toplanmıştır. Bunlar arasında Bitlis, Muş ve Van gibi vilayetlerden getirilmiş kadın ve çocuklar da bulunmaktadır. 
Grup, marşlar söyleyip “Yaşasın Ermenistan!” sloganlarıyla Kumkapı'dan Babıali'ye doğru yürüyüşe geçmiştir. Yolda sık sık silahlar atmış; bıçak ve tabancalarla etrafa saldırmışlardır. Babıali önünde yürüyüşçülerin sayısı beş bini bulmuş ancak alınan tedbirlerle Babıali”ye saldırmaları önlenmiştir.” 


91 Y, Hikmet Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi, C.l, İstanbul 1951, 5.77—78. 
42 Vahdettin Engin, “Osmanlı Başkentinde Ermeni Terörü”, Popüler Tarih, Mayıs 
2001, 5.35-37. 
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26 Ağustos 1896 tarihinde Ermeni teröristler Osmanlı 
Bankasına bir baskın düzenlemişlerdir. Sabah saat 6.30'da harekete geçen militanlar İstanbul'un çeşitli semtlerinde silahlı ve bombalı saldırılara girişmişler, Galata'da bulunan Osmanlı Bankası binası etrafında da aynı şekilde silahlı ve bombalı saldırılara başlamışlardır. Bankaya girerken militanlar üç asker öldürmüşler, çalışanlar ise önce olayın soygun olduğunu zannetmişlerdir. Bankada bu gürültü koparken İstanbul'un çeşitli semtleri de bir anda çatışma alanı hâline gelmiştir. Örgüt elemanları önlem almaya çalışan askerlerin üzerine bomba atmakla kalmamış, olayları daha da genişletmek amacıyla halka da saldırmaya başlamışlardır. Mahallelere dağılan Ermeni militanlar; asker, polis ve jandarmanın dışında Müslüman ahaliye de rastgele saldırmışlar, Kasımpaşa ve Hasköy'deki Yahudi evlerine de tecavüz ederek altı Yahudi'yi öldürmüş ve birçok kişiyi de yaralamışlardır. 
Bankayı işgal eden Ermeni militanlar hükümetten, Doğu vilayetlerinin Avrupalı bir yüksek komiser tarafından idare edilmesi, güvenlik kuvvetlerinin yerli halktan seçilerek Avrupalı bir subayın komutasına verilmesi, Avrupa sistemine göre adli reform yapılması, tutuklu Ermenilerle en son saldırıya katılmış olanların serbest bırakılması gibi isteklerin yerine getirilmesini istemişler, aksi takdirde bankayı havaya uçurmakla tehdit etmişlerdir. Sonuçta, militanlar hakkında cezai işlem yapılmamasına ve vapurla İstanbul'u terk etmelerinin sağlanmasına karar verilmiştir. Militanlar Fransa'ya ait bir gemiyle Marsilya'ya gitmişlerdir. Olaylar sırasında 
120 asker şehit olmuş, Müslüman halk arasından da çok sayıda kişi hayatını kaybetmiştir.” 


. Engin, a.g.m., 5.38-39. 
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Ermeni terör hareketlerini Hınçak ve Taşnaksütyun Komi- 
-teleri organize etmişlerdir. 1904 yılı Ocak ayında Sofya'da toplanan Taşnak kongresinde Sultan II. Abdülhamid'e suikast yapılması kararı alınmıştır. Kristafor Mikaelyan'ın teklifiyle benimsenen karara göre, Padişah'a suikast düzenlenecek, sonra da Babıâli, Galata Köprüsü, Tünel, Osmanlı Bankası, yabancı büyükelçilikler ile diğer bazı özel ve resmi müesseseler havaya uçurulacak, böylece müthiş bir kargaşalık ve ihtilal çıkarılarak İstanbul kan ve ateş içinde bırakılacak, böylece Avrupa devletlerinin müdahalesi sağlanacaktır. 


Sultan II. Abdülhamid'in hareketlerini izlemeye başlayan Ermeni teröristler, onun Yıldız Camii'ne geldiği sırada Cuma selamlığı esnasında suikast düzenlemeye karar vermişlerdir. “ Hazırlıklar yapıldıktan sonra suikastın 21 Temmuz Cuma günü yapılması uygun görülmüştür. Suikast planına göre Sultan'ın Cuma namazından çıktıktan sonra yürüyerek geçeceği yere önceden bomba yüklü bir araba bırakılacak, bombanın patlatılmasıyla Sultan öldürülecektir. Bomba yüklü araba bir gün önceden planlanan yere bırakılmıştır. Cuma namazından çıkan II. Abdülhamid'in yolda Şeyhülislam Cemaleddin Efendi'yi görerek onunla konuşmak için durakladığı sırada bomba büyük bir gürültüyle patlamış, Sultan yara almadan kurtulmuş ancak çok sayıda ölen ve yaralanan olmuştur.” 


“ Vahdettin Engin, “Sultan Il. Abdülhamit'e Düzenlenen Ermeni Suikastı ve Bu Sebeple Belçika İle Yaşanan Diplomatik Kriz”, Belleten, Ağustos 1995, C.LIX, 5.225, s.416-417. 

“ Yasin Dönder, II. Abdülhamit'e Yıldız Suikastı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Tokat 2007, 5.59. 
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Ermeni terörü, İttihat ve Terakki döneminde de devam etmiştir. 1914 yılına gelindiğinde Ermeni komiteleri de Türkiye’deki şubelerine şu tâlimatı vermişlerdir: 


“Rus ordusu sınırdan ilerler ve Osmanlı ordusu geri çekilirse her tarafta birden eldeki vasıtalarla başkaldırılacaktır. 
Osmanlı ordusu iki ateş arasında bırakılacak, resmi binalar bombalanacak, iaşe depolarına sabotajlar düzenlenecek; aksine Osmanlı ordusu taarruza geçerse Ermeni askerleri Ruslara katılacak ve silah altına alınanlar kıtalarından kaçarak Türk birliklerinin geri cephelerine zarar vermek ve ülke içinde çeşitli olaylar çıkarmak için çeteler kuracaktır. ”* 


Ermeniler, 3 Ağustos 1914 tarihli seferberlik kararına uymayıp askerden kaçmaya başlamışlar; Türk askerlerine karşı Zeytun'da silahlı saldırı düzenlemişler, Rusya'ya göç ederek Ruslar tarafından Türk ordusuna karşı savaşmak üzere oluşturulan çetelere katılmışlardır. Rus ordusunun 1 Kasım 1914'te Doğu Anadolu üzerine başlattığı taarnızdan sonra birçok yerde Ermeni isyanları görülmüştür. Ermeniler karakollara saldırmaya, yol kesmeye, köyleri basarak Müslüman halkı katletmeye başlamışlardır. Osmanlı Devleti, bir tedbir olarak savaş müddetince, önce savaş sahasına yakın yerlerdeki Ermenilerden başlamak üzere mecburi iskân uygulamak zorunda kalmıştır.” 


Osmanlı Devleti'nin güç kaybetmesiyle, Karadeniz Bölgesi'nde yaşayan Rum azınlığın da teşkil ettiği çetelerle terör 


46 Tarih Boyunca Ermeni Meselesi, Genelkurmay Yayınları, Ankara 1979, 5.177. 
47 Yusuf Halaçoğlu, Ermeni Terörü ve Gerçekler, 
https://www.tarihtarih.com/?Syf-268&5y2-292366 , Erişim: 30.11. 2017. 
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faaliyetlerinde bulunduğu görülmektedir. Atatürk, Karadeniz kıyılarındaki Rum zümrenin eski Yunanlılığının canlandırılma faaliyetlerinin 1840'lara kadar uzandığını kaydetmektedir.“ Karadeniz bölgesinde yaşayan ve Yunan ulusuna ait olma duygusunu benimseyen Rumlar, ilk olarak 1904 yılında Pontus Cemiyetini kurmuşlardır. Meşrutiyet'in ilânından sonra, bölgenin tütünleri ve misyonerlik faaliyetleri ile ilgilenen ABD'nin teşvik ve himayesiyle birlikte geniş bir örgütlenme yoluna giderek, bir kısmı silahlı eylemler yapmak maksatlı olmak üzere, Trabzon'da Pontus Muavenet Cemiyeti, Samsun'da Muhacirin Cemiyeti, Amasya'da Mukaddes Anadolu Rum Cemiyeti, Samsun Teceddüd ve İhya Cemiyeti ve Fatsa, İnebolu, Kayseri, Kırşehir, Havza, Bafra, Sinop, Ürgüp, Tokat ve Çarşamba'da şubeleri bulunan Müdafaa-i Meşrüta Cemiyetini kurmuşlardır. Tütün ve fındık üretimiyle kıyı taşımacılığını ellerinde bulunduran Rumlar, ekonomik ve siyasi olarak güçlendikten sonra Osmanlı Devleti'ne başkaldıracak duruma gelmişlerdir. Balkan Savaşları nedeniyle seferberlik ilan edilince Osmanlı ordusuna katılmayı reddedip kitleler hâlinde silahlı ya da silahsız olarak köylerine kaçmışlardır. Köylerinde yaşamaya cesaret edemeyen Rumların, ailelerini korumak ve tarla işlerine yardımcı olmak amacıyla köylerinin civarında kalmalarıyla birlikte ilk çeteler kendiliğinden oluşmaya başlamıştır. 


Pontusçuların mevcut otoriteye ilk başkaldırışları Balkan Savaşı sırasında olmuştur. Osmanlı Devleti'nin iki Rum köyüne Amavut muhacirleri yerleştirmek istemesi üzerine isyan eden Rumlar, silahlı olarak Samsun'a saldırmışlardır. 


48 Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, (Sadeleştiren. Bedi Yazıcı), 1995, 5.608. 
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Bir papaz idaresinde bir müfreze silahlı olarak Samsun'a gelince Canik Mutasarrıfı da bölgeye gelmiştir. Rumların başındaki Papaz'ın; onlara yaptıklarının kanuna uygun olmadığını söyleyen Mutasarrıf ın elindeki kitaba değnekle vurması, artık otorite tanımayacaklarının bir göstergesi olmuştur.” 
Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Osmanlı Devleti seferberlik ilan ettiğinde Rumları da diğer bütün ülke vatandaşları gibi askere çağırmıştır. Seferberlik emrine karşı çıkan veya askerden kaçan Rumlar Pontus çetelerini kurmuşlardır. 
Pontus çeteleri, Osmanlı Devleti'nin savaşta yenilmesi hâlinde Karadeniz'de Rum nüfusun üstünlüğünü ispatlayarak bağımsızlık kazanmayı hedeflemiştir. Bu hedef doğrultusunda Müslüman nüfusu azaltmak için rastladıkları Müslümanları öldürme, Müslüman köylerini yok etme, gasp, dağa kaldırma, tecavüz, yol kesme gibi faaliyetlerde bulunmuşlardır. 
Osmanlı Devleti'nin savaştan yenik ayrılması ve Yunan işgali sonrasında artarak devam eden Pontusçu terör faaliyetleri, kitabın ilerleyen bölümlerinde detaylı olarak anlatılacaktır. 


* Mustafa Balcıoğlu, “Birinci Dünya Savaşı Sırasında Karadeniz'de Rum Faaliyetleri ve Sivil Tepki”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 1993, 5.4, 5.93. 
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PONTUS VE RUM KELİMELERİ NE ANLAMA 
GELMEKTEDİR? 


Grekler, Karadeniz'e “deniz” anlamına gelen “Pontus” adını vermişlerdir. Karadeniz'in güney sahillerine de aynı isim verilmiş, bölge sakinlerine de “Pontuslu” denilmiştir. * Rum kavramı ise, Roma sözcüğünden türetilmiş ve Romalı anlamında kullanılan “Romeos” kelimesinden gelmiştir. Karadeniz”de iyi karşılanmadıklarını düşünen Grekler, bu denize önce “Pontos Axenos” yani “konuk sevmeyen deniz” adını verdiler. Karadeniz'in suları ile baş edebilecek 50 kürekli gemilerle bölgeye yeniden gelen” ve çoğunluğunu İyonyalıların oluşturduğu yeni konuklar; bölgenin yer altı ve yer üstü kaynaklarını temin ederek zenginleşmeye ve koloniler kurmaya başladıktan sonra ise bu denize “Pontos Euxenos” yani “konuksever deniz” adını vermişlerdir.” 


Pontus kelimesi bugünkü Yunancada “Karadenizli Ortodoks, Karadenizli kişi” anlamlarına gelmektedir. Bu bilgiler- den Pontus kelimesinin etnik bir grubun değil de, bir coğrafi bölgenin adı olduğu sonucunu çıkarmak mümkündür. Sinop'tan Kelkit Havzası'na kadar uzanan bölgenin “Pontus” olduğu iddia edilmektedir. Bu bölge; Batum, Artvin, Rize, Trabzon, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu, Gümüşhane, 


50 Hamit Pehlivanlı, “Tarihi Perspektif İçerisinde Pontus Olayı: Yakın Tarihimize 
ve Günümüze Etkileri”, Pontus Meselesi ve Yunanistan'ın Politikası (Makaleler), Ankara 2006, 5.79; P. Minas Bıjıskyan, Karadeniz Kıyıları Tarih ve Coğrafya- 
51,(1817-1819), İstanbul 1969, s.1. 

51 Murat Arslan, Mithradates VI Eupatör, Roma'nın Büyük Düşmanı, İstanbul 
2007, 5.2. 

> Mehmet Okur, “Pontus Meselesinin Ortaya Çıkışı ve Karadeniz Bölgesi'nde Pontusçu Faaliyetler”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, 2007, 5.14, s.6 
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Bayburt, Tokat, Amasya ve Çorum'un tamamını; Sivas ve Erzincan'ın bir kısmını içine almaktadır.” Türklerin Anadolu'ya girişinden itibaren bütün yazılı belgelerde Karadeniz adı yaygın olarak kullanılmış olmasına karşın, Türkiye Selçukluları ve Osmanlılar zamanında “Pontus” kelimesi hiç geçmemektedir. 


PONTUS MESELESİ NEDİR? 


Pontus meselesi, Birinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında Karadeniz Bölgesi'nde kendilerine bağımsızlık vaat edilen Hristiyan halkın kışkırtılmasıyla cereyan etmiş, siyasi propaganda olarak başlayıp bölgedeki Rumların kanlı eylemleri ile devam eden, nüfus mübadelesi kapsamında Rumların bölgeden çıkartılması ile son bulan olaylar bütünüdür. 


Pontus meselesi, 19. yüzyılın başlarında temeli atılan, 3 
Şubat 1830 tarihinde imzalanan Londra Protokolü sonucunda; Yunanistan'ın bağımsızlığı ile sona eren Megalo İdea'nın bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 1844 yılında, Başbakan Kolettis, Yunan Parlamentosu'nda yaptığı konuşmasında Megalo İdea'yı şöyle tarif etmektedir: 


53 Tuncer Baykara, Anadolu'nun Tarihi Coğrafyasına Giriş I. Anadolu'nun İdari 
Taksimatı, Ankara 1988, 5.28 

54 Michael Llewellyn Smith, Yunan Düşü, (Çev. Halim İnal), Ayraç Yayınevi, 
Ankara 2002, s.17. 
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“Yunanistan Krallığı, Yunanistan değildir; sadece bir parçası, en küçük, en yoksul bir parçasıdır. Yunanlılar, sadece Krallık içinde oturanlar değildirler, aynı zamanda Yanya'da ya da Selanik'te, Serez'de ya da Edirne'de, İstanbul ya da Trabzon'da, Girit ya da Sisam Adası'nda, Yunan tarihine ya da Yunan ırkına bağlı başka yerlerde oturanlar da Yunanlıdır. Helenizmin iki büyük merkezi vardır: Krallıgın başkenti Atina'dır. İstanbul, büyük başkent, bütün Yunanlıların kenti, düşü, umududur.” 


Yunanistan askeri yönetimi başkanı Venizelos'un programına göre, Ege Denizi bir Yunan denizi hâline gelecek, iki kıtaya ve beş denize açılan Yunanistan'ın bir ayağı Asya'da bir ayağı Avrupa'da olacak ve Bizans İmparatorluğu yeniden canlanacaktır. * Bu hayali gerçekleştirmenin en kolay yolu Pontus meselesini hayata geçirmektir. Hamit Pehlivanlı'nın aktardığına göre; Pontus meselesi Yunanlılar ve Batılılar için başka, başka manalar ifade etmektedir. Zamân zaman ve icap ettiği kadar desteklenen Pontus meselesi, Batılılar için Yunanlıların anladığı manadan çok, Türkleri dünya kamuoyu önünde zor durumda bırakmak, siyasi alanda sıkıştırmak için harekete geçirdikleri, Yunanlıları da bu oyunlarına alet ettikleri bir siyasi meseledir.” Tanzimat Fermanı'nın gayrimüslimlerle ilgili hükümlerinden faydalanılarak ortaya atılan” 


55 Nurettin Türsan, Yunan Sorunu, İstanbul 1980, 5.41-42 

5% Pehlivanlı, a.g.m., s.80. 

57 Ahmet Güzel, Pontus Hedefi ve Türkiye'nin Üniter Devlet Yapısı Açısından 
Stratejik Yaklaşımları, Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 5.2. i 
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Pontus projesi, bir “Ortodoksluk” meselesi olarak ortaya çıkmış, daha sonra bir “Yunanlılık” meselesi hâlini almıştır. 
Pontus projesinin sahibi Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaşayan Ortodoks Hristiyanlar olmadığı gibi, bu insanların Yunan ulusu ile uzaktan yakından hiçbir ilgileri de yoktur. Tarihi olaylara bakıldığında Pontus projesini hazırlayanların, 
1923 yılına kadar bölgede yaşamış olan Ortodoks Hristiyanlara dayanarak bölgeye hakim olma amacı güden emperyalist devletler olduğunu görmek mümkündür.” 


Mustafa Kemal Atatürk, 24 Nisan 1920'de, Büyük Millet Meclisinin açılışından bir gün sonra yaptığı konuşmada, Pontus konusuna değinmiş ve şu sözleri söylemiştir: 


“Rumların egemenliğini ve İslam unsurunun esaretini gözeten Atina ve İstanbul'daki komiteler tarafından idare edilen Pontus hükümeti, Karadeniz kıyıları ve kısmen Amasya ve Tokat'ın kuzey ilçelerinde yaşayan Osmanlı Rumlarının hayallerini körüklüyordu. ” © 


Atatürk, Nutuk'ta ise Pontus meselesinden şu şekilde bahsetmektedir: 


“1840 senesinden beri, yani üç çeyrek asırdan beri Rize'den İstanbul Boğazı'na kadar Anadolu'nun Karadeniz havzasında eski Yunanlılığın canlandırılması için uğraşan 


> Ortodoksluk, Doğu Roma Kilisesinin Roma'dan resmen ayrılmasından sonra, özellikle Balkanlardaki Hristiyanlığı, Doğu Hristiyanlığını ifade eden terimdir. Bkz. 
Hakan Alkan, Geçmişten Günümüze Türkiye Patrikhaneleri, İstanbul 2003, 5.26. 
59 Mehmet Bilgin, “Pontos Meselesine Tarihsel Bakış”, Başlangıçtan Günümüze 
Pontus Sorunu, (Ed. Veysel Usta), Ankara 2007, 5.30. 

& Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisini Açış Konuşmaları, Ankara 1987, s.4. 
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bir Rum zümresi mevcut idi. Amerika Rum göçmenlerinden Rahip Klematyos namında biri, ilk Pontus toplantı merkezini İnebolu'da bugün halkın Manastır tabir ettikleri bir tepede kurmuştu. Bu teşkilatın mensupları zaman zaman münferit eşkıya çeteleri şeklinde faaliyet icra ediyorlardı. Harbi Umumi esnasında hariçten gönderilip dağıtılan silah, cephane, bomba ve makineli tüfekler Samsun, Çarşamba, Bafra 


ve Erbaa Rum köyleri adeta bir silah deposu halini almış- 
761 
tl. 


Pontus isyanını bastıran Merkez Ordusu Komutanı Nurettin Paşa ise Pontusçuluğun yayıldığı sınırlar hakkında şunları söylemiştir: 


“Elimizdeki belgeler pekala gösteriyor ki bu teşkilat, Samsun ve dolayları kıyılarından başlayarak ta içerilere, Sivas Akdağmadeni kazasının 21 köyüne kadar genişleyip yayılmış ve tarafımızdan da buralarda meydana çıkarılmıştr.’ 


Avrupa ülkelerinin Osmanlı Devleti’ni paylaştıkları gizli antlaşmalarda Doğu Anadolu'da Ermeni devleti kurulmasına kesin karar vermeleri ve Kürdistan'a özerklik verilmesinden yana olmalarına rağmen, Pontus Cumhuriyeti hakkında henüz net bir karar verememeleri Pontus Cemiyeti ve Patrikhane nezdinde şüphe ve endişe uyandırmıştır.” En büyük destekçilerinden Çarlık Rusya da Bolşevik ihtilali ile kendi derdine düşünce bağımsızlık hayallerinin suya düşeceği korku- 


Si Atatürk, Nutuk, s.608. 

2 Nurettin Paşa Pontusçuları Anlatıyor, Yakın Tarihimiz, C. Il, 5.225. 

“ Osman Fikret Topallı, Müdafaa-i Hukuk ve İstiklal Harbi Tarihinde Giresun, (Haz.Veysel Usta), Trabzon 2011, 5.177. 
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suna kapılan Rumlar gizliden yaptıkları propaganda çalışmalarını ayan beyan yapmaya başlamışlar, böylece mübadele ile son bulan kanlı sürecin fitili ateşlenmiştir. 


PONTUS MESELESİNDE İÇ UNSURLAR 


Merzifon Amerikan Koleji ve Pontus Cemiyeti'nin Kurulması 


Merzifon Amerikan Koleji, İstanbul Hasköy'deki Amerikan Misyoner Okulunun 1865'te Merzifon'a taşınmasıyla açılmıştır. Okulun taşınma sebebi, Merzifon çevresindeki misyoner okullarının öğretmen ihtiyacını karşılamak olarak gösterilse de gerçek amaç Anadolu'da Pontus faaliyetlerinin temelini atmaktır. Merzifon Amerikan Kolejinin dikkat çeken bir özelliği, tüm etnik azınlıklar ve Türk öğrencilere açık olmasıdır. Kolej başlangıçta Türk öğrenci almasa da daha sonra kanlı emellerinin üstünü örtmek için az sayıda da olsa Türk öğrenci kabul etmeye başlamıştır. 


Amerikan Misyoner Teşkilatı, Merzifon Amerikan Kolejini kuruluş yıllarında para, eşya ve araç gereç yönünden desteklemiştir. Zamanla bu destek kesilmiş, Kolej yerel kaynaklardan para sağlamaya başlamıştır. 1913 yılında Kolejin öğretim kadrosunda bulunanların 11'i Ermeni, 10'u Amerikan, 9'u Rum, Vi Rus, Vi de İsveçlidir. Kolejin Mütevelli Heyeti, Amerikan Misyoner Teşkilatının kendi mensupları arasından seçilen 10 Amerikalıdan oluşmaktadır. Merzifon'daki okul yönetiminde ise on kişi görev almakta, bunlardan beş 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kişi Pontus Protestan Birliği, diğerleri de Amerikan Misyonerlerinden oluşmaktadır.“* 


Merzifon Amerikan Koleji mensupları Pontus faaliyetlerinden önce Ermeni propagandası yapmış, ilk kez 1895 yılında Hınçak faaliyetlerini yönetmişlerdir. Kurmuş oldukları Küçük Ermenistan İhtilal Komitesi'nin başkanlığını Merzifon Amerikan Kolejinde öğretmen olan Karabet Tomayan, sekreterliğini ise yine aynı okulda öğretmen olan Ohannes Kayayan yapmıştır. Her ikisi de Protestan Ermeni olan bu iki kişi ve Protestan vaizi Mardiros, Merzifon ve Sivas etrafındaki Ermenileri harekete geçirebilmek için vaaz şeklinde konferanslar vermişler, şubeler açmışlar, idare heyetleri seçmişlerdir. 93 Harbi'nde Ermenilerin kıyıma uğradığını ileri sürerek bütün Ermenilerin birleşmesinin şart olduğunu, yabancı devletlerin müdahalesini sağlamak için etkili olaylar çıkarılması gerektiğini söylemişler ve propaganda yapmışlardır. 


Kolej'de Rumlar tarafından Rum İrfanperver Kulübü ve Rum Bilimsever Kulübü adıyla iki kulüp kurulmuş ve daha sonra buna bir de musiki kısmı eklenerek Pontus Cemiyeti adı altında bir dernek meydana getirilmiştir. Bu gizli dernek Samsun, Merzifon, Trabzon, Gümüşhane, Amasya, Giresun, Ordu gibi şehirlerde yapılacak büyük ve geniş teşkilatın bir temeli niteliğindedir. Pontus Cemiyeti, bünyesine aldığı gençleri “cennete kavuşmak için en kesin çarenin Türkleri öldürmek olduğu” şeklinde kandırmış ve bunlara Cemiyete 


64 Rahmi Çiçek, “Merzifon Amerikan Koleji ve Pontus Sorunu”, Başlangıçtan Günümüze Pontus Sorunu, Ankara 2007, 5.203 
65 Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, İstanbul 1987, s.464- 465 
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girmeden önce kendilerine verilecek görevleri bağlılık ve gizlilik içinde yerine getireceklerine dair yemin ettirmiştir. 
Trabzon Metropoliti Hrisantos*un evrakları arasında bulunan bir'yemin suretinde yazılanlar şu şekildedir: 


“Milli fikirlerimizle ilgili olan bir görevin bana verilmesinde sadakat, itaat, mahremiyet ve ketumiyetten zinhar hariçten duyduklarımı tamamen üstlerime tebliğ ve ihbar edeceğime ve usule aykırı hareketimde verilecek cezayı itirazsız kabul edeceğime kutsal üçlü inancımız (baba-oğul-kutsal ruh) ve şerefli milletimiz üzerine söz verir, yemin ederim. 


Tüfekçi ustası Dimitraki ” “ 

Kolej'in hain emelleri doğrultusunda ayrılıkçı faaliyetlerini hızla sürdürdüğü 1921 yılı Şubat'ında, kulüp yönetim kurulu kararı ile Merzifon Amerikan Kolejinde öteden beri Türkçe öğretmenliği yapan Zeki Efendi'nin, hakkımızda açıklamalarda bulunur, gerekçesiyle öldürülmesi kararlaştırılmıştır. Okula yakın bir yerde acımasızca katledilen” Zeki Efendi'nin cesedi köylüler tarafından bulunmuştur. Ayrıca Merzifon Amerikan Hastanesinde bir süre çalışıp sonra ayrılmış olan bir Türk kadın, polise gitmiş; silahlı kişilerin burada toplandıklarını ihbar etmiştir. Ankara hükümetinden alınan izin ile 16 Şubat 1921 tarihinde Merkez Ordusu, Ame- 


“ Pontus Meselesi, (Haz.Yılmaz Kurt), Ankara 1995, 5.67 (Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından hazırlanan ilk belgesel yayınlardan birisi olması bakımından ayrı bir önem taşıyan kitap, 4 ayrı matbaada 4 bölüm olarak bastırılmış, sonradan tek cilt hâline getirilmiştir. Eser ilk defa, 1995 yılında Yılmaz Kurt tarafından kitap hâline getirilmiştir. 

S7 Tuğba Eray Biber, Millî Mücadele Döneminde Doğu Karadeniz, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, s.49 
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rikan Koleji Hastanesini basmış, Zeki Efendi'nin katilleri olarak da Rum Anesti, Protestan Ley ve Pavlides tutuklanmıştır. 


Baskın sırasında yapılan aramada silah ve cephane bulunamamıştır fakat bulunan belgeler silahtan çok daha önemlidir. Bu belgeler arasında bulunan Pontus Cemiyeti Nizamnâmesi, cemiyetin Merzifon Amerikan Koleji bünyesinde kurulduğunun açık bir kanıtı niteliğindedir. Ayrıca bazı resimler ele geçirilmiştir. Bunlar Kolej'in bahçesinde çekilmiş, silahlanmış Rum ve Ermenilerin resimleridir. Resimlerdekilerden bir kısmı tespit edilmiş ve derhâl tevkifat başlatılmıştır. Baskın sonunda ele geçirilen belgelerin en eskisinin 1904 
tarihli Pontus Cemiyeti Tüzüğü olmasına rağmen, burada Pontusçu teşkilatlanmanın daha eski tarihlere dayandığı düşünülmektedir“ 


Bulunan belgeler arasında Merzifon Amerikan Koleji Müdürü Amerikalı Misyoner Mr. White tarafından yazılan bir mektup Amerika'nın Anadolu'da okullar açmasının esas ve tehlikeli nedenini gösterir niteliktedir: 


“Hristiyanlığın en büyük rakibi Müslümanlıktır. Müslümanların da en kuvvetlisi Türkiye'dir. Bu hükümeti ve memleketi devirmek için Ermeni ve Rum dostlarımızı terk etmemeliyiz. Hristiyanlık için Ermeni ve Rum dostlarımız tarafından o kadar kan feda edildi ki, bunlardan birçoğu İslamlara karşı mücadelede şehit oldular. Unutmayalım ki kutsal hizmetimiz sonuna kadar daha pek çok böyle şehit kanı akıtıla- 


es Hadiye Yılmaz, Arşiv Belgeleri Işığında Pontus Meselesi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 5.13 
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caklardır. Bizim görevimiz, bu fırsatı kaçırmamak, gereğine uygun hareket eylemektedir. Hristiyanların şimdiye kadar görmüş oldukları zulümlere karşı onları zekâtını ödeyecek bir ruh aşılamalıyız. Biz bunu şimdiye kadar yaptık ve başarılı da olduk.” 


Fener Rum Patrikhanesi?nin Pontusçu Faaliyetleri 


Rumların Türkiye dahilindeki en güçlü teşkilat merkezi Fener Rum Patrikhanesidir. Mustafa Kemal Paşa, Patrikhane konusunda 25 Aralık 1922'de Le Joumal gazetesi muha- biri Paul Heriot'a Çankaya'da verdiği beyanatta şunları söylemektedir: 


“Bir fesat ve hıyanet ocağı olan ve memleketimize nifak tohumları eken, uyuşmazlıklar yaratan, Hristiyan hemşehrilerimizin huzur ve refahı için de uğursuzluğa ve felakete sebep olan Rum Patrikhanesi'ni artık topraklarımız üzerinde bırakamayız. Bu tehlikeli teşkilatı memleketimizde muhafazaya bizi mecbur etmek için ne gibi vesile ve sebepler gösterilebilir? Türkiye'nin Rum Patrikhanesi için arazi üzerinde bir sığınılacak yer göstermeye ne mecburiyeti var? 
Bu fesad ocağının hakiki yeri Yunanistan değil midir? Büyük Millet Meclisi tarafından idare edilmekte olan yeni Türkiye, Bab-ı Ali'nin taht-ı idaresindeki eski Osmanlı İmparatorluğu değildir. Yeni Türkiye; şeref ve haysiyet, kud- 


9 Metin Hülagü, “Osmanlı'dan Cumhuriyete Misyoner, Ermeni, Terör ve 
Amerika Dörtgeninde Türkiye”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2001, 5.10, 5.73 
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ret ve kuvvetini müdrik ve hukukunu muhafaza için mevcudiyetini tehlikeye atmaya hazır ve amadedir.” ”’ 


Fatih Sultan Mehmed'in geniş yetkiler verdiği İstanbul Fener Rum Patrikhanesi, her fırsatta Türk milletini sırtından vurmuş, düşman güçlerle sürekli işbirliği içinde olmuştur. 
Oysaki Osmanlı Devleti, Patrikhane'ye dini statüsü gereği son derece saygılı davranmış, patrikleri el üstünde tutmuş hatta patriklere padişahla doğrudan görüşme yetkisini”! dahi vermiştir. 


Fener Rum Patrikhanesi, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Pontus Rum Devleti kurulması için etkili bir propaganda başlatmıştır. Bu propaganda sonucunda; Anadolu'da yaşayan Türkçe ve Elence konuşan Ortodoks Hristiyanlar, Yunan toplumuna ait olma duygusunu benimsemeye başlamıştır. ? 
1918-1922 yılları arasındaki Pontus ayaklanmasının fitilini yine Patrikhane ateşlemiştir. Patrikhane'nin kışkırtıcı propagandası sonucunda, başta Samsun olmak üzere bütün Karadeniz'de Pontus terörü baş göstermiştir. 


Pontus propagandası Patrikhane'nin Türk milletine karşı ilk ihaneti değildir. Köprülü Mehmed Paşa zamanında Fener Rum Patriği III. Parthenios, Türklerin tüm iyi niyet ve hoşgörüsüne karşılık, gizliden gizliye devlet aleyhinde faaliyet- 


” Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, (Haz. Nimet Arsan), C.II, AAM Yay. Ankara 1997, 5.79. 

71 Patrik Ill. Parthenios'un ihaneti ve idamından sonra Patrikler padişah 
tarafından kabul edilmemiş, Sadrazam tarafından kabul edilmeye başlanmıştır. 
72 Yusuf Sarınay , “Pontus Meselesi ve Yunanistan'ın Politikası, Pontus Meselesi 
ve Yunanistan'ın Politikası” Pontus Meselesi ve Yunanistan'ın Politikası (Makaleler), Ankara 2006, 5.5. 


ler yürütmektedir. Patrik tarafından dışarıdan getirilmiş olan bazı Hıristiyan casuslar, devletin huzurunu bozmak için başlarına dolama ve fes giyip yeniçeri kıyafetine bürünerek yağma ve talan hareketlerinde bulunmuşlardır. Köprülü Mehmed Paşa olaylar üzerine Patrikhane'ye baskın düzenletmiş, baskın sonucunda kırk elli kat civarında dolama, fes ve yeniçeri kıyafeti ele geçirilmiştir. ” 


Daha da önemlisi Köprülü'nün eline geçen bir mektupta Patrik Parthenios'un yazdıklarıdır ki; İslam dinine ve Müslümanlara kin kusmaktadır. Eflak Voyvodası Konstantin Besabara'ya yazılan mektuptaki şu sözler ihaneti gözler önüne sermektedir: 


“Müddet-i devr-i İslam tamam olmağa az kalmıştır. Hıristiyanlık velvelesi âlemi tekrar tutacaktır. Ona göre tedarikte olasınız. Pek yakında cümle vilayetler Mesihçiler eline geçip, haç ve çana mensup olanlar İslam memleketlerine sahip olacaklardır. ” ”* 


Parthenios gibi hainleri yola getirmenin en kestirme yolunun Zor ve şiddet kullanmak olduğunu düşünen Köprülü için, cezada merhamet büyük bir zaaf demektir. Yine de Köprülü olay hakkında bir tahkikat yapmış, Parthenios'u huzuruna getirtip ele geçen mektubun ne anlama geldiğini sormuştur. 
Patrik, Hıristiyanları sadaka vermeye teşvik etmek için her sene bu şekilde yazılar yazıldığını, bu mektubunda o yazılar- dan biri olduğunu söylemiştir. Patriğin açıklamaları ile tat- 


” Ahmet Refik Altınay, Köprülüler, (Haz. Dursun Gürlek), Timaş Yayınları, İstanbul 1999, s.30-31. 
74 Naima Tarihi, (Çev. Zuhuri Danışman), İstanbul 1969, Cilt IV, s.246 
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min olmayan Köprülü, emir vererek onu Panmakkapı'da idam ettirmiştir.” 


1821 yılında, dönemin Fener Rum Patriği Grigorios, Mora isyanını kışkırttığına dair belgelerin “ ele geçirilmesi üzerine Fener Meydanı'nda, Patrikhane'nin orta kapısı önünde idam edilmiştir. ” İdam edileceğini anlayan Grigorios, kendisini masum göstermek adına bir Aforozname * yayınlayarak Mora isyanına katılan herkesi aforoz etmiştir. Ancak bu davranış canını kurtarma çabasından başka bir şey değildir. 
İdamından yıllar sonra ortaya çıkan, Rus General İgnatiyefin hatıratında bahsettiği mektup Grigorios'un masum olmadığının ve haksız yere asılmadığının göstergesidir. 
Mektupta Grigorios, Rus Çarı Aleksandr'a Türkler hakkındaki görüşlerini şu sözlerle bildirmektedir: 


“Türkleri maddeten ezmek ve yıkmak gayr-i mümkündür. 
Çünkü Türkler çok sabırlı ve mukavemetli insanlardır. Gayet mağrudurlar ve izzet-i nefis sahibidirler. Bu hasletleri de dinlerine bağlılıklarından ve kadere rıza göstermelerinden, an 'anelerinin kuvvetinden, Padişahlarına , kumandanlarına, büyüklerine olan itaat duygularından gelmektedir.Türkler zekidirler ve kendilerini müsbet yolda sevk ve idare edecek reislere sahip oldukları müddetçe de çalışkandırlar. Gayet kanaatkârdırlar. Onların bütün meziyetleri, hatta kahramanlık ve şecaat duyguları da an 'anelerine merbutiyetten, ahlak- 


l Altınay, a.g.e. , s.31 

76 Ortodoks dünyasına yazılmış isyana teşvik eden mektuplar, para ve yardım 
makbuzları, Mora'daki isyancılara yazılmış mektuplar... 

H Elçin Macar, İstanbul Rum Patrikhanesi, İletişim Yayınları, İstanbul 2003, s.44 
78 Tam metin için bkz, Ahmed Lütfi Efendi, Vakanivüs Ahmed Lütfi Efendi Tarihi, 
Cilt 1, s.248,249 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larının selabetinden gelmektedir. Türklerde evvela itaat duygusunu kırmak ve manevi rabıtalarını kesretmek, din metanetlerini zaafa uğratmak icab eder. Bunun da en kısa yönü an'anat-ı milliye ve maneviyelerine uymayan harici fikirler ve hareketlere onları alıştırmaktır. Türkler harici muaveneti reddederler. Haysiyet hisleri buna manidir. Velev ki, muvakkat bir zaman içinde zahiri kuvvet ve kudret verse de Türkleri harici muavenete alıştırmalıdır. Maneviyatları sarsıldığı gün Türkleri kendilerinden şeklen çok kuvvetli, kalabalık ve zahiren hakim kuvvetler önünde zafere götüren asıl kudretleri sarsılacak ve maddi vasıtaların üstünlüğü ile yıkmak mümkün olabilecektir. Bu sebeple Osmanlı Devleti'ni tasfiye için mücerred olarak harp meydanındaki zaferler kâfi değildir. Ve hatta sadece bu yolda yürümek, Türklerin haysiyet ve vakarını tahrik edeceğinden hakikatlerine nüfuz edebilmelerine sebeb olabilir. Yapılacak olan, Türklere bir şey hissetirmeden bünyelerindeki bu tahribi tamamlamaktır.” ” 


Grigorios'un cesedi ibret olsun diye üç gün darağacında bekletilip denize atılmış, cesedinin üzerine Patrik olarak yapması gerekenlerin neler olduğu ile ihanetini göstermek amacıyla “Devlet-i Aliye'nin nimetlerinden faydalandığı, her türlü imtiyaza sahip olduğu hâlde nankörlük edip Rumları devlet aleyhine isyan ettirmeye çaba gösterdi.” şeklinde bir yafta asılmıştır. Patriğin denize atılmış cesedi bir Rum kaptan tarafından bulunarak Odesa'ya götürülmüş, burada ayin ile gömülmüştür. 1871 yılında Yunan Meclisi kararı ile Odesa'dan Atina'ya nakledilmiştir. Patrikhane'nin orta kapısı hâlen kapalı tutulmaktadır. “Kin Kapısı” olarak nitelen- 


” Tam İlmihâl Saadeti Ebediye(Haz. Hüseyin Hilmi Işık), İstanbul 2009, 5.534 
20 Cevdet Paşa, Tarihi Cevdet, Akçağ Yayınları, Cilt XI, İstanbul 1983, 5.163. 
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dirilen bu kapı önünde yeminler edilmiş, Patrikle eşdeğer bir Türk din veya devlet adamı idam edilmedikçe bu kapının açılmamasına karar verilmiştir. 


Patrikhane'nin resmi gazetesi olan Eklisiyastiki Alitia”da yayınlanan bir yazı Patrikhane'nin tarihten beri süregelen faaliyetlerinin gerçek amacını şu şekilde özetlemektedir: *...Bir milletin eşitlik vaatleriyle kandırıldığı zamanlar geçmiştir. 
Bu devlet yıkılıyor. Bu köhne ve çürümüş vaatlerle devlet toplanamayacaktır. Coğrafi istatistikler gösterilmesi de Türk unsurunun çoğunluğa sahip olduğuna ve dolayısıyla Rum milletinin de böyle geçersiz açıklamalarla idare-i maslahât edilmesi gerektiğine kimseyi ikna edemezsiniz. Haritaları hazırlayanlar unutmamalıdır ki Rum unsuru birçok yerlerde azınlıkta ise baba mirası üzerindeki tarihi ve sosyal haklarını kaybedemez.? Bu yazıda da açıkça belirtildiği gibi Patrikhane, Osmanlı Devleti'nin Rum halkına eşit davranmadığını, İstanbul'un gerçek sahibinin Bizans'ın mirasçısı olan kendileri yani Rumlar olduğunu düşünmektedir. 


Birinci Dünya Savaşı sürecinde İtilaf Devletleri'nin galibiyeti için büyük çaba gösteren Fener Rum Patrikhanesi ve metropolitlikler, Rusların ilerleyişini ve Trabzon'u işgalini sevinçle karşılamışlar, bu nedenle Rus Çarı'na tebrik telgrafları göndermişlerdir.” İtilaf Devletleri'nin ve Yunanistan'ın 


81 Yavuz Ercan, “Türk-Yunan İlişkilerinde Rum Patrikhanesinin Rolü”, Üçüncü Askeri Tarih Semineri Bildirileri, Tarih Boyunca Türk Yunan İlişkileri,Ankara 1986, 5.204; İbrahim Erdal, “Türk Basınına Göre Patrikhane Konusu ve Patrik Araboğlu'nun İhracı Meselesi”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 2004, S. 33-34, 5.34 

82 Mehmet Okur, “Fener Rum Patrikhanesi ve Metropolitlerin Pontusçuluk Faaliyetleri”, Başlangıçtan Günümüze Pontus Sorunu, Ankara 2007, 5.250 
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ekonomik desteği” ile ayrılıkçı çalışmalarını hızlandıran Patrikhane, Pontus faaliyetlerini takip etmek üzere düzenli olarak iki haftada bir çeşitli şahısları Karadeniz Bölgesi'ne göndermektedir. Bunlar genellikle Patrikhane'de görevli olanlar veya ruhanilerin yakın akrabalarıdır. Böylece Patrikhane hem gizliliğini muhafaza etmekte hem de güvenilir bilgiler toplamaktadır. Ayrıca Patrikhane, İstanbul hükümetinin tepkisiz kalmasından cesaret alıp Anadolu'daki bütün metropolitlere birer yazı göndererek Türkler aleyhinde İtilaf Devletleri temsilcilerine şikayette bulunma ve Yüksek Komiserliklere telgraf çekme emrini vermiştir * Rumların şikâyetleri Osmanlı hükümetini zor durumda bırakmış, İtilaf Yüksek Komiserlerinin notaları üzerine endişelenen hükümet, bütün vilayetlere ve mutasarrıflıklara gönderdiği talimatta “Hristiyanlara yönelik herhangi bir baskının olmaması için gerekli önlemlerin alınmasını, Müslümanları Hristiyanlara karşı harekete geçmeye sevk edenlerin derhâl tutuklanmasını, Rumlardan bir saldırı vukua geldiğinde ise ahalinin müdahalesine katiyen meydan verilmemesini” istemiştir. Bu durum çetecilerin bölgede daha rahat faaliyet göstermesine neden olmuştur. Patrikhane, Bolşevik İhtilali'nden sonra İstanbul'a kaçan Ruslardan silah satın almış ve bunları Rum çetelere göndermiştir.“ Müslümanlara kurşun 


83 Fener Rum Patrikhanesine Yunan Hükümeti tarafından propaganda çalışmaları 
için ilk etapta 7 milyon drahmi gönderdi. Fener Patrikhanesi'nin İç Yüzü(Haz. Ali Karakurt), İstanbul 1955, s. 5-6 

“ Mehmet Okur, “Milli Mücadele Döneminde Fener Rum Patrikanesi'nin ve Metropolitlerin Pontus Rum Devleti Kurulmasına Yönelik Girişimler” Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, S. 29-30, Mayıs- 
Kasım 2002, s. 105 

8 Okur, ‘Millî Mücadele Döneminde...,s.107 

3 Okur, ‘Milîi Mücadele Döneminde...,s.107 
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sıkan hemen her bir silah, Patrikhane'nin elinden geçmiştir. 
Ayrıca Patrikhane, sözde Pontus Cumhuriyeti haritasını bastırarak Anadolu'da bulunan bütün metropolitliklerine göndermiştir. Haritada Pontus Cumhuriyeti, başkent Samsun olmak üzere İnebolu'nun batısından Batum'un kuzeyine kadar Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Amasya, Çorum Kastamonu, Ankara, Yozgat, Sivas, Gümüşhane ve Şarki-karahisar ve Erzincan”ı içine almaktadır.” 


Patrik V.Germanos'un yerine Patrik vekili tayin edilen Bursa Metropoliti Dorotheos, 6 Ocak 1919'da Patrikhanede yapılan bir toplantıda, Sen Sinod Meclisi kararı ile Türkiye'deki bütün Rum mekteplerinde Türkçeyi ve Türkçe eğitimi yasakladığını ilan etmiştir.“ 3 Temmuz 1919'da Ermeni Patriği Zaven Efendi ile birlikte, Türkiye'deki asayişsizlikten, Türklerin milli savunma bahanesiyle Hıristiyanlara saldıracaklarından ve bundan endişe duyduklarından bahseden bir dilekçeyi İngiliz Yüksek Komiserliğine vererek gereğinin yapılmasını istemiştir.” Dorotheos, Patrikhane'yi adeta bir Yunan karargâhı gibi kullanmıştır. Dorotheos”la birlikte Patrikhane, Yunanistan'ın Türkiye'deki bir otoritesi hâline gel- 
“miş, Temmuz 1919'da kapısı üzerine çift kartallı Bizans bayrağını asarak adeta bağımsızlığını ilan etmiştir. * 


7 M. Süreyya Şahin, Fener Patrikhanesi ve Türkiye, İstanbul 1996, s.237-238 
38 Tansel Topbaş, Ekümeniklik ve Fener Rum Patrikhanesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, s.40 
8 Ali Güler, Yakın Tarihimizde Pontus Meselesi ve Rum-Yunan Terör Örgütleri, 
Ankara, 1995, 5.6. 

Karakılınç, a.g.t., s.35.; Adnan Sofuoğlu, Fener Rum Patrikhanesi ve Siyasi Faaliyetleri, İstanbul 1996, 5.100. 


Yunanistan'ın İstanbul'a sahip olma veya en azından Rumlara özerk bir statü kazandırma hedefinin hazırlık aşaması olarak Yunan elçiliğinin girişimi ve Patrikhane'nin genelgesi ile İstanbul'da bir Rum Parlamentosu oluşturulmuştur. İstanbul Rumları tarafından, 7 Eylül 1919'da kilise komitelerinin seçimi sırasında, “İstanbul Rum Mebusları” adıyla dört yıl için belirlenen kırk mebusun oluşturduğu bu sözde Rum Parlamentosu haftada üç gece Sinyosoğlu Aleksandr'ın başkanlığında Aynalıçeşme'deki Hellas Mektebinde toplanmış ve bu toplantılara Yunan elçiliğinden gönderilen bir mümessil de katılmıştır. Bu heyet Fransa, İngiltere, İsviçre ve Yunanistan'a gönderilmiş ve buralarda İstanbul'un Rumlara ilhakını talep etmiştir. Patrikhane, bütün Hıristiyan dünyasının desteğini almak amacıyla, 1920 Eylül'ünde Londra'da Anglikan Kilisesi Başpiskoposu Kantadoriyas'ın izniyle Umum Hıristiyan Gençler Cemiyetini kurmuştur. Mondros Mütarekesi'nden sonra Patrikhane ve kiliselerin üzerinde en çok çalıştıkları ve propoganda malzemesi yaptıkları konulardan biri de İstanbul'daki camiye çevrilmiş olan kiliselerin ve özellikle de Ayasofya'nın tekrar kilise hâline getirilmesi olmuştur. Rumların, bu amaç için Ayasofya civarında birçok arsa ve mülkü fahiş fiyatlarla satın almak istemeleri karşısında Vükela Meclisi, 28 Mayıs 1919'da yaptığı toplantıda “el- den çıkarılmak istenilen mahallerin Evkaf Nezaretince bedelleri tesfiye edilmek suretiyle alınması cihetine gidilmesi” kararını almıştır. Buna rağmen Patrikhane ve Rumlar, Ayasofya'yı ele geçirmek kararından hiçbir zaman vazgeçmedikleri gibi, ani bir gece baskını ile kiliseyi ele geçirmeyi planlamışlardır. İzmir'den gelen Rum Metropoliti, Galata'da, bir kilisede etrafına toplananlarla Ayasofya'ya çekecekleri Yunan bayrağını takdis için merasim yapmıştır.” 


Patrik Vekili Dorotheos, 13 Ekim 1919 günü Batılı devletlere gönderdiği bir muhtıra ile Anadolu'da başlayan Kuvayımilliye hareketinin aslında Türk barbarlığından başka bir şey olmadığını ileri sürerek Rumların kurtuluşunun ancak Batılı devletler tarafından Anadolu'nun işgal edilmesine bağlı olduğunu söylemiştir. Patrikhane'nin hazırladığı bu bildiri, dönemin Atina Metropolidi Meletios tarafından İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri yönetimine ulaştırılarak Hristiyan dünyanın acil müdahalesi istenmiştir”? Dorotheos, Ermeni Patriği Zaven Efendi ile birlikte 17 Ekim 1919'da bütün Türkiye'nin işgal edilmesini istemiş, 14 Şubat 1920 günü Lloyd George'a bir mektup göndererek İstanbul'un Yunan mandasına tabii olmasını teklif etmiştir. Mektup metni şu şekildedir: 


“Türklerin kötü idaresi devam ediyor. İstanbul hiçbir vakit ne kültür ne de nüfus olarak Türk olmamıştır. Müslümanlar için değil fakat Yunanlılar için mukaddes bir şehirdir. 
Kuvvetlerin Türkleri İstanbul'dan atmaması bir zaaf telâkki edilecektir. İstanbul, Yunanistan'la kuvvetli bir bağla bağlanmazsa Yunanlıların arzuları hiçbir vakit yerine getirilmemiş olacaktır. Türkler, Boğazları müdafaa edemedi. Hâlbuki Yunanlılar milletlerarası bir rejimde ve kuvvetlerin de menfaatlerini koruyarak müdafaa edebilir. Bütün bu sebeplerden İstanbul anavatanla birleştirilmelidir. Bunu Boğazla- 


9 Topbaş, a.g.t. s. 42-43. 
* Mesut Çapa, Pontus Meselesi / Trabzon ve Giresun'da Milli Mücadele, Ankara 1993, 5.38. 
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rın milletlerarası olması şartıyla en iyi bir çözüm olarak görüyoruz. Biz İstanbul'a selfdeterminasyon ve kuvvetlerin menfaatlerini garanti ediyoruz. Bu kabul edilmez ise İstanbul 'un mandasını da almaya razıyız. Artık yeniden dünyaya gelen Yunanistan, Türk mayasına tahammül edemez, İstanbul 'dan Türk hükümeti ve Türk Sultanı atılmalıdır. Sulh konferansının en âdil hareketi, doğudaki cinayetlerin yeniden tekrarına mani olmaktır, medeniyetin ve sulhun haklarını vermesidir.” * 


Fener Rum Patrikhanesi, İtilaf Devletleri'nin filolarının İstanbul'a gelişini kutlamak için, Rum okul müdürlerine, okullarını üç gün tatil etmelerini emretmiştir. Bunun yanında Patrik, İtilaf Devletleri tarafından İstanbul'a gönderilen üç yüksek komiseri de ayrı ayrı ziyaret ederek Türk ordusunda hizmette bulunan Rum askerlerini derhâl salıvermeleri için Osmanlı hükümeti nezdinde teşebbüste bulunmalarını rica etmiştir.” Dorotheos, İzmir'in işgali üzerine Yunan ordularının Hristiyanlık adına mukaddes cihat yapmaları ve Türkiye'deki Rumların Yunan ordusuna katılmaları için resmi bildiri yayınlamıştır.” Patrikhane'nin maddi imkânları ile Türkleri haksız, barbar ve cahil olarak gösteren binlerce broşür bastırarak Avrupa ülkelerine göndermiştir. Papazlar vasıtası ile Yunan işgalini haklı gösteren mitingler, yürüyüşler ve gösteriler düzenlenmiştir. Avrupa ülkeleri başkentlerine din adamlarından teşkil edilen heyetler göndererek Yunanis- 


3 Erol Uluben, İngiliz Belgelerinde Türkiye, İstanbul 1967, 5.236. 

94 Fener Rum Ortodoks Patrikhanesinin Tarihi Gelişimi Amaçları Siyasi 
Faaliyetleri, Ulaşmak İstediği Statü ve Türkiye'nin İzlemesi Gereken Politikalar, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 5.35. ; Şahin, a.g.e., s. 216-217. 

> Yılmaz, a.g.t. , s. 39-40. 
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tan'ın politikasına destek sağlamaya çalışmışlardır. Patrik Dorotheos 20 Mart 1921'de Amerika'ya bizzat kendi giderek Yunan politikasının propagandasını yapmıştır. Patrik, Amerika'dan bir milyon frank yardım toplamayı da başarmıştır. ” 


Patrikhane'nin önemli siyasi çalışmalarından birisi de, diger azınlıklarla işbirliğinin kurulmasına çalışmak olmuştur. 
Fener Rum Patrikhanesi, bu ilişkileri sağlamak için yaptığı Türk aleyhtarı toplantılara Ermenileri ve Ermeni Patriği Zaven Efendi'yi de sık sık çağırmıştır. 5 Ocak 1919'da Aya Tiriyada Kilisesi”nde, “Techir olunan Rum ve Ermenilerin İstirahat-ı Rehvi” adı altında yapılan ayin, Rum kiliselerinde gerçekleştirilen en büyük gösterilerden birisidir. Bu ayinde konuşan Çanakkale Metropoliti, Türklerin teröründen bahsederek Rum ve Ermenilerin birleşmesini istemiştir.” 


11 Ocak 1919 tarihinde “Polis Müdüriyet-i Umumiyesi” 
tarafından Harbiye Nezaretine gönderilen bir istihbarat raporunda yazılanlar Rum ve Ermeni Patrikhanelerinin işbirliği içinde olduğu görüşünü desteklemektedir: 


“Geçen perşembe günü öğleden sonra Beyoğlu'nda kalyoncu kolluğunda bulunan Sillogos Salonu'nda Ermeni Ramdakârlar tarafından Bogos Nubar Paşa'nın isim günü olmak münasebetiyle bir müsamere tertib edilerek müsamerede Ermeni Patriği Zaven Efendi ve Rum Patrik Vekili Vemiti ve Protestan Cemiyeti Reisi ve Viyanalı despotlardan bazıları bulunuyordu. Salonun göze çarpacak mahallinde Bogos Nubar'ın resmi talik edilmiş ve etrafı Ermeni ve Yu- 


% Sami Emirhan, Fener Rum Patrikhanesinin Dünü, Bugünü ve Yarını, İstanbul 1995, 5.20. 
a Topbaş, a.g.t. , s.47. 


- 50- 


nan bayrakları ile donatılmış idi. Resmin iki tarafında Ermeni yetim çocukları kaimen durmakta idiler. Okunan Ermeni marş ve şarkılarının ardından Mıgırdıçyan namlı Ermeni Fransızca olarak Ermeni milletine müteşekkir olduğunu beyan ettikten sonra orada bulunmakta olan Rum Patrik vekiline aynen teşekkür ederek bu münasebetle Rum ve Ermeni milletinin daima kardeş gibi geçinmeleri lüzumunu ve Rum-Ermeni sancaklarının daima birlikte temevvüç etmesini temenni eyledi. Hitamında yaşasın Yunan milleti Venizelos diye bağırıldı... °’ 


Genel Kurmay Dairesi İkinci Şubesi'nce çok gizli kaydıyla gönderilen ve Ermeni ve Rumların faaliyetleri ile ilgili elde edilen istihbaratın bir özeti niteliğindeki bir raporda, iki Patriğin Paris Barış Konferansı'na yaptıkları başvuru ile ilgili olarak şunlar söylenmektedir: 


«6 


Geçenlerde Ermeni Patriği'nin Vilson'a, Lloyd George''a, Klemanso'ya gönderdiği bir muhtırada İzmir'de Ermenilerin katledilmekte olduğunu ve Vilayat-ı Şarkiye 'de Terörün hâlâ devam etmekte bulunduğunu irad ettikten sonra, Şark Meselesi'nin bir an evvel hallini Konferans 'tan istirham etmiş; olmadığı takdirde Ermeni kıtaatının şimdiden Vilayat-ı Şarkiye'den Ermenistan'a verilecek mıntıkalarla vilayetleri işgal etmelerine müsaade edilmesini rica etmiştir. 
Ermeni Patriği'nin bu muhtırası Venizelos tarafından Rum Vekili'ne gelen bir talimat neticesidir. Zaten muhtıra Rum ve Ermeni Patriklerinin müşterek mesailesiyle ihzar edilmiştir...” 


3e Topbaş, a.g.t, s.47; Köksal Osman, “Mütareke Döneminde Ermeni ve Rum Patrikhanelerinin İşbirliği”, Askerî Tarih Bülteni, Şubat 1998, S.24, s.61-70. 
> Topbaş, a.g.t, 5.48; Aynı makale, 5.67. 
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Metropolitliklerde Pontusçu ve Ayrılıkçı Faaliyetler 


Pontus propagandası Metropolitlikler bazında incelendiğinde en aktif Metropolitliğin, Hrisantos'* yönetimindeki Trabzon Rum Metropolitliği olduğu görülecektir. Hrisantos, 
19 Temmuz 1920'de Kafkasya ve Güney Rusya temsilcileri- 
nin katıldığı Pontus Kongresi toplamış, Pontus İlhak ve İstiklal Komitesine liderlik etmiş, Trabzon ve çevresine Rum göçünü bizzat organize etmiş,” diğer Metropolitlerle düzenli olarak haberleşmiş ve onlara para yardımı sağlamıştır. Giresun Metropoliti Lavrendiyos da Pontus faaliyetlerinin önemli isimleri arasındadır. Lavrendiyos Giresun'daki Rum çetelerinin ihtiyaçlarını karşılamış, Pontus bayrağı altında fotoğraf çektirmiş,” İngiliz ve Yunan gemilerine giderek bilgiler vermiş ve Rum çetelere silah dağıtmıştır. İzmir Metropoliti Hrisostomos ise, şehrin Yunan işgali öncesi ve sonrasındaki ayrılıkçı faaliyetleriyle dikkat çekmiştir. Hrisostomos İzmir'in geri alınmasıyla birlikte halk tarafından linç edilmiştir. Hrisantos ve Lavrandiyos ise İstiklal Mahkemeleri tarafından yargılanarak gıyaben idam cezasına çarptırılmışlardır. 


19 Hrisantos Gümülcine'de doğdu. Heybeliada Ruhban Okulundan mezun olan ve 
Avrupa'da dört yıl eğitim gören Hrisantos tam bir Pontusçu olarak yetiştirildi. 

101 Okur, ‘Millî Mücadele Döneminde ..., s.111 

102 ömer Sami Coşar, İstiklal Harbi Gazetesi, 20 Mayıs 1919, s.3; “Dizdarzade M. 
Eşref “Yunan Salib-i Ahmeri”, Işık, 11 Mayıs 1920 
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*İzmir Metropoliti Hrisostomos ve Ayrılıkçı Faaliyetleri 


Hrisostomos, Birinci Dünya Savaşı öncesinde İzmir Rum Metropolitliği görevine getirilmiştir. Bu göreve başlamadan Makedonya'da Türklere yönelik tahrik ve kışkırtmalarıyla yaptığı zulümler konusundaki haberler çoktan İzmir'e ulaşmış durumdadır. Hrisostomos, İzmir'de göreve başladıktan sonra Rumları Türklere karşı kışkırtma girişimleri ve huzuru bozmaya yönelik faaliyetleri nedeniyle Vali Rahmi Bey'in resmi yazısı ve emri doğrultusunda zor kullanılarak İzmir'den uzaklaştırılmıştır. İzmir'den ayrıldıktan sonra Patrikhane tarafından geri gönderilmesi yolunda yapılan bütün çabalar boşa çıkmakla beraber savaşın sona ermesinin hemen ardından Yunan Lion savaş gemisinin İzmir'e gelmesiyle beraber 27 Aralık 1918 günü İstanbul'dan ayrılan Hrisostomos tekrar İzmir'e dönmüştür. Hrisostomos'un gelişi özellikle Rumlar arasında son dereçe iyimser ve cesaret verici bir hava yaratmıştır, 


Hrisostomos'un şehre geldiği dönemde Kambur İzzet olarak bilinen İzmir Valisi İzzet Bey, Hrisostomos'un karşısında adeta bir emir kulu görünümündedir. Yunan birliklerinin İzmir'e ayak basmasının ardından 15-16 Mayıs 1919 günlerini İngiliz Konsolosluğu'nda geçiren İzzet Bey hemen bir gün sonra Yunan komutanı Zafiriu tarafından diğer devlet görevlileriyle birlikte hükümet konağına davet edilmiştir. 
Metropolit Hrisostomos'un da katıldığı bu toplantıda İzzet Bey bir yandan Zafiriu'ya “Benim İzmir'in Yunanlılarca işgalini. temin etmek için ne derecede çalıştığımı Metropolit Hrisostomos Efendi'den sorabilirsiniz. Babıâli ile geçen muhaberelerimizi de görebilirsiniz.” derken bir yandan da Babıali?ye İzmir'in Yunanlılar tarafından olaysız bir şekilde işgal edildiğini ve işgal kuvvetlerinin de kendi emrinde olduğunu bildirmektedir. Bu durum daha sonra Sakallı Nurettin Paşa'nın bölgeye gelmesiyle bir parça da olsa değişecektir. İzmir ve civarında yaşayan azınlıklarla İtilaf devletlerinin isteklerine boyun eğmemeye çalışan ve Rum isteklerine set çeken Nurettin Paşa'nın tavizsiz davranışları ve sert çıkışları karşısında İzmir'de rahat hareket edemeyeceğini düşünen Hrisostomos bir an evvel Nurettin Paşa'nın bölgeden uzaklaştırılması için faaliyetlere başlamıştır. Nurettin Paşa'nın İzmir ve havalisindeki Rumlara karşı bir katliam yapacağı yönünde propaganda faaliyetlerine girişen Hrisostomos ve adamları Aydın'da görev yapmakta olan Slav asıllı Kolonoviç isimli bir jandarma subayının Nurettin Paşa'nın Rumların öldürülmesi yönünde talimat verdiği şeklindeki asılsız bir ihbarını ve bununla ilgili hazırlanmış sahte belgeleri de Paris Barış Konferansı sırasında katılımcı ülkelerin temsilcilerine ulaştırmışlardır. Hrisostomos kendisine engel olduğunu düşündüğü Nurettin Paşa'nın İstanbul'a bile gönderilme- den cezasının İzmir'de idam edilerek verilmesi yönünde de kamuoyu oluşturmaya çalışmıştır. İzmir bölgesinde Hristiyan unsurların Türklerden daha fazla olduğunu göstermeye çalışan Hrisostomos ve yanındaki diğer ruhani liderler bölgeye dışarıdan devamlı olarak Rum göçmen taşımaya da devam etmişlerdir.” 


Hrisostomos, İzmir'in işgalinden bir gün önce Rum halkına bir hitapta bulunmuş, yerli Rumlar ellerinde silahlar, önle- 


19 Ulvi Keser, ““Milli Mücadele Döneminde Ayrılıkçı Faaliyetlerde Kilisenin Rolü 


ve Hrisostomos-Hrisantos Girişimlerine Kesitsel Bir Bakış”, Turkısh Studies, Volume 5/3, Yaz 2010, s.1641-1645. 
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rinde papazları olduğu hâlde meydanlarda toplanmışlar, Yunan askerlerinin gelişini beklemeye başlamışlardır. !” 


İşgalle birlikte cadde ve sokaklarda her yer mavi-beyaz Yunan bayraklarıyla donatılmıştır. Daha günler öncesinden İzmir'in işgal edileceği yönünde kendilerine bilgi verilen metropolithane yetkilileri ve Hrisostomos bu durumdan duydukları memnuniyeti ve sevinci gizlemezken İzmir'e gelecek Yunan askerlerini karşılamak için de hazırlıklara başlamışlardır. İşgal öncesinde Yunan bayrakları sadece cadde, sokak ve binalarda değildir. Küçük yük arabalarını çeken merkeplerden arabaların beygirlerine ve sokak köpeklerinin kuyruklarına kadar her yerde Yunan bayrağını simgeleyen mavibeyaz işaretler bulunmaktadır. İşgal günü İzmir'de başta Hrisostomos olmak üzere kilise görevlilerinin kışkırtmalarıyla Türklere yönelik yaşananlar ise insanlık adına utanç vericidir.'© 


Hrisostomos, Yunan askerlerine bir konuşma yaparak “Asker evlatlarım, Elen çocukları! Bugün ecdad topraklarını yeniden fethetmekle İsa'nın en büyük mucizesini gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Bu uğurda ne kadar Türk kanı içerseniz cennet size o kadar yakın olur. Türk'ün kanını içmek sevaptır. Ben de bir bardak Türk kanı içmekle onlara olan kin ve nefretimi teskin etmiş olacağım.” demiştir. Gözyaşları içerisinde Yunan bayrağını öpen, yüzüne gözüne süren ve haç çıkaran Hrisostomos ve beraberindeki diğer papazlar burada 


1% Ferah Karakılınç, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesinin Tarihi Gelişimi 


Amaçları Siyasi Faaliyetleri Ulaşmak İstediği Statü ve Türkiyenin İzlemesi Gereken Politikalar, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 5.37. 

w Keser, a.g.m. , 5.1646. 
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Yunan askerleri için Diriliş suresini okumuşlardır. Ayrıca Seydiköy'de yaptığı bir konuşmada da Hrisostomos “Yakında Türklerin leşleriyle kuyuları dolduracağız.” diyerek Türklere olan kinini göstermiştir. * 


Görüldüğü gibi Hrisostomos, konuşma ve faaliyetleri ile Yunan askerlerini ve yerli Rumları, Türkleri katliama tâbi tutmaya teşvik etmiştir. Hrisostomos'un tahrikten de öte, işgalde yapılan katliamı bizzat idare ettiği ve sağa sola koşarak “Feslileri öldürün!” diye bağırdığını TBMM'nin 15 Mayıs 
1920 tarihindeki toplantısında, olaya şahit olan milletvekilleri ifade etmişlerdir. Hrisostomos Yunan Temsilcisi Mavridis'e metropolithaneyi karargâh olarak tahsis etmiştir. Bir İngiliz savaş gemisinin İzmir'e gelmesi üzerine kiliseye Yunan bayrağı çeken Hrisostomos; İzmir'e gelen Yunan Kra-Irna, Ankara Kalesi'ne dikilmek üzere Efes'te yapılan şatafatlı bir törenle Bizans bayrağını teslim etmiştir. Hrisostomos'un kutsadığı işgalci birlikleri Güzelyalı?'dan Konak istikametine Türk mahallelerinin içinden katliam yaparak geçmişler, sadece ilk 48 saat içinde 2.000 civarında Türk öldürülmüştür. 97 


106 Keser, a.g.m. , s. 1648; Hakkı Güvendik, Türk İstiklâl Harbi, Cilt 11/1, Ankara 
1963, s. 55. 

197 Karakılınç, a.g.t. , 37; Ümit Doğan, Atatürk'ü Öldürme Planları, Kripto Kitaplar 
Yayınevi, Ankara 2016, s. 75-79. 


*Trabzon Metropoliti Hrisantos ve Pontusçu Faaliyetleri 


Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasından hemen önce, 
1913 yılında Trabzon'da metropolit olarak görev yapmaya 
başlayan Hrisantos o günden itibaren Pontus”la ilgili her türlü faaliyetin içine girmiş ve bu faaliyetlerin bir numaralı idarecisi hâline de gelmiştir. Yunan işgalinin başladığı yıl 37 
yaşında olan Hrisantos aslen Flippides ailesine mensup ve Gümülcine doğumlu olup İstanbul Heybeliada'daki Ruhban Okulunda yetişmiş, daha sonra da eğitimini yaklaşık dört yıl Almanya ve İsviçre'de kalarak tamamlamış bir din adamıdır. 
Bu eğitimleri sonrasında Hrisantos, Teoloji Doktoru unvanını da kazanmıştır. Fransızca ve Almancanın yanında eski Yunancayı mükemmel bir şekilde bilen Hrisantos Türkçeyi de son derece akıcı kullanabilen bir kişidir. Trabzon Metropolitliği'nin son metropoliti olarak İstiklâl Mahkemesi tarafından bölgedeki yıkıcı faaliyetleri nedeniyle daha sonra idama mahküm edildikten sonra Yunanistan'a kaçmıştır. 
Aynı şekilde Hrisantos'un yakın akrabalarından özellikle yegenleri Tanas ve Yorgi Tasudis başta olmak üzere pek çok yakını da Karadeniz Bölgesi'nde Pontus çetelerinde görev yapmışlar veya Yunan işgal kuvvetleriyle beraber Türklere karşı mücadele etmişlerdir. Yunanistan'da önce Atina Başpiskoposu ve ardından da Yunanistan Kilisesi şefi olan Hrisantos aynı dönem içerisinde Atina'da 1933 yılında yayımlanan Büyük Trabzon Kilisesi Tarihi/Eklisia Trapezontos isimli kitabın da yazarıdır. Karadeniz bölgesinde görev yapan metropolitler arasında en kıdemlisi olduğundan Pontus’la ilgili bütün girişimlerin başında da doğal olarak Hrisantos bulunmaktadır.“ Sakallı Nurettin Paşa, Hrisantos'la ilgili olarak şunları söylemektedir: 


“...En önemlisi ise yurdumuzun içinde kurulmuş ve işleyen bütün bu düşmanca tahrik ve teşkilatı insanlara dostluk ve barış tavsiye edip kardeşçe yaşama yolları göstermeleri gereken din adamlarının, yani metropolitlerin, papazların idare etmekte olduklarıdır. Papazların din kisvesi altında ne kanlı faciaların amili ve teşvikçisi olduklarını ispat edecek yüzlerce, binlerce vesika elde etmiş bulunuyoruz. Mesela Trabzon Metropoliti Hrisantos Efendi, mütareke esnasında Anadolu'yu dolaşan Amerikan Tahkikat Heyeti Reisi General Harbourd ile Paris'te konuşmasına dair Pontusçulara çekmiş olduğu bir telgrafta Pontusçuların bir harekât için şevkle hazır oldukları teminatından bahsediyordu... Pontusçuların bir de Meşru Müdafaa Cemiyetleri vardır. Bu cemiyetin gayesi yirmi yaşına gelen her Rum'u silah sahibi olmaya mecbur etmek, fakirlere zenginlerden alınacak para ile metropolithanelerden silah temin etmek, bölük vesaire teşkilat yapmak ve bu maksada muhalefet edenleri metropolithanelerde kurulan mahkemeler vasıtasıyla cezalandırmaktı. 
Bu cemiyetin askeri teşkilatına girenlere Hz. İsa, vatan, Pontus ve millet adına yemin ettirilir ve bu suretle teşkilata mukaddes bir mahiyet verilerek cahil kütlenin daha ziyade alâkası çekilmek istenirdi... ”9* 


Mondros Mütarekesi sonrasında 18 Ocak 1919 tarihinde başlayan Paris Barış Konferansı'na Fener Rum Patrikhanesi 


108 Keser, a.g.m. , s. 1658-1659. 
109 Keser, a.g.m. , s. 1658-1659; “Nurettin Paşa, Pontusçuları Anlatıyor”, Yakın 
Tarihimiz, Cilt II, İstanbul 1962, s. 225-226. 
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adına katılan heyette Patrik Vekili Bursa Metropoliti Doretheos ve Patrikhane Danışmanı Aleksander Pappas'la birlikte Hrisantos da bulunacak ve Pontus propagandasını uluslararası kamuoyuna taşıyanlar arasında yer alacaktır. 


PONTUS MESELESİNDE DIŞ UNSURLAR 


Uluslararası Kamuoyunda Pontus Propagandası 


Karadeniz Bölgesinde Rum Nüfusunu Olduğundan Fazla Gösterme Çabaları 


Rumlar'ın devlet kurma talebinin dayanağı, “Osmanlı İmparatorluğu'nun Türk olan kısımlarına egemenlik hakkı tanınmalı fakat Türk olmayan halklara bağımsızlık verilmelidir.” ifadelerini içeren Wilson Prensiplerinin 12. maddesidir. Bu madde gereği, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Pontus Devleti kurmak için Paris'e gönderilen Trabzon Metropoliti Hrisantos, 2 Mayıs 1919'da Paris Barış Konferansı'na sunduğu bir muhtıra ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kurulmasını istediği Pontus Devleti talebinin siyasi ve demografik gerekçelerini oluşturmaya çalışmıştır. Bu muhtıra daha sonra konuya ilişkin yapılacak yayınlarda referans olarak kullanılacak temel belgelerden biri olacaktır. Muhtıra metni aşağıdadır"! 


“Efendiler! 


Pontus meselesine dair Barış Konferansı'na birçok muhtıra sunulmuştu. Bu defa da reddedilmesi imkânsız birtakım belgelere dayanan ve barış için zor kararlar verecek olan kişilerin kararlarını aydınlatabilecek olan bu muhtırayı da eklememe izin verilsin. Trabzon, Sivas vilayetinin bir kısmı Karahisar ve Amasya sancakları, Kastamonu vilayetinin bir kısmı (Sinop sancağı)nı kapsayan Pontus bölgesi 600.000'den fazla Rum nüfus barındırmaktadır. Bu sayıya ayrıca Güney Rusya ve Kafkasya'ya göç etmiş olan 250.000 
Rum 'u katmak gerekir. Bunlar oralara 1880'den beri Türk idaresinden kurtulmak için göç etmişler ve yuvalarına geri dönmek için vatanlarının hürriyetini tam bir endişe ile bekliyorlar. 


Halkın miktarı aşağıda verilecek esaslara dayanmaktadır: 


Trabzon vilayetinin 1908 'deki salname, yani resmi istatistiği, Trabzon için 500.000 Rum gösteriyor. 1912'de Hürriyetperver Kamil Paşa hükümeti, Patrikhane ile bir anlaşma yapılmasının ardından seçim bölgelerini yeniden düzenlemiş. 
Trabzon'dan 3, Samsun'dan 2, Karahisar'dan 1 ve Sinop'tan 1] olmak üzere Pontus 'tan 7 milletvekili seçilmesini 


110 Veysel Usta, “Trabzon Metropoliti Hrisantos'un Paris Konferansı'na Sunduğu 


Muhtıranın Tenkidi”,Turkish Studies Türkoloji Dergisi, 6/2, Nisan 2011, s.974-982 


uygun bulmuştur. 100.000 kişiye bir milletvekili olduğuna göre Kamil Paşa Hükümeti aynı zamanda Pontus 'ta 700.000 
Rum'un varlığını doğruluyordu. Genç Türk hükümeti bile 2'si Trabzon, 1'i Karahisar ve 1'i Samsun için olmak üzere Pontus Rumlarının önemli bir toplam oluşturduklarını takdir ederek Pontus Rumlarından 4 milletvekili seçilmesini kabul etmeye mecbur olmuştur. İşte bu değişik esaslara dayanarak, Pontus Rumlarının miktarı 600.000 olarak kabul edilebilir. 
Bu sayı, Patrikhane'nin öğrenciler mevcuduna göre düzenlenerek Sinop ve Lazistan hariç olduğu hâlde Pontus bölgesi için gerçekleştirdiği 550.000 kişilik miktara uygun düşmektedir. Böylece Rusya sahilleri ve Kafkasya'da bulunan 250.000 göçmenle: birlikte Pontus'un Rum halkı toplamı 850.000 e ulaşır. 


Aynı bölgenin Müslüman halkı 232.000'i Lazistan sancağına ait olmak üzere 1.068.000'dir. Pontus bölgesi için 836.000 Müslüman kalıyor. Diğer sebep ve şartlar açısından Müslüman ve Rum nüfusu arasında yaklaşık olarak bir eşitlik vardır. Pontus Müslümanları değişik milliyetlere mensupturlar. Bu Müslüman mevcudu içerisinde 340.000 gerçek Türk, 200.000 Sürmeneli, 50.000 Kafkasyalı, 200.000 Oflu ve 3.000 Stavriyun vardır. 


Stavriyunlar Hristiyandırlar. Fakat birçok protestolarına rağmen hükümet zorla kendilerine İslamiyet içerisinde tutmak istiyor. Oflu ve Tonyalılar kendilerinin aslen Rum olduklarını unutmamışlardır. Ofluların İslam edilmesi 180 yıl öncedir. Bunlar henüz bazı Hristiyan geleneklerini ve İncil'i mukaddes emanetler gibi korurlar. Kadınları özellikle Rumca konuşurlar ve başka dil bilmezler. Rus işgali altında bunlar bir heyet ile kilisenin kucağına geri dönmek arzusunu 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açığa vurmuşlar; fakat istekleri dikkate alınmamıştı. İşte bu halka karşılık Pontus bölgesinde 50.000'i Trabzon vilayetin- de ve arta kalan Sivas vilayetinin Amasya ve Karahisar sancaklarında olmak üzere 78.000 Ermeni vardır. Pontus Rumlarının karakterleri mevcudiyetleri işte bu savaş esnasında Türkler, Ruslar ve İtilaf devletleri temsilcilerine resmen tanınmıştır. İşte bu muhtıraya eklenen açık belgeler de bunu doğrular. Rusların ilerlemeleri üzerine ve Trabzon şehrine girmeden iki gün önce Cemal Azmi Bey bana bir mektup göndererek memleketin yönetimi bana ve Mösyö Jörf Faşirepulos, Paraşkeva Gramatikapulos, Jorf Kongalides adlarında üç Rum'dan oluşan bir heyete teslim etti. Trabzon şehrinin Rus İdaresine teslimi görüşmeleri günü Amerikan Konsolosu Mösyö Heyzer'in yardımını istedim ve bu zat geçici hükümet adına ve bu hükümetin bir delegesiyle birlikte Trabzon bölgesinin Ruslara teslimi görüşmelerini üzerine aldı. Rus ordusu General Vladimir Lyahof benim memuriyetimi tasdik etti ve bundan dolayı ben de generalin izniyle belediye seçimleri yaptırdım ki neticede Rum çoğunluğa sahip bir heyet meydana geldi. 


İşgalin devamı süresince Rus Hükümetinin emriyle askeri memurlar tarafından yerli halka ait herhangi bir tedbir benimle resmi olarak görüşülmeden alınmamıştır. Ruslar, Bolşevik olduktan sonda da Rum vatandaşlara güven duyduklarını göstermek için benim memuriyetimi tasdik etmişlerdir. 


Aynı zamanda Albay Şardini, İtilaf Devletleri adına bana bir mektup göndererek ve aynı etki ile Pontus Rumlarının önemini takdir ederek bir Pontus alayı oluşturmamı istiyordu. Gerek Rus işgali sırasında ve gerekse bu bölgeler işgalsiz kaldığı zamanlarda ayırım yapmaksızin bütün halk gerek 


-62- 


oluşturduğum hükümeti ve gerekse arkadaşlarımı her zaman tanımış ve bize büyük bir emniyet ve güven göstermişlerdir. 
Rumlar bu güvene layık olduklarını göstermişler ve Müslüman Hristiyanların emlak ve eşyalarını ve canlarını koruyabilmişlerdir. Kamu vicdanının sarsıntıya uğramasına ve apayrı zorluklara rağmen memlekete ne kargaşalık ve ne de öldürme olayları olmuştur. 


Bütün bu şeyler ispat eder ki: 


1. Pontus Rum nüfusu Kafkasya ve Rusya kıyılarındaki göçmenler de geri döndükleri takdirde İslam nüfusu kadar olacaktır. 


2. İşte bu Müslüman halkın büyük bir kısmı aslen Rum olup ne asıllarını ve ne de konuşmakta oldukları Rum dilini unutmamışlardır. 


3. Pontus bölgesi içerisinde Ermeniler zayıf bir azınlık teşkil ederler. 


4. Türkler, yalnız Rumların memleketi idareye güç yetirebileceklerine inanmış ve bir defa Türk hâkimiyeti feshedildiği zaman gitmelerinden önce hükümeti onlara bırakmışlardır. 


5. Ruslar ve diğer İtilaf Devletleri üstü kapalı bir şekilde Pontus yerel hükümetini ve her suretle Rum halkının üstün durumda olan nüfusunu tanımışlardır. 


6. Eski halk bu hükümete baş eğmekte kalmamış ona kesin bir güven göstermişlerdir. 
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7. En zor zamanlarda Rum yerel hükümeti ve Rum halkı kusursuz bir huzur ve güven sağlayabilmişlerdir. 


Bu şartlar içerisinde, Pontus bölgesinin bağımsız bir Rum memleketi olması zorunludur. Ahalinin sarsılması mümkün olmayan arzuları dolayısıyla hiçbir yabancı boyunduruğuna girmemek de kesin konulardır. Müstakbel Ermenistan hükümeti ile komşuluk, ekonomik ilişkiler ve birlikte çekilen zahmetler, her iki millet arasındaki bir ilgi doğuruyor ki biz bu ilgiyi daha çok kuvvetlendirmek istiyoruz. Her iki millet arasında samimi ve aile fertlerine yakışır bir ilişki kurulmasına hazırız. Fakat bu her iki millet ve bağımsız memleketin de kesin bağımsızlığı esası üzerine olabilir. 


Derin teşekkürlerimle birlikte üstün saygılarımla kabulünü rica eylerim, efendiler. 


Paris, 2 Mayıs 1919. 
Trabzon Metropolidi ve Kurtarılmamış Rumların Delegesi Hrisantos” 


Söz konusu muhtırada da yazdığı gibi, Pontus meselesin- de uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla ortaya atılan en önemli iddialardan biri Karadeniz Bölgesi'nde Rum nüfusun Müslüman nüfustan fazla olduğudur. Rumlar bu iddiaya uluslararası kamuoyunu inandırabilirlerse Wilson Prensiplerinin öngördüğü bağımsızlık hakkına kavuşacaklarını düşünmektedirler. Peki gerçekten bölgede yaşayan Rumların sayısı İslamlardan fazla mıdır? Hrisantos'un iddialarının aksine Rum nüfus bölgede hep azınlık olarak kalmıştır. 
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Büyük Kumandan Alparslan'ın 1071 Malazgirt zaferiyle bütün Anadolu'da olduğu gibi Karadeniz Bölgesi'nde de bir Türkleşme süreci başlamıştır. Malazgirt zaferini takiben, Canikoğulları Samsun çevresine, Candaroğulları Sinop ve civarına, Danişmentoğulları da Amasya, Çorum, Tokat, Gümüşhane çevresine yerleşmişlerdir. Danişmentoğulları'nın Orta Karadeniz Bölgesi'ndeki mirasçıları olan Çepni Türkmenleri, bu yörede iki beylik kurmuşlardır.. Bunların biri Danişmentoğulları'ndan sonra Niksar'da kurulan Taceddinoğulları Beyliği, diğeri ise Ordu Mesudiye Kaleköy?'de teşkilatlanan Hacıemiroğulları Beyliği'dir." Hacıemiroğulları Beyliği'nin sınırları 1403 yılında, sahilde Vakfıkebir'in batısından Terme'ye kadar uzanmakta, Terme'den güneyde Niksarın doğusuna çekilecek bir çizgi, beyliğin batı sınırını oluşturmaktadır. Güney sınırı Kelkit Vadisi'ni takip eder, sonra Koyulhisar ve Şebinkarahisar?ı dışarıda bırakacak şekilde, Şebinkarahisar'ın güneyinden Kürtün'e, oradan da Vakfıkebir yakınlanna inen bir hat da, beyliğin doğu sınırını gösterir. Hacıemiroğulları Beyliği'nin sonu hakkında kesin bilgi mevcut değildir. Kesin olarak söylenebilecek bir şey varsa o da bu beylik sayesinde Ordu bölgesine Türk nüfusunun yerleşmiş olmasıdır. Ayrıca, 1277 yılında yine Çepni Türkleri, Trabzon Rum tekfuruna karşı şanlı bir deniz zaferi kazanmış, o zamanlar Karadeniz'in en önemli ticaret limanı olan Sinop'un tekfurun eline geçmesine de mani olmuşlardır. 
Bu olaydan sonra Çepniler, Karadeniz fatihleri arasında yer almışlardır." Böylece Çepniler bir yandan Samsun yönünden, öbür yandan da Şebinkarahisar-Bayburt yöresinden Karadeniz kıyılarına yapılan fetihlere katılmışlardır. Giresun- 


10 Feridun M. Emecen, İlk Osmanlılar ve Batı Anadolu Beylikler Dünyası, İstanbul 
2003, 5.40. 

112 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri, Ankara 1988, s.153-154. 

13 Kenan İnan, “Trabzon'un Osmanlılar Tarafından Fethi”, Erciyes Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2003/1, 5.14, 5.72 
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Kürtün ve Vakfıkebir arasındaki bölge de Çepniler tarafından fethedilmiştir." On beşinci yüzyılla beraber yerleşik hayata geçtikleri görülen Çepnilerin hakim olduğu bölgelerde hiçbir Hıristiyan yerleşim birimi görülmemiştir." 


Osmanlı Devleti'nde Fatih Sultan Mehmet'in tahta geçmesi ile Karadeniz Bölgesi tamamen Türk hakimiyetine girmiştir. Fatih, Karadeniz Bölgesini fethetme isteğini Mahmut Paşa'ya şu sözlerle beyan etmiştir: 


“Mahmud, birkaç niyetim var. Umarım ki Hak Teala ben zayıfa kuvvet verip anı nasib ede. Evvel biri, şol İsfendiyar vilâyetidir ki, Kastamonu ve Sinob ve Koyulhisar'dır. Benim huzurumu bunlar giderir. Ve biri şol Trabzon'u bir cünüb kâfir yiyip yürür. El-hasıl bunlar benim maksudumdur. Gece ve gündüz hayalimden gitmez.” 16 Daha sonra Fatih Sultan Mehmet, sırasıyla Kastamonu, Sinop ve Trabzon'u fethetmiştir. Bu tarihten sonra Karadeniz büyük ölçüde Türk yurdu hâline gelmiştir. 


Daha yakın tarihlere gelecek olursak, 1869 tarihli Trabzon Vilayeti Salnamesi'ne göre Trabzon Merkez kazasının toplam nüfusu 64.352'dir. Trabzon Merkez'de 397 Katolik, 4.429 Ermeni, 12.971 Rum, 46.585 Müslüman yaşamaktadır. 
Giresun kazasının toplam nüfusu ise 43.257'dir. 1869 Salnamesi'ne göre Giresun'da 363 Ermeni, 6.156 Rum ve 19.691 Müslüman nüfus bulunmaktadır. Ordu kazasının toplam nüfusu 28.982'dir. Toplam nüfusun 1682'si Ermeni, 4006'sı Rum ve 23.294”ü Müslüman nüfustan oluşmaktadır. 


114 Faruk Sümer, Çepniler - Anadolu'nun Bir Türk Yurdu Haline Gelmesinde 


Önemli Rol Oynayan Oğuz Boyu, İstanbul 1992, s.5. 

115 İnan, a.g.m., 5.73 

116 Mehmed Neşri, Kitab-ı Cihannüma Neşri Tarihi (Haz.Faik Reşit Unat, Memed 
A.Köymen) Cilt.2, 5.741 


Of kazasında 58 Rum, 22.825 Müslüman yaşarken, Sürmene nahiyesinde 89 Ermeni, 1.823 Rum ve 15.353 Müslüman bulunmaktadır. 1.869 tarihli Vilayet Salnamesi'ne göre Trabzon Merkez sancağının toplam nüfusu 210.149'dur. Bu toplamın 397” sini Katolik, 7.565'ini Ermeni, 26.523'ünü Rum ve 175.664'ünü Müslüman nüfus oluşturmaktadır." 


1871 tarihli Trabzon Vilayet Salnamesi'ne göre Trabzon 
Merkez sancağında 414'ü Katolik, 8.0011 Ermeni, 25.862'si Rum, 200'ü Çerkez, 189.506'sı Müslüman olmak üzere toplam nüfus 223.983'tür. Lazistan (Rize) sancağında 1.233 Katolik, 433 Ermeni, 41 Rum, 2.002 Çerkez ve 67.972 
Müslüman olmak üzere toplam nüfus 71.681'dir. Canik 
(Samsun) sancağının 129.928 olan toplam nüfusu içinde 31 
Katolik, 8.017 Ermeni, 26.250 Rum, 13.596 Çerkez ve 82.034 Müslüman yaşamaktadır. 1871 tarihli Salnameye göre Trabzon Vilayeti'nin 469.070 olan toplam nüfusunun 1.678'i Katolik, 17.755'i Ermeni, 65.537”si Rum, 16.195°i Çerkez ve 367.905'i Müslüman'dır.""* 


1895 tarihli Trabzon Vilayeti Salnamesi”ne göre Trabzon 
sancağında 186 kadın ve 193 erkek olmak üzere 379 Protestan, 588 kadın 621 erkek olmak üzere 1.209 Katolik, 10.775 
kadın 11.906 erkek olmak üzere 22.681 Ermeni, 31.271 kadın 36.055 erkek olmak üzere 67.326 Rum ve 213.053 kadın 226.270 erkek olmak üzere 439.323 Müslüman nüfus bulanmaktadır. Canik sancağında 5 Yahudi, 232 kadın 269 erkek olmak üzere 501 Protestan, 50 kadın 45 erkek olmak üzere 95 Katolik, 8.369 kadın 9805 erkek olmak üzere 18.174 Ermeni, 30.501 kadın 43.385 erkek olmak üzere 73.886 Rum ve 103.022 kadın 109.464 erkek olmak üzere 


7 Mesut Çapa, Pontus Meselesi, Trabzon2001, s.141; Yılmaz, a.g.t. , 5.13 


ae Çapa, a.g.e. , 142-143, Yılmaz, a.g.t. , s.13 
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212.486 Müslüman nüfus yaşamaktadır. Lazistan sancağının 138.427 olan toplam nüfusunun 329 kadın 360 erkek olmak üzere 689'u Rum ve 65.634 kadın 72.104 erkek olmak üzere 137.738'i Müslüman'dır. Toplam nüfusu 105.985 olan Gümüşhane sancağında ise 672 kadın 822 erkek olmak üzere 
1494 Ermeni, 11.663 kadın 12.648 erkek olmak üzere 24.311 
Rum ve 37.997 kadın 43.183 erkek olmak üzere 81.180 
Müslüman yaşamaktadır. 1898 tarihli Salnameye göre Trabzon Vilayeti'nin 1.163.815 olan toplam nüfusunun 932.716'sını Müslüman, 181.044'ünü Rum, 47.196'sını Ermeni ve 2.864'ünü Yahudi, Katolik vb. nüfus oluşturmaktadır. 


1881, 1906 ve 1914 sayımlarına göre Türkiye'nin genel nüfusu içindeki Rum ve Ermeni nüfusun, Müslüman nüfusa oranı tabloda‘ verilmiştir. 


YILI N RUM ERMENİ | YAHUDİ DİĞER | TOPLAM 
1881 9.330.671 1.325.735 | 974.186 90.605 
1882 84 12.064.186 


%77 %10 %8 % 0.7 


11.633.507 1.794.850 | 1.059.327 | 12.378 > 
#7 15009.738 
%77 %11 %7 % 0.8 


12.997.459 1.553.619 | 1.212.973 į 130.592 


% 80 %9 %7 % 0.8 


119 Çapa, a.g.e. , 144- 145, Yılmaz, a.g.t. , 5.14 
120 Ali Güler, Osmanlı'dan Cumhuriyete Azınlıklar, Ankara 2003, s.294-300 
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17 ve 18. yüzyıllar ile 19. yüzyılın başında bölge nüfusunun “690'ını Müslümanlar, “010'unu Hristiyanlar oluşturmaktadır.2' Yunan iddialarının aksine, Rum nüfus Müslüman nüfustan fazla olmadığı gibi, en kalabalık Rum yerleşim yeri olan Karadeniz Bölgesinde bile toplam nüfus içinde %10-15°lik bir dilim oluşturmuştur. 


Pontus Propagandasına Yönelik Hazırlanan Kitaplar 


Pontus meselesine büyük destek veren Yunan hükümeti ve Fener Rum Patrikhanesi'nin, uluslararası kamuoyunu etkilemek için kullandığı yöntemlerden biri de Pontus propagandasına yönelik kitaplar hazırlatmış olmalarıdır. 


Yunan hükümeti, “The Black Book” (Kara Kitap) adını verdiği kitabı, Atina'da Pontus Merkez Konseyi tarafından 
hazırlatıp yayınlatmıştır. Kitap; Ön söz ve İstatistikler, 1921 
Yılına Ait Birkaç Kısa Not, Bafra Trajedisi, Ünye Trajedisi ve Yargılanan ve Mahköm Edilenler adlı beş bölümden oluşmaktadır. Kitabın ön sözünde Pontus Merkez Konseyinin bu kitabı yayınlamakla aslında üzüntü verici bir görevi yerine getirdiği ifade edilerek kitabın amacının eski çağlar- dan beri kaderleri ve misyonları bağımsızlık uğruna savaşmak olan bu küçük ve asil millete, Türklerin yapmış olduğu kötülüklerin gerçek fotoğraflarının medeni dünyaya duyurulması olduğu yönünde ifadeler mevcuttur. İngiltere ve Fransa'ya kendi mazlumi-yetlerinin aktarılmak istendiği ön sözde, Osmanlı yönetiminin 1914 yılından bu yana planlı ve 


221 Hanefi Bostan, “Fetihten Yunan İsyanına Kadar Doğu Karadeniz Bölgesi'nin 


Demografik Yapısı”, Başlangıçtan Günümüze Pontus Sorunu, , 5.141 
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kasıtlı olarak Anadolu'daki yerel yöneticiler kanalıyla 1.500.000 Rum ve Ermeni'nin katledilmelerine sebep olduğu iddia edilmektedir. Kitapta Pontus bölgesinde toplam 303.208 Rum'un öldürüldüğü iddia edilmektedir.” 
Venizelos, Paris Barış Konferansı'nda yaptığı konuşmada nüfus istatistiklerini Fener Rum Patrikhanesi'nden aldığını söylemiş, sunduğu raporda Pontus vilayetlerinde 2.735.815 
Müslüman'a karşılık, 477.828 Rum'un yaşadığını belirtmiştir. Rus ordusunun bölgeden çekilmesine paralel olarak Kafkasya'ya giden Rumlar bu rakamdan düşüldüğü zaman Trabzon-Sinop sahili ile İç Karadeniz Bölgesi'nde bölgede yaşayan Rum sayısı yaklaşık 250.000 civarındadır.” The Black Book’ta iddia edildiği gibi 303.238 Rum öldürülmüş olsa idi bölgede hiç Rum kalmamış olması gerekirdi. 


Kitabın iki, üç ve dördüncü bölümlerinde Karadeniz kıyılarında yapıldığı ileri sürülen katliam ve mezalime yönelik raporlar bulunmaktadır. Kitabın son bölümünde ise Pontus Rum Cumhuriyeti kurma faaliyetleri nedeniyle yargılanan ve ölüm dahil çeşitli cezalara mahkum edilen Rumların isimleri ve aldıkları cezalar belirtilmektedir. Kitapta, isyanın bastırılması sırasında meydana gelen çatışmalar göz ardı edilmiş, bu çatışmalar sırasında yaşamını yitirmiş savunmasız Müslüman Türklere hiç değinilmemiştir. 2 


122 Hayati Aktaş, “Doğu Karadeniz Bölgesinde Pontus Devleti Kurma Çabaları ve 


Bu Amaçla Hazırlanan Propaganda Kitapları”, Başlangıçtan Günümüze Pontus Sorunu, s.278- 279 l 

23 Dimitri Kitsikis, Yunan Propagandası, İstanbul 1963, s.31 

124 Sarınay, a.g.m., s.19 

135 Aktaş, a.g.m., s.278- 279 
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Pontus projesine hizmet eden bir diğer kitap ise Fener Rum Patrikhanesi tarafından basılan “The Black Book of The Sufferings of The Grek People in Turkey” yani ateşkesten 1920'lerin sonuna kadar Türkiye'deki Rumların acılarının kara kitabıdır. Kitabın ön sözü; tıpkı diğer kitaplarda olduğu gibi Osmanlı Devleti ve Milli Mücadele aleyhinde kamuoyu oluşturmak üzere kaleme alınmış ifadelerde doludur. Kitap, Türk milletinin Sevr'e karşı yaptığı başkaldırıyı, Hristiyan âlemine karşı yapılmış bir başkaldırı olarak nitelemekte ve bu çıkışı Batı dünyasına karşı kendi lehinde propaganda malzemesi olarak kullanmaktadır. 


Kitapta şu sözler yer almaktadır: “4Afeşkes'ten sonra Dogu 'daki bütün Hristiyanlar çektikleri acıların sona erdiğine, zalimin elleri ve kollarının ebediyen bağlandığına, katilin kılıcının kınına koyulduğuna ve Hristiyan hayatı, şerefi ve varlığının tamamen güvenlik altına alındığına, tek bir ifade ile gerçek özgürlük esintisinin hepsini kucaklayacağına inanmışlardı. Ancak bu bir yanılgıydı. Bir anda her şey unutulmuştu. Oysa bir milletin genel karakteri, hayat yapısı böyle birdenbire değişemezdi. Türk milleti yeniden ateşkes öncesi- ne döndü ve uzun bir süre de böyle devam edecek. Bütün bu iddiaların kanıtı işlenen katliamlardır. Ancak bunları özel 


vatandaşlar mı yoksa hükümet görevlileri mi gerçekleştirdi? 39 126 


Diğer kitapta olduğu gibi bu kitapta da olaylar tek yanlı 


ele alınıp dramatize edilerek anlatılmış, kamuoyu oluşturulmaya çalışılmıştır. 


126 Aktaş, a.g.m., 5.280 
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Bu kitapların haricinde “Hellenism in Pontus” ve “Pontus Şehitleri ve Uluslararası Kamuoyu” adli iki kitaptan bahsedebiliriz. “Hellenism in Pontus” isimli kitap, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaşayanları Helen ırkına bağlamakta, Trabzon Komnennos Krallığı ile Yunan Helenliği arasında sıkı bir bağ kurmaya çalışmaktadır. “Pontus Şehitleri ve Uluslararası Kamuoyu” isimli kitap ise ön sözde Amerikan Başkanı Wilson'a atıfta bulunmakta, yine abartılı ve gerçek dışı katliam rakamları vermektedir. Bahsi geçen dört kitap da İngiliz Milli Arşivi ve Cenevre'deki Milletler Cemiyeti Arşivi'nde mevcuttur. 2” 


Pontusçuların yayınladığı 4 kitabında ortak amacı, Karadeniz bölgesindeki Rum nüfusa Osmanlı hükümet güçleri veya sivil Müslümanlar tarafından zulüm ve katliam uygulandığı izlenimi yaratarak uluslararası kamuoyunun dikkati çekmektir. Kitaplarda Rumlar tarafından savunmasız Müslüman halka yapılan katliamlardan bahsedilmemesi, kitapların tek taraflı, abartılı ve gerçek dışı bilgiler içerdiğinin ve propaganda amaçlı olduğunun açık bir kanıtıdır. 


ae Aktaş, a.g.m., s.291 
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İKİNCİ BÖLÜM 


BÖLGELERE GÖRE PONTUS TERÖR 
OLAYLARI 


Dönemin resmi belgelerine göre Pontus çetelerinin yapmış olduğu katliamlarda 1.641 Müslüman şehit edilmiş, 323 
Müslüman ise yaralanmıştır. Gözü dönmüş çetelerin şehit ettikleri Müslümanları kimi zaman bıçakla boğazını keserek veya kamını deşerek, kimi zaman kurşunlayarak, kimi zaman da diri diri yakarak öldürdükleri dönemin kayıtlarına yansımıştır. Vahşette sınır tanımayan çeteler, küçük çocukları kızgın fırınlara atacak, dağa kaldırdıkları genç kızların ırzına geçtikten sonra memelerini keserek öldürecek kadar insanlık dışı olaylara imza atmışlardır. Çetelerin yaptığı baskınlarda yakılıp yıkılan hane sayısı 3.723'tür. Çeteler tarafından 1.800 değişik gasp olayı gerçekleştirilmiş, en az 2 
milyon değerinde büyük ve küçükbaş hayvan gasp edilmiştir. 
Bu rakamlar kayıtlara yansıyan rakamlardır. Şüphesiz ki kayıtlara geçmeyen pek çok katliam, adları bilinmeyen pek çok Müslüman şehit, yakılan köyler, ırzına geçilen mazlum kadınlar vardır. Bu korkunç tabloya, Rum çetelerinin saldırılarından korkup evini yurdunu terk eden Müslümanların uğradıkları zararlar, katliamlarda sağ kalanlardan anne babası çoluk çocuğu öldürülenlerin ve ırzına tecavüz edilenlerin ruh hâli, hükümetin sarf ettiği çaba, ettiği masraflar da eklendiğinde Pontus belasının devlete ve millete ne derece korkunç zararlara mal olduğu görülecektir. 


Pontus çetelerinin yapmış olduğu terör olaylarını bölge bölge inceleyelim. 


Canik Sancağında Pontus Terörü: 


Canik, Trabzon Vilayetine bağlı bir sancak olup Samsun, Bafra, Çarşamba, Terme, Ünye ve Fatsa kazaları bu sancağa bağlıdır. 


*Samsun ve Bafra Kazalarında Pontus Terörü: 


Samsun'da Pontus faaliyetleri ile ilgili en eski belge 1908 
yılında Pontus Kulübü Başkanı Papadopulos'un Samsun'da teşekkül eden Rum Teceddüt ve İhya Cemiyetine yazmış olduğu tebriknamedir. 28 İçerik bakımından Pontusçuların gaye ve faaliyetlerini gösteren bu belge, 1908 yılından beri Samsun'da Pontus faaliyetleri yapıldığının göstergesidir. 


ve Serpil Sürmeli, Samsun ve Çevresinde Pontus Hareketi, Ankara Üniversitesi 


Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 1997, Cilt 5, S. 19, 5.327 
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Samsun, coğrafi ve ticari önemi sebebiyle Pontus'a başkent olarak seçilmiş, nüfusça da desteklenerek Rum göçmen iskânı yoluna gidilmiştir. XIX. yüzyılın sonlarında Samsuwun Hançerli, Pazar, Kaleiçi, Çayıriçi (Cedid) ve Meğde Mahalleleri gibi büyük Müslüman mahalleleri yanında yerleştirilen Rumlardan yeni mahalleler oluşturulmuştur. Samsun'un çıkış yolları Rum eşkıyası tarafından kesilmiş, şehir- de silahla dolaşılmış, şehir yakınlarında yaylım ateşi açılarak dehşet havası estirilmiştir. 2? Samsun'da Rumlarca askeri gösteriler yapılmış, kiliselere Pontus armaları asılmış, ilkokul çocukları Pontus şarkıları ve bayraklarla sokaklarda dolaştırılmıştır. 


Pontus faaliyetleri dahilinde, ilk silahlı çeteyi Yermanos 
1908 yılında Samsun'da kurmuş, Yunanlı bir şirketin gemisiyle getirilen 50 civarında “manlicher” marka tüfek ile bunları silahlandırmış, hatta çetelerden 20 kadarını Balkan Savaşlarında Yunan ordusunun yanında savaşmak üzere cephe- ye göndermiştir. * 


Birinci Dünya Savaşı'nda seferberlik emrine uymayarak Osmanlı ordusuna katılmayı reddeden Pontusçular, Mondros Mütarekesi sonrasında devletin çaresiz durumunu görünce iyice rahatlamışlardır. Siyasi emellerini kanlı eylemlere dönüştürmek için uygun bir ortamın da oluşmasını firsat bilerek kasaba ve köylerinde eli silah tutan herkesi silahlandırmışlardır. Bölgedeki çetelerin en tehlikelisi olan, Bafra civarında 


2 Nuri Yazıcı, Milli Mücadele'de Canik Sancağı'nda Pontusçu Faaliyetleri (1918- 


1922), Ankara 2003, s. 64 
130 Stefanos Yerasimos, “Pontus Meselesi (1912-1923), Toplum ve Bilim, S. 43- 
44 5.36 
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konuşlanmış ve mevcutları iki bin kişiyi bulan “Nebyan Çeteleri”, Nebyan Dağı bölgesindeki 11 Rum köyünde yaşayan isyancılar tarafından kurulmuştur. İlk kanlı eylemlerini de Kasnakçımermer köyünden iki Müslüman köylü üzerinde tatbik etmişler, bu iki zavallıyı sırt sırta bağlayarak diri diri yakmak suretiyle senelerce devam edecek olan kanlı sahneyi açmışlardır."”' Nebyan çeteleri, bu mıntıkada (Nebyan Dağı) bulunan 6 İslam köyü arasından 150 haneli Çağşur köyüne ani bir baskın düzenlemiştir. Bu baskın, Nebyan çetelerinin giriştikleri ilk toplu faciadır. Baskında bir hane bile bırakmadan köyü tamamen yakmışlar, köy halkını şehit etmişlerdir. Bu faciadan pek az insan kurtulabilmiştir. Çağşur köyü baskınındaki başarıları Rum çetelerinin cesaretini arttırmış ve Kuşça (Koşaca) köyü de bu çeteler tarafından aynı akıbete uğratılmıştır. Türkmenler, Kazakçı, Kuşikay, Çiniler köyleri de kısım kısım yakılmıştır. Sadece Çağşur ve Kuşça köylerinde 367 Müslüman şehit edilmiştir. ”? Nebyan çeteleri gün geçtikçe baskısını daha da artırarak, her geçen gün yeni bir kanlı olayın altına imza atmakta, eylemlerini artık Nebyan mıntıkası dışına taşımaktadır. Bu çerçevede, 10 ırza tecavüz ile 22 çiftlik ve han yakmışlardır. Burada Oruç köyünü tamamen 27 köyü ise kısmen yakan ve yağma eden çeteler, Kalu Ada ve Ağlar köylerinin mal ve hayvanlarını tamamen ellerinden almışlar, İngegari ve Kuyumcu köylerinin bütün hayvanlarını gasp etmişlerdir. Nebyan dışında Almazsa köyünden 40, Çal köyünden 45, Çarın’ dan 75, Terzülü' den 4, Engiz” den 3, İngazi” den 25 hane ki toplam 6 köyde 
192 hane yakmışlardır. Önceki 300 hane de buna ilave edi- 


81 Pontus Meselesi, (Haz.Yusuf Gedikli), İstanbul 2008, s.239 


1 Sürmeli, a.g.m. , s.328 


-76- 


lince 500 kadar Müslüman hanesinin yanmış olduğu anlaşıır. 133 


Rum Çeteleri Nebyan'ın batısındaki Kapukaya bölgesine de geçerek Kızılırmak üzerinden gelen kayıkların içindeki imal ve eşyayı yağmalamaya başlamışlardır. Hükümetin bunları cezalandırmada aciz kalması üzerine Müslüman ahali kendi başlarının çaresine bakmış, Nebyan mıntıkası güneyinde bulunan, nüfusları toplamı 5-6 bin kadar olan 13 Müslüman köyü silahlanarak kendilerini Nebyan çetelerine karşı müdafaaya mecbur kalmışlardır. Bu köyler silahlanmaları sayesinde Nebyan çetelerinin tecavüz ve saldırılarından kurtulmuşlardır. Nebyan çetelerinin 1914 senesi Ekim'inden, 
1920 senesi sonuna kadar adli kayıtlara dahil olmuş olaylarının çeşidi 110 adettir. Adli kayıtlar dışında kalmış olup daha sonra jandarma ve askeriye tarafından yapılan tahkikat ile ortaya çıkarılmış olaylarının çeşidi ise 83”tür. Nebyan çetelerinin şehit ettikleri Müslümanların isim ve hüviyetleri bilinenlerin miktan 136 olup bunlara Çağşur ve Kuşça köyleri katliamında şehit edilen 367 kişinin ilave edilmesiyle bu sayı 
503 olmaktadır. Yine 1920 senesi sonuna kadar Bafra kazası 
ile Bafra etrafındaki köylerde şehit edilen Müslümanların 31 
adediyle birlikte, suç çeşidi tespit edilemeyenlerin de ilavesiyle toplam sayı 600'ü geçmektedir." 


Dönemin Adliye Kayıtlarından Bafra Nebyan'daki Rum Eşkıyasının Müslüman Halka Terörüni Gösterir Cetvelden Bir Bölüm: !” 


133 
134 
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Sıra No Davacıların Adı Sanıkların Adları Suçun Türü Olay tarihi 


Asmaçam Müdürü Hristo, karısı ve oğlu Yorgi 


01.12.1916 


ve Yataklık 


Öldürülen, 
Karaköyde oturan deveci | Karapınar köyünden k 
2 | Mehmet Ali Girgor oğlu Kirako Öldürme „| 19.03.1917 
| öldürülen, 
Terskınk kö- 
3 yünden dar £ vk 
Müderris Gediği köyün- | a.. 
Çongar oğlu den Andor oğlu Kriko Öldürme 21.04.1917 Yusuf 
Dövülen, 
Eynegazi kö- Boyasızoğlu köyünden > 
, | Yünden Abasız oğlu Lefter ve ana 12.05.1917 Marazoğlu oğlu Tanas 
Mustafa 
Aktekke köyünden Bek- 
| sel oğlu İadil ve arkadaş- | H2Ydvtluk 04.06.1917 


ları 


Asar köyünden sava oğlu Anastas, Sarafem oğlu 
Foda ve Vasil oğlu Pauli 


Haydutluk 


Kami Hüküku ve Yataklık 


02.07.1917 
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10 


11 


Kamu Hukuku 


Kaygusuz köyünden 
Hacıbey'in oğlu İbrahim 


Kamu Hukuku 


Kamu Hukuku 


Kamu Hukuku 


Kamu Hukuku 


Burunca Koşulgan köyünden Toros oğlu 
Yordan ve kardeşi Vasil, diğer Vasil daması 
Derneberli 
Çakıroğullarından Pavli oğlu Sava 


Derenber köyünden 
Yandon oğlu Milyaden 
Lazari ve Yorgi 


Eşkıyadan boğazlı 
Liyanos 


Terzili köyünden çırak oğlu Fode Selemelik 
(Selamelik) Köyünden 
Arapoğlu Todor 


Darboğaz köyünden 
Nikola oğullarından 
Lazari oğlu Anesti ve 
Aktekke Köyünden Peter ve Sava oğlu Lazari 


Dikencik köyünden 
Kiriali oğlu Dimit 
(Dimyet) 
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Yataklık ve 
Kılavuzluk 


Öldürme 


Haydutluk 


Eşkıyaya 
Yataklık 


Eşkıyalık 


Eşkıyalık 


12.08.1917 


04.08.1917 


27.08.1917 


02.09.1917 


09.10.1917 


31.10.1917 


me. Rum mahallesinden 
13 Ahmet oğlu Çukadoroğulları*ndan YolKesme | 31.10.1917 
a Lazari oğlu Andon 
Hüseyin 
Rum Eşkıya çete reisleri, 
Samsun'un Kurugökçe köyünden Andon, Havza'nın Küpçüdağı'ndan 
Piç Vasil, Kirazlı'da 
14 ae Taşçıoğlu Sava ve Asarlı ği H 
Halkı Kayıkçı Yani, 
Porsukalan’lı Köseoğlu 
Kostantin, Sonday ve 
Karapınarlı Avram, Hoca Kapukaya köyünden 
Kavamlıoğlu Yuvani..... 


Teke Hristiyanı köyün- 


den Krilosmi 05.11.1917 


Bölgedeki Müslüman ahaliyi korkutup göç ettirmek suretiyle nüfus olarak üstünlük sağlama çabasında olan eli kanlı eşkıya çetelerinin sayısı 100'ü bulmuştur. 


Bunlardan başlıcaları şunlardır: 
1. Bafra'nın Kelek köyünden İstavri ve çetesi 


2. Samsun'un Taflan köyünden Lefter ve çetesi 
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3. Havza'nın Küpçüdağı köyünden Piç Vasil ve çetesi 
4. İstavri ile irtibatlı Aleko ve çetesi 

5. Osmanbeyli köyünden Piço ve çetesi 

6. Kuruökçe köyünden Andon ve çetesi 

7. Balık köyünden Endik ve çetesi 

8. Karapınarlı köyünden Piç İlya ve çetesi 

9. Kirazcı köyünden Kara Sava ve çetesi 

10. Bafra'nın Yayla köyünden Kel Sava ve çetesi 


11. Eğribel köyünden Anastas ve dayısı diğer Anastas'ın çetesi 


12. Aynıdere köyünden Balcıoğlu Deli Yani ve çetesi 
13. Havza'nın Elmalıca köyünden Eleni Çavuş ve çetesi 
14. Baratlı köyünden Fali ve çetesi 

15. Samsun'un Beylik köyünden Sarı İstil ve çetesi 


16. Kapıkaya köyünden Kavaklıoğlu Yuvan ve yeğeni Totoroğlu Agapiyus'un çetesi 


17. Alaçam köyünden Gördükoğlu Simon ve çetesi 
18. Aynıdere köyünden Timuroğlu Yani ve çetesi 
19. Bakırpınar köyünden İstavri ve çetesi 
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20. Zünbül köyünden Totoroğlu ve çetesi 


Samsun'un güneyinde Duayeri mevkiinde 7 Ekim 1921'de meydana gelen katliamda, Samsun'un Kabi Başalan köyü Müslümanları Koruluk köylü Haşri ve kalabalık çetesinin kurmuş olduğu pusuya düşmüşler, Rumların açmış oldugu ateş üzerine 40-50 kişilik gruptan 20 kişi şehit olmuş, bir o kadar kişi de yaralanmıştır. Olayın Samsun'dan haber alınması üzerine olay yerine gelen memurlar yaralı ve şehitlerin fotoğraflarını çekmişlerdir. Jandarma vasıtasıyla bunların isimleri belirlenerek durum Merkez Kumandan Muavini Nazım imzasıyla Merkez Ordusu Kumandanlığına bildirilmiştir. Güney ve Baylarca köyleri katliamları da tüyler ürperticidir. Bu facialarda, 24 Müslüman erkek, çocuk, kadın, ihtiyar toplu olarak şehit edilmiştir. Bu iki köy ahalisine yapılan katliamdan ne 80'lik ihtiyarlar ne de kundaktaki masumlar kurtulabilmiştir. Bu zavallı 24 şehidin 13*ü Güney köyünden, 11'i Baylarca köyündendir."*” 


Emrullah Nutku, Samsun'daki Pontus terörünü şöyle anlatmaktadır: 


“...Masum Türk köylerini hiç sebep yokken yakıyorlardı. 
Türk köylerindeki silahsız ihtiyarların, kadın ve çocukların bu eşkıyalar tarafından feci şekilde öldürüldükleri haberleri sık sık duyuluyor, Samsun şehir halkını bile bu olaylar tir tir titretiyordu. Eşkıya takibine çıkan Türk denizcileri bu feci manzaralara sık sık şahit oluyorlardı. İçlerinde kazıklara oturtularak öldürülen kadınlar bile vardı. Bir seferinde üç 


Sürmeli, a.g.m. , 5.330 
137 Pontus Meselesi, Gedikli, s.303 - 304 
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yaşındaki bir Türk çocuğuna yol kenarında rastlamışlardı. 
Bu çocuğun karnı kasaturayla yarılmış, bağırsakları dışarı fırlamıştı. Henüz vücudu bile soğumamış olan bu çocuğun, bağırsağının bir ucunu ağzına alarak, meme emer gibi can verdiği anlaşılmıştı. RA 


*Çarşamba ve Terme Kazalarında Pontus Terörü: 


Çarşamba ve Terme bölgesinde, Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasından sonra, bölgedeki Rum ve Ermeniler Türkleri ortak düşmanları gördükleri için devamlı yardımlaşma içinde olmuşlardır. Bu nedenle bölgedeki Ermeni çetelerini de Pontus meselesi içinde ele almak mümkündür. 


Ermeni çetelere, Rumların da katılması ile bölgede yapılan katliamlar artmış, Çarşamba dahilindeki köylerde, 335 
hane, 2 cami, 2 okul ve 24 samanlık olmak üzere toplam 382 
bina yakılmış, 1920 yılına kadar 2 öldürme, çiftlik yakma, 2 
ırza tecavüz, 100 gasp olayı gerçekleşmiştir.” 


Çarşamba kazasındaki Rum çetelerinden bazıları şunlardır: 


1. Tekfurlu Kara Artinoğlu Urusa ve çetesi 


138 Emrullah Nutku, İstiklal Savaşında Denizciler, Ankara 2008, 5.178 
13 Sürmeli, a.g.m. , s.330; Pontus Meselesi, Gedikli, s.312 
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2. Yozgatlı Artin ve çetesi 

3. Kabacevizli Sarı Ohannes ve çetesi 

4. Topalın Kirkor ve çetesi 

5. Çimpik Usta ve kardeşinin çetesi 

6. Eğridereli Tüylüoğlu Orut ve çetesi. * 

Terme köylerinde 1920 yılı sonuna kadar 6 olay gerçekleşmiştir. Bu olayları yapan 27 eşkıyadan 13'ü Rum, 14'ü Ermeni'dir. Bu olaylar içerisinde 2 öldürme olayı vardır. 
Olayların en önemlisi ise Ünye'nin Çakal köyünden Mihail, Gazar ve Serkis adında biri Rum, ikisi Ermeni üç çete reisi tarafından Koçan köyüne yapılan baskındır. Baskın neticesinde köyün bütün taşınabilir malları ve bütün hayvanları gasp edilmiş ve yağmalanmıştır. Çakal köyünden başka Terme dahilinde 2 köy daha soyulmuştur."! 

Terme kazasındaki Rum çetelerden bazıları şunlardır: 

1. Çangeriş köyünden Sarı Yani ve çetesi 

2. İlimdağı köyünden Mandiloğlu Artin ve çetesi 


3. Limandere köyünden Trabzonluoğlu Hacı Sava ve çetesi 


4. Ünye 'nin Gürgen köyünden Moris ve çetesi. 


1 Pontus Meselesi, Gedikli, 5.312 
14 Pontus Meselesi, Gedikli, 5.312 


5. Çakal köyünden Mihail ve çetesi 


6. Baltacıoğlu Kirapus ve çetesidir. *? 


*Alaçam Nahiyesinde Pontus Terörü: 


Alaçam'da Pontus Kulübü'nün kurucuları, Hacı Yakuf un oğlu Perikles, Kuyucakoğlu ve Hacı Todor'dur. Alaçam'da Rum çetelerinin faaliyetleri sonucunda 47 öldürme vakası gerçekleşmiş, 54 hayvan ve 2 tabanca, 640.000 kuruşluk mal gasp edilmiştir. Rum caniler katlettikleri Türklerin cesetlerini ağaçlara asmak suretiyle dehşet saçmakta, gasp ettikleri mal ve hayvanlarla hem ihtiyaçlarını gidermekte hem de satarak gelir temin etmekte idiler. Pontus çetelerinin zulmüne maruz kalan Türk köyleri, kendilerini savunma amaçlı çeteler kurmuşlardır. Bu amaçla kurulan çeteler; Karlı köyünden Bayram ve çetesi, Kazköy'den Laz Murad ve çetesi, Doyran'dan Mehmed Çavuş ve çetesi, Rauf Bey ve Mahmut Bey çeteleridir."* 


1 Pontus Meselesi, Kurt, s.257-261 
3 Tayyar Anakök, Alaçam Tarihi, İstanbul 1953, 5.26 
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Amasya Sancağında Pontus Terörü: 


Amasya Sancağı, Sivas vilayetine bağlı bir sancak olup Amasya merkez, Köprü, Merzifon, Mecitözü, Ladik, Havza ve Gümüşhacıköy kazaları bu sancağa bağlıdır. 


*Amasya (Merkez) Kazasında Pontus Terörü: 


Amasya kazasında Mondros Mütarekesi'nden 1920 senesinin sonuna kadar katledilen Müslüman ahalinin sayısı 25'i bulmaktadır. Bundan başka 4 Müslüman yaralanmış, 17 köye tecavüz edilerek eşya ve hayvanları gasp olunmuştur. 
Amasya'da cereyan eden en önemli olay, 100 kişilik Rum çetesinin Zigere (Ziyaret) Mahallesi'ni basmasıdır. Baskında Rum çeteler mahallenin zenginlerinden 43 haneyi tamamen soyup yağmalamışlardır. Mahalleyi basarken ellerinde mevcut pusulalarda işaret edilmiş zengin hanelerini arayıp para, eşya, hayvan namına ne varsa ellerine ne geçtiyse alıp götürmüşlerdir. Kendilerine karşı konulmadığı hâlde iki kişiyi öldürüp bir kişiyi yaralamışlar ve mahallenin bütün kadınlarını bağırta bağırta sopalarla dövmüşlerdir. Yine hunhar eşkıyalardan Dimit, Mahmutlu köyünde otururken kendi vazifelerine giden altı Türk askerini kurşuna dizmek sureti ile öldürmüş, aynı yere gömmüş ve üzerine mısır ekmiştir.* 


14 Pontus Meselesi, Gedikli, 5.316 
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*Merzifon Kazasında Pontus Terörü: 


Sınırları içinde bulundurduğu Amerikan Koleji ve bu kolejin çalışmaları nedeniyle Pontus faaliyetlerinin önemli merkezlerinden birisi olan Merzifon'da Rum çetelerinin yaptığı olaylar oldukça fazladır. 


En önemli hadiselerden biri, Pekmezci köyünün basılmasıdır ki bizzat bu vakanın şahidi olanlar gördükleri zulmü belgelendirerek şöyle anlatmışlardır: 


“Günü, bugünkü gibi hatırımızdadır. 1914 senesi Kasım'ın 13. günü Gümüş'ün Maden köyünden çete başı Konstantin Efendi mahdumu Vangel, Büyük ve Küçük Hampolar ve Dışlan'ın oğlu İlya on yedi neferlik çetesi ile köyümüze geldi. Köyümüzü ihata ederek soyguna başladılar. Monla Halil oğlu Topal Osman'ı para çıkarsın diye Vangel'in emriyle hâl ve can kırılacak kadar dövdükten sonra bıçağın altına yatırdılar ve bıçağı Topal Osman'ın boğazına sürerken artık hayattan ümidini kesince varını yoğunu vereceğine söz veren Topal Osman'ı bıçağın altından kaldırdılar. 


Topaloğlu Ömer Ağa çetenin köye girişi üzerinde korkusundan firar edince Ömer Ağa'yı köyümüzün zenginidir diye aradılar, bulamadılar. Kendisini bulamayınca mahdumu Mehmed'i celbederek zere kadar merhamet ve şefkate sahip insanların dayanamayacağı bir surette darb ettikten sonra onu boğazlamak için bıçak altına yatırdılar ve bıçağı boğazına sürdüler. Ölüp gideceğini anlayarak babasının nesi var nesi yok ise göstereceğini söyledi. Bıçağın altından kaldırdılar.Ömer Ağa'nın iki yüz kırmızı altını, on iki kıyye (15.384 
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kg) afyonu, beher katı iki bin beş yüz kuruş değerinde iki kat ipekli kadın elbisesi, beş lira değerinde ipekli donluk, bir adi donluk, bin sekiz yüz kuruş dört koburatma, çamaşır, 1.000 
kuruş kıymetli dört adet çarşaf, on beş liralık gümüş kemer, iki bin kuruş değerinde bir çift bilezik, yüz liralık dizin altunu (üç sıralı altın gerdanlık), otuz banknot, dört yatak yüzü ve hatta hayvanların dağarcığını bile gasb ettiler. Molla Halil oğlu Topal Osman'ın altmış kırmızı altunu, otuz iki beyaz mecidiye, otuz adet yüzlük kağıt para, yüz lira kıymetindeki 4 kat yatak yüzü ve ailenin iki sandık içindeki eşyasını aldılar. Ömer ve Topal Osman'ın iki davarını kestiler. 
Maden Rumlarının zulüm ve fenalık tarifi mümkün bir alçaklık değildir. Hatta cami'i şerifin beratını bile götürdüler. 


İş bu evrağımız münderecatının gördüğümüz zulüm ve işkencenin layıkıyla tavsif ve tarifinde bile kâfi olmadığını tasdik ederiz. 14 Ekim 1921 


Mağdur Osman Pekmezci Muhtarı Pekmezci İmamı Evveli Sanisi Mağdur Ömer” "9 


Rum çetelerinin yirmi kişi ile Çakal mezrasına yapmış oldukları baskında yine mağdurlar görmüş oldukları vahşeti belgelendirmişlerdir. Bu belge de Rum eşkıyasının bölgedeki Müslüman ahaliye ne kadar alçakça saldırılar yaptığının bir kanıtıdır. Belgeyi düzenleyen mağdur köylüler olayı şöyle anlacmaktadırlar: 


“1918 senesi Kasım ayının 23. gecesi idi. Yirmi kişilik bir Rum çetesi köyümüzü basarak “Ne kadar paranız var ise çı- 


145 Pontus Meselesi, Gedikli, 5.322 


karınız.’ diye Mehmed oğlu Mahmud'u, Yusuf oğlu Süleyman'ı, Mansur oğlu Mehmed'i ve Musa oğlu Süleyman'ı bayılıncaya kadar dövdükten sonra “Bu herifleri köy içinde kesmeyelim, dışarıya çıkarınız, orada keselim.” diyerek dördümüzü de “Kıbleye dönünüz. ' kumandası ile yere yatırdılar. 
Bıçakları bilediler, boğazımıza evvela bıçakların tersinden sürmeye başladılar. Anladık ki kesecek ve öldürecekler. On paramız kalıncaya kadar vereceğimizi yemin ettik. Bıçak altından kaldırdılar. 


Köyümüzden Matlab'ın zevcesi Şehzade, Kurban'ın zevcesi Yahşi, Hasan Onbaşı'nın zevcesi Şahlık'ı dahi aynı bizim gibi onları da köyün içinde bıçağı altına yatırarak kesecek iken neleri varsa vereceklerini vaad ve yemin ederek kaldırdılar. Ondan sonra mezkur çete, evvela her evde ne kadar Kur'an-ı Kerim var ise getirmekliğimizi cebrettiler. 
Köyün ortalık yerinde ateş yakarak kitaplarımızı ateşe attılar. Sonra köyü soymaya başladılar.(....) 


Allahkulu oğlu Yusuf oğlu Musa oğlu Çakar Mezrasından 


Rüstem Süleyman Süleyman Mansur oğlu İbrahim” 

Ayrıca Rum eşkıyalar, Ağrivan merasından 950 koyunu gasp etmiş, diğer mezrada 10 hane ve bir ormanı yakmışlardır. Bastıkları köylerde, Müslüman ahalinin yalnız paralarını ve mallarını değil, birçoklarının canlarını da almışlardır. Dönemin kayıtlarına göre Merzifon'da 19 Müslüman katledilmiştir. 


146 Pontus Meselesi, Gedikli, 5.323 


*Köprü Kazasında Pontus Terörü: 


Köprü (Vezirköprü) kazası bölgedeki Rum çetelerinin en kanlı ve tüyler ürperten katliamlarına maruz kalmıştır. Bu kaza dahilinde işlenen cinayetlerin toplamı 66'yı bulmaktadır. Rum çetelerinin terör faaliyetleri 27 öldürme, 16 yol kesme, gece baskını, hırsızlık, gasp, yaralama şeklinde gerçekleşmiştir. Köprü kazasında kalabalık bir Rum çetesi tarafından basılan iki köyde yaşayan ahali tamamen katledilmiş, haneleri ve köyün bütün ekinleri yakılmıştır. Bu iki köyde yaşanan facia, acımasız Rum çetelerinin yaptığı en kan dökücü olay olup Nebyan çeteleri tarafından yapılan Çağşur ve Koşaca katliamını bile gölgede bırakacak bir alçaklıkla yapılmıştır. Bu tüyler ürpertici katliama uğrayan köyler “Ortaklar” ve “Esenbey” köyleridir. 


Ortaklar katliamı: 


Ortaklar Köyü, Köprü kazasına bağlı 150 hanelik, zengin ve müferreh bir köydür. Bu köy 2 Ekim 1921 tarihinde bütün ahalisi, haneleri, havyan ve ekinleri ile birlikte yok edilmiştir. Olay günü Köprü, Bafra, Havza, Gümüşhacıköy, Merzifon kasabaları ve bağlı köylere mensup 800 kişilik Rum çetesi Ortaklar köyünü ansızın basıp kuşatmıştır. Öncelikle köyün içinde kalan ahaliyi kadın, erkek hepsini birer birer yakalayıp süngüden geçirmişler, bu suretle 12 erkek, 3 kadın şehit olmuş, 19 kişi de ağır yaralanmıştır. Bu zulme uğrayan 
34 kişi pazara, tarlasına veya başka bir iş dolayısıyla köy dışına çıkmayıp köyde kalmış olanlardır. Bu katliamdan kurtulanlar o gün şans eseri köyde bulunmayanlardır. Rumlar köyde bulunan halkı öldürdükten sonra köyü yakıp yıkmaya başlamışlar, 34 ev, 29 samanlık ve 20 zahire ambarını tamamen, 22 evi de kısman yakarak 150 hanelik köyün 110 hanesini yok etmişlerdir. Geriye kalan 40 hanenin de kurtulması- nın sebebi haydutların merhameti değil, bu evleri yakmaya değmeyecek kadar harap ve önemsiz kulübeciklerden ibaret olmasıdır. Rumlar kestikleri insanlar ve yaktıkları evlerden sonra, 59 kadar çiftlik hayvanını alıp götürmüşler, 3550 ölçeklik zahireyide yakmışlardır.!*7 


Esen (bey) Katliamı: 


Aynı Rum çetesi, Ortaklar köyünü yerle bir ettikten sonra Esen köyünü başmış, bu küçük ve şirin köyü de Ortaklar köyüne yaptıkları gibi yakıp yıkmışlardır. Esen köyü 20 haneli bir köydür ve katliam günü köyde 15 kişi bulunmaktadır. 
Bunlardan 5 erkek ve 4 kadın şehit olmuş, 2 erkek ve 1 kadın da ağır yaralanmıştır. Köy büyük ölçüde yakılmış, 6.150 ölçek zahiresi ve 63 hayvanı gasp edilmiştir."*8 


Köprü'ye bağlı Karapınar nahiyesi 1919 yılının Şubat ayında kimliği belirlenemeyen Rum eşkıyalar tarafından basılmış, bütün malları, eşyaları, hayvanları ve zahireleri gasp edilmiştir. Yine kimliği belirsiz Rum eşkıyaları, 1921 yılının Eylül ayında Toyran köyünü geceleyin basarak köy civarındaki bütün ekin yığınlarını yakmışlardır. 


w Pontus Meselesi, Gedikli, s.344-345 
148 Pontus Meselesi, Gedikli, s.346-347 


-91- 


Sonuç olarak Rum eşkıyası tarafından Köprü kazasında 
76 Müslüman katledilmiş, 200 kadar hane yakılıp yıkılmıştır. 


Ladik Kazasında Pontus Terörü : 


Ladik kazasında 1918 yılından 1920 yılının sonlarına kadar Rum çetesinin yapmış olduğu terör hareketleri, Ladik Kaymakamlığı ve Askeri Bölge Komutanlığı tarafından tutulan iki ayrı cetvelde toplam 43 olay şeklinde gösterilmiştir. 
Bu olaylardan en önemlisi ve en kanlısı şüphesiz “Küpecik” hadisesidir. 


Küpecik Katliamı: 


Rum eşkıyasının reislerinden Karamuçe köyünden Çakır ve Karakeçe köyünden Kara İstel, emirlerindeki 80 silahlı ve 
100 kadar silahsız haydutla 1 Ağustos 1921 Çarşamba gecesi, saat 04.00 sıralarında Küpecik köyünü basmış, Rum erkek ve kadınlardan oluşan 100 kişilik grup dağılarak köyün evlerini yakmaya başlamışlardır. Katliam bittiğinde 150 hanelik köyden 5 ev ve 10 samanlık ayakta kalabilmiş, yanan evlerin hiçbirinden herhangi bir eşya kurtulmamıştır. Yangın sırasında 5 erkek ve 1 kadın evlerinden kaçamayarak diri diri yanmışlardır. Gecenin karanlığında can korkusu ile kaçanlardan 7 erkek ve 3 kadın eşkıyanın kurşunları ile şehit düşmüş, 2 erkek ağır yaralanmış, 2 kadın da namuslarına tecavüz edilmek üzere dağa götürülmüştür. Ekinleri dahil tamamen yanan köyden 159 baş hayvan da gasp edilmiştir." 


19 Pontus Meselesi, Kurt, 5.291 
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Dönemin Kayıtlarına Yansıyan Bazı Olaylar:!” 


Ladik ileri gelenlerinden Tortumzade Şükrü Efendi, yakın arkadaşı Hasan'la beraber çiftliğinden kasabaya dönmekte iken 50 kişilik Rum çetesi tarafından yakalanmıştır. Haydutlar Şükrü Efendi'nin kollarını arkadan bağlayıp Hasan'ın da eline “Bu kağıdı getirene 1.000 lira ver yoksa Şükrü'yü bıçakla keseceğiz.” yazan bir kağıt vererek para almaya göndermişler, Şükrü Efendi'nin başına da bir nöbetçi dikmişlerdir. Şükrü Efendi, nöbetçinin uyuması ile kendini dereden aşağı yuvarlamak suretiyle canını kurtarmayı başarmıştır. 


24 Temmuz 1921'de Şıhlıca ve Hamidiye köylerinden 
kayıp olan Recep ile Kel Ahmet'in üzerindeki elbiseleri Erbaa'nın Kâramimak köyünde bulunmuştur. Kama ile parçalanmış olduğuna bakılarak, adı geçenlerin Karamimak Rumları tarafından öldürüldüğü anlaşılmıştır. 


22 Ağustos 1921'de Karaabdal nahiyesi yaya Jandarma 
askerlerinden Ünyeli Musa oğlu Musa ve beş arkadaşı görevli olarak merkez kazaya gitmekte iken “Seydipelidi” mevkiinde Rum haydutlar tarafından pusuya düşürülerek şehit edilmiş ve tüm askeri techizatı haydutlar tarafından alınmıştır. Silah sesine nahiyeden kuvvet gelmemiş olsa, şehidin cenazesi bile alınamayacaktır. 


19 Pontus Meselesi, Kurt, s.294-296 
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Yine Karaabdal nahiyesine çeyrek saat mesafedeki tarlasında ekin biçmekte olan nahiyeli Gazi'nin karısı Emine'yi çevredeki ormanlıkta bulunan Rum haydutlar alıp götürmüşler, çevre orakçıların muhafızı olan Jandarma Said'e yaylım ateşi açmışlardır. Said'in sol baş parmağına isabet eden kurşun parmağını koparmıştır. 


19 Ağustos 1921? de Ladik'in Ömer Hafız çiftliğinde çiftlik sahibi Mehmet Çavuş'un harmancılarından olan, Refahi- ye muhacirlerinden Kahraman oğullarından Hüseyin oğlu Haşan ve Aşur ile, Tercan oğullarından Mehmed oğlu Hüseyin harmanda yatarlarken Rumlar tarafından işkencelerle katledilmişlerdir. 


1 Eylül 1921'de Deliahmetoğlu köyünden Süleyman Ağa 
torunu Şevket, Rumlar tarafından feci surette katledilmiştir. 
Aynı gün Çakallı”nın Lazarmud köyünden Rumlar tarafından dağa kaldırılan 10 kişiden, iki erkek ve üç kadının cesedi başları kesilmiş hâlde Açmasu civarındaki ormanda bulunmuştur. 


*Havza Kazasında Pontus Terörü: 


Dönemin resmi kayıtlarına göre Havza kazasında beş Rum çetesinin adı geçmektedir. Havza'ya bağlı Rum köylerinin büyük çoğunluğu Tavşan Dağı ile Nebyan Dağı arasındadır. Bu Rum köyleri ve buradaki Rum çeteleri kuzeyden Bafra ve Samsun, Rum köyleri ile doğudan Ladik'in Rum köyleri ile çevrili olduğundan bir olay çıkması hâlinde kolayca takviye destek alabilecek durumdadırlar. Havza'nın çete reislerinden Sokrat”ın adamlarından olan 12 kişilik bir çete bir Müslüman köyünden kan bedeli olarak 2.000 lira almış, köyü iki defa soymuş, 1 hoca ile 4 arkadaşını öldürmüştür. 
Bu çetelerin kayıtlara geçen öldürme olaylarının toplamı 13'tür. 


*Gümüşhacıköy Kazasında Pontus Terörü: 


Gümüşhacıköy kazası ve bu kazaya bağlı olan Gümüşmaden nahiyesinde kayıt altına alınan 34 olay vardır. Bu 34 
olay içinde, çoğu Hambolar tarafından yapılmış 18 öldürme olayı vardır. 


Gümüşmaden nahiyesini kasıp kavuran Büyük Hambo ve diğer Rum çetelerin yaptığı olaylarla ilgili Nahiye Müdürü ve Jandarma Komutanlarının imzalarıyla 12 Ekim 1921'de verilen resmi raporda; çetelerin bakire asker nişanlılarının nasıl ırzına geçtikleri, dağa kaldırdıkları genç kızlara tecavüz ettikten sonra bunları nasıl korkunç şekilde öldürdükleri, gece bastıkları bir köyde köy ileri gelenlerinin ailelerini çırılçıplak soyarak nasıl hakaret ettikleri, geceleyin bastıkları Bademli köyünde köy halkını nasıl kızgın demir ve saçlarla dağlayıp eziyet ettikleri, kasabalarda Hükümet Konaklarını nasıl bastıkları; sonuç olarak bunun gibi sonsuz gasp, eşkıyalık, zulüm ve yok etme olayları ile Müslüman ahaliyi bölgeyi 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terk etmeye zorladıkları anlatılmış, raporun sonunda çetecilerin isimlerine de yer verilmiştir." 


Tokat Sancağında Pontus Terörü: 


Tokat sancağı, Sivas vilayetine bağlı bir sancak olup Tokat merkez, Zile, Erbaa, Niksar ve Reşadiye kazaları bu sancağa bağlıdır.” 


*Tokat (Merkez) Kazasında Pontus Terörü:'” 


Tokat (merkez) kazasında Rum çetelerin terör faaliyetleri yalnız Müslüman ahaliye yönelik değildir. Zira çetelere katlmayan Rum halkta bu hunhar çetelerin zulmüne maruz kalmıştır. 21 Eylül 1920 tarihinde hükümete sadık kalmak isteyen Rumlardan Çerdiğin köyünden Karahisarlı oğullarından Kiroki”yi, Rum çete Reisi İstil oğlu Anastas köyün ortasında güpegündüz öldürmüş, olaydan üç gün sonra yine Hükümete sadık Rumlardan olan Anasti oğlu Foda, köye yarım saat uzaklıktaki ormanda çete reisi Dimit tarafından öldürülmüştür. 


151 
152 


Pontus Meselesi, Kurt, 302- 304. 

Ali Açıkel, “Tokat Sancağının İdari Durumu ve Nüfus Yapısı”, Fırat Üniversitesi Soysal Bilimler Dergisi, Cilt 14, S. 2, 5.334 
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Rum çeteler tarafından Turhal nahiyesine bağlı Sergin köyünde 5 kişi korkunç şekilde öldürülmüş, köyün eşya, mal ve hayvanları gasp edilmiştir. Ölen beş kişiden Hüseyin Onbaşı genç eşiyle beraber nahiye merkezinden köye gelirlerken Rum çeteciler Hüseyin Onbaşı'yı öldürdükten sonra karısını dağa kaldırıp üç gün namusunu ayaklar altına alıp onu da katletmişlerdir. Halilalan köyü Sarıtarlalı Rum çetesi tarafından beş defa basılmış, köyün hayvan mal ve eşyaları gasp edilmiştir. Kana susamış Sarıtarlalı çetesi Eski köyünde hal- 

“kın gözleri önünde ve güpegündüz iki Müslüman genci daha öldürmüştür. Bu korkunç olayı yapan çete reisleri Bayraktaroğullarından Yorgi oğlu katil Melik, Bayraktaroğullarından Katil Dimit, Kuşçuoğullarından Mihail ve Gördüsoğullarından Kara Lazari'dir. 


Pazar nahiyesi müdürünün 10 Mart 1921 tarihinde vermiş olduğu resmi raporda 30 tür terör olayı bildirilmektedir. Tokat Mutasarrıflığının 1921 yılı Mart ayının değişik tarihlerinde çelemiş olduğu telgraflarda da 4 terör olayı bildirilmektedir. Tokat kazasında toplam 34 kayıtlı terör olayı gerçekleşmiştir. 
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*Erbaa Kazasında Pontus Terörü:!”* 


Pontus Teröründen en çok nasibini alan ve en vahşi katliamlara maruz kalan yerlerden birisi de Erbaa kazasıdır. Bu kazada kayıtlı 59 tür olay olmuş, bu olaylarda kurşunlanan, boğazları kesilen yahut diri diri yakılan toplam 275 Müslüman hayatını kaybetmiştir. Bu tüyler ürperten olaylardan birkaç tanesini inceleyelim. 


Şıhlı Faciası: 


1921 yılı Eylül ayında yüzlerce vahşiden oluşan Rum çeteler Şıhlı köyüne hücum ederek 500 haneli köyün bütün evleri yakıp tahrip etmiştir. Rumların tek bir dikili taş bile bırakmadığı köyde, ilk saldırıda 31 erkek ve 29 kadın kurşunlanarak öldürülmüştür. Toplam 80 kişinin can verdiği bu katliamda 20 kişi evlerinin içinde diri diri yakılmış, 1.300 adet büyük ve küçükbaş hayvan da gasp edilmiştir. 


Karabük Faciası: 


8 Ekim 1921 tarihinde Karabük köyünü basan Rum çeteleri 12 erkek ve 4 kadını evleri ile birlikte diri diri yakmıştır. 
27 hanenin mallarını ve hayvanlarını gasp eden vahşiler, kö- 


154 Pontus Meselesi, Gedikli, s. 371 
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yün en iyi evlerinden 30 tanesini daha yakmışlar, gözü dönmüş Rumların köydeki bazı çocukları diri diri kızgın fırınlara attıkları fırınların enkazı içinde çocuk kemikleri bulunmasından anlaşılmıştır. 


Karlık Faciası: 


I Eylül 1921 tarihinde Karlık köyünü basan Rum çeteleri 
12 evi yakmışlar ve 6'sı erkek 2'si kadın 8 köylüyü tüyler 
ürpertici şekilde parçalayarak öldürmüşlerdir. 


Dereli Faciası: 


14 Eylül 1921 tarihinde Dereli köyünü basan Rum çetecilerin amacı her zaman yaptıkları gibi ev yakmak, hayvanları gasp etmek, boğaz keserek adam öldürmek, küçük çocukları kızgın fırınlara atmak değildir. Bu sefer hayvanca duygularını tatmin için köyün bakire kızları ve yeni gelinlerinden toplam 10 kişiyi dağa kaldırımışlar, günlerce zavallıların iffetlerini ayaklar altına aldıktan sonra, hepsini memelerini kesmek suretiyle öldürmüşlerdir. 


Bu zavallıların isimleri: 

*Kapancıoğlu İbrahim zevcesi Rabia, 
*Kapancıoğlu Hacı zevcesi Fatma, 
*Kapancıoğlu Veli Çavuş zevcesi Zeynep, *İskefserli Davud kerimesi Şerif Tutu, 
*Koca Mehmedoğlu Hasan zevcesi Saliha, 
*Muhacir Abdullah zevcesi Server, 
*Muhacir Abdullah kerimesi Fatma, 
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*Koca Mehmedoğlu Hüseyin yeğeni Saliha, *Deliceoğlu Ahmed zevcesi Zeynep, 


*Kapancıoğlu Ömer zevcesi Fatma. 


Boladan Faciası: 


Rum çeteler 1922 yılının ocak ayında Boladan köyünü basarak 70 haneli köyün tamamını yakmışlar, köyün bütün hayvanlarını, zahiresini hatta ziraat aletlerini bile almışlar, köyden 6 erkek, 5 kadını da yakarak öldürmüşlerdir. 


Yornus Faciası: 


Rumlar 21 Ocak 1921 tarihinde Yornus köyünü basarak 
40 haneli bu köyü baştan başa yalamışlardır. Evlerinden kaçamayan iki kişi diri diri yanmıştır. 


Erbaa'da Rum eşkıyalarının yaptıkları bunlarla sınırlı kalmamıştır. 2 Haziran 1921'de Destek nahiye merkezinden Ramazan ayında Teravih namazını kılıp evine dönmekte olan nahiye müdürü şehit edilmiş, 30 Ocak 1922'de Destek Karakol Komutanı Rıfat Efendi korkunç şekilde parçalanarak şehit edilmiştir. Erbaa kazasında 275 Müslüman öldürülmüş, 20 kişi ağır yaralanmış, 30 kadar genç kızın dağa kaldırma suretiyle ırzına geçilmiş, değişik köylerden 400 kadar hayvan gasp edilmiş, yalnız 6 köyde 697 hane yakılmıştır. 


155 Pontus Meselesi, Kurt, s. 329 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


MUSTAFA KEMAL PAŞA'NIN PONTUS 
ÇETELERİNE KARŞI MÜCADELESİ 


Samsun'daki Temaslar ve Bölgedeki Durumun İstanbul'a Rapor Edilmesi 


Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla birlikte özgüven kazanan Pontus çeteleri Samsun'daki terör faaliyetlerini arttınrken Rum halkı da Müslümanların baskı, zulüm ve tacizlerine maruz kaldıkları gerekçesiyle İtilaf Devletleri'nin temsilcilerini müracaat etmeye başlamışlardı. Çok sayıda şikayet dilekçesinin gelmesi üzerine İngiliz Yüksek Komiserliği, Nisan 1919'da Damat Ferit Paşa'ya bölgedeki Türk çetelerinin Rumlara karşı yaptığı sözde katliam olayları ile ilgili bir rapor verdi. Raporda “Karadeniz bölgesinde Türk çetecilerin Rum vatandaşlara zulüm ve katliam yaptıkları, bu olayların derhâl sona erdirilmesi gerektiği ve eğer sona erdirilmezse kendilerinin bu bölgeye müdahale edecekleri” bildirilmekteydi. 30 Nisan 1919 tarihinde 9. Ordu Müfettişi tayin edilen 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Mustafa Kemal Paşa,'”* 7 Mayıs 1919'da durumun araştırılması, asayişin sağlanması, bölgedeki silahların toplanması ve sözde Türk çete olaylarının önlenmesi için görevlendirdi." 
Şakir Paşa, İngilizlerin gönderdiği raporla ilgili dosyayı okuyup incelemesi için Mustafa Kemal Paşa'ya verdi. Bu görevlendirme Mustafa Kemal Paşa'yı fazlasıyla memnun etmiş, Milli Mücadele'yi başlatması için beklediği fırsatı ayağına getirmişti. Görevi ile ilgili bilgileri topladıktan sonra 15 Mayıs 1919 günü Albay Refet Bey'e gizlice haber gönderdi. 
Hazırlıklar tamamlandıktan sonra 16 Mayıs 1919 günü Galata Rıhtımı'ndan hareket eden Bandırma Vapuru 17 Mayıs'ta İnebolu'ya, 18 Mayıs'ta Sinop'a, 19 Mayıs'ta ise nihayet Samsun'a vardı. Mustafa Kemal Paşa'yı Samsun'da resmi heyet karşıladı." 


Vakit geçirmeden harekete geçen Mustafa Kemal Paşa, Kurmay subaylarını İngiliz askeri temsilcileri ile görüştürerek Rumların Müslümanları galeyana getiren ve gücendiren emellerinden vazgeçmeleri durumunda olayların kendiliğinden yatışacağı ve Müslüman çetelerin dağılacağı görüşünde olduğunu ifade etti. Mustafa Kemal Paşa'nın kurmayları İngiliz temsilcilere ayrıca, Türklüğün yabancı idaresine tahammülü olmadığı ve Yunanlıların hiçbir Osmanlı toprağını idareye haklarının olmadığı şeklinde görüş belirtmişlerdi. 
Samsun'da yaptığı incelemelerden sonra, bölgenin durumu hakkındaki görüşlerini İstanbul'a rapor etmeye başlayan 


5 Atatürk'le İlgili Arşiv Belgeleri (1911-1921 Tarihleri Arasına Ait 106 Belge), 


Ankara 1982, 5.22; BOA, HR, 67/5. 
157 Atatürk'le İlgili Arşiv Belgeleri (1911-1921 Tarihleri Arasına Ait 106 Belge), 
5.23; BOA, BEO, 34-54/2-342984, 


158 ümit Doğan, Topal Osman, Kripto Kitaplar Yayınevi, Ankara 2014, s.60. 
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Mustafa Kemal Paşa, bu görüşme hakkında da 22 Mayıs 1919”da Sadaret makamına bir rapor sundu. Aynı gün gönderdiği bir başka raporda ise Bafra'da çıkan olaylar konusuna değinen Mustafa Kemal Paşa, Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra bütün Rumların Yunanlılık milli emelleriyle her tarafta şımardıkları gibi bu bölgede de bir Pontus hükümeti kurma safsatası etrafında toplandıklarını ve siyasi bir kimlik kazandıklarını, çetelerin Rum komitesi ve özellikle Samsun Rum Metropoliti Yermanos tarafından idare edildiğini, bu durumun Fransız Jandarma Subayı Mösyö Favro tarafından da doğrulandığını belirtti. Mösyö Favro, Yermanos tarafından İstanbul'daki Fransız temsilcilerine gönderilen ve Müslümanların Hristiyanlara yaptığı sözde tecavüzü anlatan yüz kadar abartılı olayın yazılı olduğu gizli bir belgeyi Mustafa Kemal Paşa'ya göstermişti. Raporun devamında Mustafa Kemal Paşa, Samsun'da Rum nüfusunu artırmak için Rusya'daki Rumların göçe zorlandığını ve bazı çetelerin deniz yoluyla gece vakti gizlice sahil bölgelerine çıkarıldığı, tespit edilebilen kırk kadar Rum çetenin Müslüman halkı tehdit altına aldığını ve ortadan kaldırmaya çalıştığını, bölgedeki askeri güçlerin terhis edilmesi nedeniyle mahalli hükümet tarafından korumasız bırakılan Müslüman halkın da Müslüman çetelere başvurup korunma talep ettiğini, Müslüman çetelerin bu sayede yani halkı koruma maksadıyla oluşturulduğunu ve siyasi amaç gütmediğini ifade etti. Çaresizlik içindeki köylüler, Samsun'a geldiğini haber aldıkları Mustafa Kemal Paşa'nın yanına koşmuşlar, yaşadıkları olayları gözyaşları içinde anlatmışlar ancak Rum eşkıyaların isimlerini vermekten çekinmişlerdi. 


159 Atatürk'le İlgili Arşiv Belgeleri (1911-1921 Tarihleri Arasına Ait 106 Belge), s. 
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Mustafa Kemal Paşa geniş bir araştırma yaptıktan sonra Sadaret Yüksek Makamı'na gönderdiği raporda şu hususlara dikkat çekti: 


“Anlaşılıyor ki Rumlar nispetsiz derecedeki azınlıklarına rağmen Sivas vilayetinin Amasya ve Tokat sancaklarında da aynı Canik (Samsun) livasında olduğu gibi çetecilik ve siyasi amaçlı teşkilat kurup faaliyet gösteriyorlar. Bugün özellikle Canik'le sınır olması sebebiyle özellikle Amasya hudutları içinde yirmi bir Rum çetesi görülmektedir. Bunların liderleri ve faaliyet gösterdikleri yerler ve çıkardıkları en son olaylar kayıtlara geçmiştir. Tokat'ta da dikkat çekici olmak üzere ve yine Canik livası hududunda, Amasya'nın Ladik ilçesi doğusunda Erbaa ilçesinde ve kısmen de Niksar 'da avanesi kuvvetli beş Rum çetesi vardır. Fakat bu ilçenin çeteleri hareketsiz görülüyorlar. Teşkilat ve silahları mükemmeldir. (...) 
Sivas vilayeti sınırları içerisinde Hristiyanların mal ve can güvenliklerine zarar verecek, İslamlar tarafında siyasi amaçla kurulan ne bir teşkilat ne de meydana gelmiş bir olay yoktur. Pek seyrek derecede adi eşkıyalık olaylar görülmektedir. Fakat büyütülecek durumda değildir. Amasya'da dört İslam çetesi vardır. Tokat'ta belli başlı bir hadise görülmemiştir. Amasya sınırları içinde Hristiyan çeteler tarafından on üç günlük zaman zarfi içerisinde İslamlara karşı beş olay meydana gelmiş olup İslamlar tarafindan Hristiyanları hedef alan herhangi bir olay meydana gelmemiştir. Hristiyan azınlıkları kışkırtıp çılgınca hareketlere yönelten Rum ve Ermeni kundakçıları asayişi yabancılara bozuk göstermek, işgal ve müdahaleyi davet etmek, özellikle yabancı subayların bulun- 


27-32; BOA, BEO, 34-54/2-343090. 
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duğu bölgelerde hükümetle hiç temas etmeyerek doğruca yabancılara müracaat etmek suretiyle İslamlar aleyhine olay çıkartılması gibi tutum ve davranışlarını sürdürüyorlar. Bütün bunlara rağmen ülke hukukuna ve huzurun gerekliliğine inanan Müslüman halk üzülmekle beraber dikkati çekecek derecede sessizlik içinde olup hükümete karşıda güven ve bağlılıklarını sürdürüyorlar. Rum ve Ermeni komitecileriyle, bunların ileri gelenleri devamlı temas hâlinde oldukları İngiliz subayları ile bazı Amerikan memurlarından çok yüz buluyorlar. Bu subay ve memurların eğer, siyasi olarak görünür- de bir işe karışmadıkları kabul edilir ise de yanıltıldıkları ve kandırıldıkları kesindir. 


Merzifon 'daki İngiliz subayları ile Amerikan memurlarından gerek Merzifon ve gerek Gümüşhacıköy kazası Rumları ile olan pek sıkı ilişkileri dikkat çekicidir. Gümüşhacıköy'ünün beş yüz haneli ve Karaköy isimli Rum köyünde meşhur birkaç çete reisi arasında Vangel adındaki bozguncu da vardır. Çoğunlukla Ankara vilâyetinin Çorum sancağına bağlı yerlere saldırıp yağma ve cinayet işliyorlar. Üç gün evvel Havza'daki alay kumandanı bir taburla adı geçen köyü kuşatarak yaptığı arama sırasında Merzifon 'dan oraya otomobille yetişen İngiliz subayının işe karışması ve ilçe makamlarının Margarit Efendi olması sebebiyle hiçbir sonuç elde edilemediği gibi, devletin otoritesini de yok duruma düşürmüştür. Dikkat çekicidir ki Vangel adlı çete reisinin kardeşi Aleko ve evvelce önce komiserlikten emekli Aleksi Efendi; İngiliz ve Amerikan memurları ile her gün sıkı temasta bulunduğu gibi kaymakam Margarit Efendi'nin de akıl danışmanıdır. İşin devamı bununla kıyaslanabilir. (şifre) açıklık kazandıktan sonra hükümetin Ladik gibi önemli bir ilçeye de (şifre) bu sırada kaymakam olarak gönderilmesi ilgi çekicidir. Trabzon vilâyetine gelince, Müslümanlardan birkaç çete var ise de soygunculuk gayesine dayanmaktadır. Tehcir işlerinden dolayı kaçak durumda olan Topal Osman Ağa'nın çetesi önemli olup Giresun ve doğusu civarlarında da önemli bir hareketi görülmemiştir. Müslümanlar arasında şahsi sebeplerle bazı öldürme gibi âdi cinayet olayları çıksa da bunlar da ne eşkıyalık ne de siyasi gaye yoktur. 
Rumların bu vilâyetteki teşkilâtı da aynen Canik ve Amasya'daki teşkilatları gibi siyâsidir. Çıkardıkları olaylar ve çete hareketleri azdır. O da Trabzon vilâyeti halkının uyanıklıgındandır. Yalnız Köroğlu-Afkalidis adındaki otuz kişilik Rum çetesi Gümüşhane ve Zanta tarafından çok kanlı olaylar çıkarmaktadır. Şimdiye kadar az vakitte on beş Müslüman öldürülmüştür. Gayesi, asâyişi bozuk göstermektedir. 
Tâkip edilmektedir. 


(...) Canik livasına gelince, olay pek azdır. Müslümanların tek tük eşkıyalık hareketleri genel olarak durmuştur. 
Rumların durumu da aynı olup zararlı hareketleri azalmıştır. 
Bazı İslam çetelerinin güçlü olmaları veyahut bölgeden uzaklaşmaları kollanıyor. On üç gün zarfında İslamlar tarafından Rumlar aleyhine olay çıkmayıp Rumlar tarafından İslamlar aleyhine on beş ve yedi aralarında üç olay çıkmıştır. 


05 Haziran 1919 


Dokuzuncu Ordu Birlikleri Müfettişi Tuğgeneral Mustafa Kemal” 


19 Atatürk'le İlgili Arşiv Belgeleri (1911-1921 Tarihleri Arasına Ait 106 Belge), s. 
27-32; BOA, BEO, 343451. 
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Giresunlu Topal Osman Faktörünün Devreye Sokulması 


“Giresunlu Topal Osman, babası iki kez bedel yatırmasına rağmen askere gönüllü gitmiş, etrafına topladığı 93 
arkadaşı ile birlikte Balkan Savaşı'na katılmıştır. Bu savaşta bacağına gelen şarapnel parçası ile yaralanıp sakatlandıktan sonra “Topal Osman’ adıyla anılmaya başlamıştır. 
Sakat bacağı iyileşmeden Birinci Dünya Savaşı'na da katılmış, Teşkilatı Mahsusa milis alayına 100 gönüllü asker toplayarak Doğu Cephesi'nde Sovyet Rusya'ya karşı savaşmıştır. Mondros Mütarekesi sonrasında Giresun 'a döndükten sonra Pontus çeteleri ile amansız bir mücadele içine girmiştir." Bu mücadele Ömer Sami Çoşar'ın deyimiyle onu ‘Karadeniz Boylarında Pontus Rum Devleti Hayallerine Darbe Vuran Adam’ hâline getirmiştir. Yavuz Bülent Bakiler de Topal Osman ve Pontus çeteleriyle mücadelesi için şu sözleri söylemiştir: ‘Bütün Karadeniz bugünkü huzurunu önce ona borçludur. Sadece Karadeniz mi? Hayır! Bütün Türkiye! Çünkü Topal Osman ve yiğit arkadaşları olmasaydı yüreğimiz, Güneydoğu ihaneti yanında bir de Karadeniz kundaklamasıyla dağlanacaktı.” Topal Osman'ın Pontus çeteleri karşısındaki direnişi, İngiliz Yüksek Komiserliği 'ne Pontus yanlılarının şikâyet dilekçeleri ile bildirilmiştir. Kısa süre sonra İstanbul hükümeti Topal Osman hakkında idam kararı çıkartınca yakalanmak istemeyen Topal Osman, Giresun dağlarına çekilmiştir.” 


161 Ümit Doğan, “Mustafa Kemal Paşa ve TBMM'nin İlk Muhafızları: Topal Osman 


ve Giresunlular”, Milli Güvenlik ve Askeri Bilimler Akademik Dergisi, Kış 2015, C.2, 5.5, 5.106. 
163 Türkiye, 26.08.1995; Seyfullah Çiçek, Topal Osman, İstanbul 2011, s.293. 
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Mustafa Kemal Paşa, Havza'da bulunduğu sırada Pontusçu Rumlara karşı yaptığı başarılı mücadele sayesinde bölgede nam salmış durumdaki Giresunlu Topal Osman ile bizzat görüşme yapmak için Samsun Müdafaa-i Hukuk Cemiyetin- den Giresun'a iki elçi gönderilmesini emretti. Elçiler Giresun'a giderek Kayadibi civarlarında bulunan Topal Osman'a ulaştılar. Elçilerden biri cebinden bir mektup çıkarıp Topal Osman'a verdi. Mektubu okuyan Topal Osman elçilere “Sizin gavurcuklar ne âlemde?” diye sordu. Elçi, “Bildiğin gibi Ağa, hepimizi kesmeye hazırlanıyorlar.” dedi. Topal Osman da “Şimdiden başlarının çaresine baskınlar, ben onların sonlarını iyi görmüyorum, Samsun'daki bütün vatanseverlere de benden selam söyle. Haberlerini aldım. Merak etmesinler, dedikleri olacak.” diyerek elçileri uğurladı. Aynı gece beş güvenilir adamını da yanına alan Topal Osman bir motorla Samsun'a doğru yola çıktı. Yanına tedbir amaçlı biraz silah ve cephane aldı, normal eşyaymış gibi bunların üzerini örttü. Adamları ile birlikte sıradan vatandaşlar gibi giyindi, tüfekleri çadır bezlerine sardı. Samsun'dan kiraladığı bir yaylı ile Havza'ya geçti. Burada Mustafa Kemal Paşa'nın kaldığı oteli günlerce göz hapsine alıp, girip çıkanları tanıyarak bu davette bir tuzak olup olmadığını anlamaya çalıştı. Halktan Mustafa Kemal Paşa hakkında bilgi topladı. Sual ettiği kişiler Paşa'nın memleketi düşmanlardan kurtarmak için geldiğini söylediler. Artık Topal Osman'ın kafasında şüphe kalmamıştı. 29 Mayıs 1919 akşamı adamları ile birlikte otele geldi. Mustafa Kemal Paşa doktor tavsiyesi ile böbrek sancılarını dindirmek üzere altı saatte bir aldığı banyodan çıkmış bir sandalyeye oturmuş sigarasını içiyordu. 
Topal Osman'ın geldiğini haber verdiler. Merakla sandalyesinden doğrulan Mustafa Kemal Paşa, Topal Osman'ın elini sıkarak “Hoş geldin Osman Bey, buyur otur, Samsun'da seni 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anlata anlata bitiremediler.” dedi. Daha sonra “Halit, çocuk, al bu arkadaşları istirahat ettir, çay ver onlara yorgundurlar.” 
diyerek Topal Osman'a meşhur gümüş tabakasından bir sigara ikram etti ve “Osman Bey çok buhranlı günlerde yaşıyoruz. Fakat ümitsiz değiliz. Senin hakkında bütün gerekli bilgiyi aldıktan sonra seni buraya çağırttım. Biraz yorgunluk olduysa da kusura bakma. Çünkü bundan sonra el ele çalışacağız, daha çok yorulacağız. Şimdi sen bana Pontusçuların Karadeniz kıyılarında neler yaptıklarını anlat da bu işi erbabından dinleyelim.” diyerek Topal Osman'dan Pontus mücadelesi hakkında bilgi vermesini istedi. Topal Osman, Mustafa Kemal Paşa'ya Pontusçular hakkında uzun uzadıya bilgi verdi. Türkleri nasıl öldürdüklerini, İstanbul hükümeti tarafından nasıl korunup kollandıklarını bir bir anlattı. '® Mustafa Kemal Paşa, Topal Osman'ı iyice dinledikten sonra aralarında şu mühim konuşma cereyan etti: 


— Osman Ağa! İstanbul hükümetinden aksi emir gelse bile sen gene Pontusçularla sonuna kadar mücadeleye devam edecek ve bunların tenkilinde bulunacaksın, işine sakın ola ki nihayet verme, bilakis hız ver!'“* Memleket kurtuluncaya kadar, bir tek iç ve dış düşman kalıncaya kadar savaşmak zorundayız Sen, bu Karademaniz köy ve şehirlerini koruyacaksın. Çeteni derme çatma bir kuvvet olmaktan çıkaracaksın. Bir alay teşkil edeceksin. 
Sen bu alayın kumandanı olacaksın. Sana genç ve atak subaylar da vereceğiz Pontusçular hangi usulleri kullanıyorlarsa siz de o usulleri çekinmeden kullanın. Vatan kur- 


163 Doğan, Topal Osman, s. 64. 
164 Hüsamettin Ertürk, İki Devrin Perde Arkası, Sebil Yayınevi, İstanbul 1996, 
5.319. 
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tarmakta bu son şansımızdır. Bu mücadeleyi kaybedecek olursak tarihten silinmemiz tehlikesi bile vardır. Pontus belasının temizlenmesini senin tecrübeli ellerine bırakıyorum Osman Bey. Seninle durmadan muhabere edeceğiz. 
Belediye reisliğini bırakıp uzaklaşmamalıydın. Şimdi yine bu mevkii elde edebilir misin? 


— Ne demek Paşa'm. Çocuk oyuncağı bu. Siz arkamda bulunduktan sonra evvel Allah, Giresun belediyesine gidip oturmamız artık an meselesidir. 


— Mademki şehrin Türk halkı seni tamamıyla destekliyor, hiç durma, teşkilatını yap. Git, reislik makamına otur. Şehir bilfiil senin ve adamlarının işgalinde bulunsun. 
Sen kaçıp dağa çekileceğine Pontusçular ve Rumlar kaçsın. 
Onlar bir kere kanunsuz yola adım atar göründüler mi zamanla hepsini temizleriz. 


— Sen hiç merak etme Paşa'm. Ben bu Pontus Rumcuklarına öyle bir tütsü vereceğim ki hepsi eşek arıları gibi mağaralarında boğulup gidecek. Sen başımızdasın ya artık yeter! 


30 Mayıs 1919 Cuma günü Mustafa Kemal Paşa ve Topal 
Osman, Cuma namazını Mustafa Bey Camii'nde birlikte kıldılar. Namazdan sonra düzenlenen mitinge katılan Topal Osman aynı gün şüpheler içinde geldiği Havza'dan Samsun'a doğru yola çıktı. Topal Osman ve arkadaşları 1 Haziran 1919'da Giresun'a geldiler." Aldığı direktifleri harfi- 


165 Hasan İzzettin Dinamo, Kutsal İsyan, İstanbul 1986, 5.131. 


196 Doğan, Topal Osman, s.66. 
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yen uygulayan Topal Osman, Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu, Giresun Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Reisliği yaptı, bölgesel bir Sahil Güvenlik Teşkilatı da kurarak Pontus çeteleri ile mücadelesini devam ettirdi. 


Pontusçuların Mustafa Kemal Paşa'ya Suikast Girişimleri 


Pontus çeteleri Mustafa Kemal Paşa'ya Samsun'dan Havza'ya geçtiği sırada yolda pusu kurarak bir suikast düzenlemek istemişlerdi. Ancak suikast girişimini önceden hesap eden Mustafa Kemal Paşa, Havza'ya giden heyetle birlikte hareket etmeyip onları iki kilometre geriden takip edince bu suikasttan kurtulmayı başardı. Suikastı yapan çetenin sağ kalan elemanlarından Kara Statis, yıllar sonra verdiği mülakatta olayı öyle anlatıyordu: 


“M. Kemal Paşa, Samsun'daki temaslarını sürdürürken Samsun'daki Rumların gizli örgüt şefi, beni ertesi sabah, yani 20 Mayıs 1919 günü Ayutepe'de konaklamış olan Pontusçu Rum çeteci Kosmidis'e yolladı. M. Kemal'in Samsun'dan ayrılış tarihini ve izleyeceği yolu çeteciye bildirecek, Kemal Paşa'yı vurması için de kendisine gösterecektim. 


Çeteci Kosmidis, adamlarının arasından en iyi 20 kişiyi seçti ve 21 Mayıs gecesi Samsun-Kavak yolu üzerinde pusuya yattık. Bir kayalığın arkasına gizlenerek M. Kemal'i getirecek olan konvoyu beklemeye koyulduk. Güneşin doğmasın- dan 3 saat sonra, uzaktan etrafı süvarilerle çevrilmiş bir arabanın bize doğru geldiğini gördük. Ben arabada bulu- 


-111- 


nanların arasında M. Kemal'i teşhis etmeye çalışıyordum. 
Aradaki mesafe giderek kısalıyordu. 


'İşte orada, arabada solda oturan, uzun boylu kalpaklı olan!’ diye heyecanla fısıldadım. Kosmidis tüfeğini doğrulttu, adamlarına da ateş etmelerini söyledi. Bir anda silahlar patladı. Arabanın içindeki üç kişi de kanlar içinde devrildiler. Arabacı atları kamçılayarak dörtnala kaldırırken muhafiz jandarmalar da bize doğru ateş açtılar. Kosmidis geri çekilmemiz için emir vermeseydi belki de vurulup gidecektik. 
İzimizi kaybettirdikten sonra, kestirme yollardan şehre döndük. Sanki bir şey olmamış gibi davranmaya çalışıyorduk. 


Beklediğimiz haber ancak ertesi sabah geldi. Bir haberci, M. Kemal Paşa'nın yolunun kesildiğini söylüyor fakat kendisinin sağ olduğunu bildiriyordu. Donduk kaldık! Adeta yıkılmıştık... M. Kemal'i kendi elimizle kurşunlamamış mıydık? 
Ne olmuştu? Nasıl olmuştu da suikastten kurtulmuştu? Anlayamıyorduk! Sonradan öğrendik ki, meğer Paşa pusuya düşürüleceği ihtimalini göz önüne alarak kurşuna tuttuğumuz arabanın 2 km kadar gerisinden geliyormuş. Öndeki arabada da general üniformasını giydirdiği bir fedaisini oturtmamış mıymış? 


Eğer Mustafa Kemal Paşa, o gün tehlikeyi sezip tedbiri almamış olmasaydı bugün Türkiye, belki de bugünkü Türkiye olmazdı...” 


167 Doğan, Atatürk'ü Öldürme Planları, s. 20-21; Cem Başar, “Atatürk'ü Rumlar 


Samsun'da Vurmak İstediler”, Yıllar Boyu Tarih, Ocak 1981, 5.1, s.5-8; Pontusçular, İzmir'in geri alınmasından sonra linç edilen İzmir Metropolidi Hrisantos'un intikamını almak için, Mustafa Kemal Paşa'ya suikast amacıyla bir komite teşkil etmişler, sekiz suikastçıyı bu amaçla İzmir'e göndermişler ancak 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Havza yolculuğunda Mustafa Kemal Paşa'yı öldüremeyen Pontusçular, Paşa Ankara'da bulunduğu sırada bir suikast girişiminde daha bulundular. Temsil Heyeti'nin Ankara'ya gelişinin ilk günlerinde Ankara Merkez Kumandanı Binbaşı Abdülkadir Bey de, kardeşi Nuri Bey'i Komiser Muavini olarak görevlendirmiş, onu İstasyon Karakol Amirliği'ne tayin ederek Ankara'ya dışarıdan gelecek kişileri gözden kaçırmamasını ve istasyonu sıkı bir denetim altında tutmasını istemişti. Nuri Bey bir gün istasyon civarında dolaşırken kılık kıyafetlerinden yabancı oldukları anlaşılan üç kişinin tavır ve hareketlerinden şüphelendi. Bir saat kadar adamları izledikten sonra cebinden bir sigara çıkartarak kibriti yokmuş gibi yanlarına yaklaşıp ateş istedi. Adamların çat pat Türkçe konuştuklarını görünce her ihtimale karşı onları karakola götürüp sorgulamaya başladı. İçlerinden en yaşlısı iri yarı, esmer, pala bıyıklı olanın adı “Todori” idi. Türkçesi nispeten daha anlaşılır olduğu için cevapları o veriyor fakat diğerleri de lafa karışınca ifadeler birbirini tutmuyordu. İlk ifadenin sonunda üçünün de evli olduğu, İstanbul'dan ilk defa geldikleri ve Ankara'da kimseyi tanımadıkları ortaya çıktı. Rum oldukları anlaşılan üç kişi kâh Atinalı kâh Giritli olduklarını söylediler. Ankara'ya ticaret yapmak için geldiklerini söylediklerinde üzerleri arandı ancak para çıkmadı. Nuri Bey para olmadan nasıl mal almayı düşündüklerini sordu. Nuri Bey'in falaka cezasından sonra Todori her şeyi itiraf etmeye başladı. 
Kendilerini Pontusçuların gönderdiğini, Samsun'dan vapurla İstanbul'a oradan da trenle Ankara'ya geldiklerini söyledi. 
Nuri Bey ne için gönderildiklerini sorduğunda Todori şu söz- 


başarılı olamamışlardır. Bkz: Doğan, Atatürk'ü Öldürme Planları, s.79; TİTEA, Kutu No: 49, Gömlek No: 42, Belge No: 42001. 
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lerle kendini savundu: “Bizi aldattılar. Kimse size bir şey demez Ankara nah böyle karışık, panayır gibi... Kimse kimseye bakmaz, serbesttir. Orada İngilizler, Fransızlar, Amerikalılar var. Lazım olursa onlar sizi muhafaza eder. Kimse bir şey yapamaz dediler, aldattılar.” Nuri Bey ne yapmak için gönderildiklerini tekrar sordu. Todori “Biz yapmayacaktık, onlar yapın dediler. Çok söylediler. Yoksa ben bir şey yapmayacaktım. Amma onlar yapın, yapacaksın dediler.” 
diyerek lafı geveleyince Nuri Bey “Neyi yapacaksın dediler? 
Onu söyle. ” dedi. Todori korkmuş bir hâlde, “Şey, hani Paşa var ya... Mustafa Kemal Paşa... İşte onu... Vurun, öldürün dediler.” deyince Nuri Bey öfkelendi. “Sen ha... Mustafa Kemal Paşa'yı öldürecektin ha...” diyerek Todori'yi kafasına vurduğu bir yumrukla yere serdi. Hıncını alamayan Nuri Bey “Vay melun vay! Yaptığınız melanetler yetmiyor da bir de Paşa'ya kıyacaktınız ha... Kıy bakalım şimdi... Seni namussuz seni!” diye yumruklarını sıralarken Todori'nin kıpırdamadığını gören polisler onun bayıldığına hükmederek yüzüne su serptiler. Todori kendine gelemeyince doktor çağrıldı. Todori, yumrukların etkisiyle ölmüştü. 


Savcı çağrıldı. Todori'nin darptan öldüğü şeklinde rapor tutuldu. Nuri Bey “Öldüresiye vurmadım. Kendimi tutamadım. Melun yüzüme karşı Mustafa Kemal Paşa'yı öldürecečini söyleyince beynim attı. Geberdi ha? Canı cehenneme. 
Amma keşke ölmeseydi de diri kalsaydı. Nasıl olsa darağacına gidecekti.” deyip diğer mahkümların odasına gitti. 
Todori'nin her şeyi itiraf ettiğini söyleyerek Mustafa Kemal Paşa'yı nasıl öldürmeyi planladıklarını sordu. Suikastçılar Pontusçuların Ankara'da bekleyen komitacı bir adamlarının olduğunu ve bu kişinin kendilerine silah ve dinamit temin 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edeceğini söylediler. Hemen savcılığa haber verildi, meçhul komitacı aranmaya başlandı. 


Nuri Bey, Todori'yi darp sonucu öldürdüğü için tutuklandı. Yaşananları duyan Mustafa Kemal Paşa Merkez Kumandanı Abdülkadir Bey'i çağırtarak şöyle dedi: 


“Aferin! Şerirleri vaktinde yakalamaya muvaffak oldunuz. Bu teyakkuzunuzdan dolayı sizi tebrik ederim. Yalnız Nuri Bey'in maruz kaldığı akıbete çok üzüldüm. Beni öldürmek isteyen ve bunu açıkça itiraf eden bir adam karşısında, beni seven bir arkadaş vakıa başka türlü hareket edemezdi amma, yumruğu bu kadar kuvvetli olmamalı idi. Ne çare ki olmuştur. Buna müteessirim. Ancak kanun, kanundur. Hepimiz ona mutavaata mecburuz. Yalnız gidin benim namıma da hatırını sorun, bir ihtiyacı varsa temin edin. Umarım ki, nasıl bir vatani his ve tesir altında heyecana gelerek hareket ettiği nazarı dikkate alınarak mazereti kabul edilir. İnşallah kurtulur. ”188 


168 Doğan, Atatürk'ü Öldürme Planları, s. 28-30; Feridun Kandemir, Atatürk'e 
İzmir Suikastından Ayrı 11 Suikast, İstanbul 1955, s. 9-21. 
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Pontus Faaliyetlerine Son Vermek İçin Merkez Ordusunun Kurulması ve Pontus Tenkil Harekâtı 


1920 yılı Kasım ayına gelindiğinde Milli Mücadele güç 
kazanmış, TBMM'nin açılmasının üzerinden aylar geçmiş ve Anadolu, Ankara hükümetinin nüfuzu altına girmişti. Ankara 
hükümetinin Pontus hareketine uyguladığı ilk resmi baskı, 8 
Kasım 1920'de 72 Samsunlu Yunan vatandaşı Rum'un tutuklanarak ertesi gün bir Avusturya gemisiyle sınır dışı edilmesiydi. Pontus çetelerinin İslam köylerine alçakça saldırılarını artırmaları ve halkı dehşete düşürmeleri üzerine hükümet ilk ciddi adımını atmış, “Anadolu merkezindeki asayiş meselesini halle memur kuvvetlerin büyücek bir kumanda altında birleştirilmesi” kararıyla Merkez Ordusu'nu kurarak 
26 Kasım'da Nurettin Paşa'yı Merkez Ordusu Kumandanlığına atamıştı. i 


Merkez Ordusv’nun sorumluluğu ise şöyle belirlenmişti: 


1. Sorumluluk alanı Samsun olacak, böylece Elcezire ve Doğu Cephesi’ne ulaşımda kolaylık sağlanacak. 


2. Pontus çetecilerin Batı Cephesi’ne gidişi engellenecek. 


3. Sivas civarındaki Kürtlerin bağımsız Kürdistan emeliyle Anadolu'yu bölmesi engellenecek. 


4. Çerkezlik hareketlerine müdahâle edilerek Anadolu'nun bölünmesi engellenecek." 


16 Eray Biber, a.g.t. , s. 131. 
9 Atatürk, Nutuk, 5.612. 
171 Yilmaz, a.g.t., s. 79. 
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Hükümetin “bahar geçmeden Pontus meselesinin hallolunması” kararını almasıyla birlikte 1921 Şubat'ında isyan bölgesine giden İçişleri Bakanı Pontusçulara hitaben şu beyannameyi yayınlayarak “Teslim ol!” çağrısı yaptı: 


“Yüzyıllardan beri hükümetin ihsanı altında her türlü re-Jah ve saadete erişmişken size dost görünen fakat gerçekte hem bu milletin hem de aynı zamanda sizin düşmanınız olan dışarının etkilerine kapılarak Pontus adı altında bir hükümet kurulmasına teşebbüsle hükümet ve millete karşı isyan ettiniz. Yurdun ziraat ve ticaretine faydalı bir unsur iken civarınızdaki İslam köylerini yakarak halkını öldürmek ve ateşe atmak suretiyle etrafa zarar-ziyan saçtınız. Yaşamak savaşı- na girişen Türk milleti cephede meşgul iken sizler düşmanların hesabına, vatana karşı silah kullandınız. Bu hareketinize karşı hükümet gereken askeri tedbirlere başlayacaktır. Ancak kan dökülmesine sebebiyet vermemenizi son defa olmak üzere size ihtar etmeyi insanlık görevlerinden sayarak bir hafta içerisinde kayıtsız, şartsız, Bafra, Çarşamba, Lâdik, Erbaa, Havza, Vezirköprü hükümet merkezleriyle rast geleceğiniz askeri müfrezelere teslim olduğunuzu bildirmek suretiyle yurdun kanununa boyun eğmeye sizi davet eylerim. ”””? 


Bu çağrıya pek az Pontusçu kulak vermiş, çetelerin büyük bir bölümü teslim olma konusunda ayak diremişti. Bu arada faaliyetlerini hızlandıran Merkez Ordusu, 16 Şubat'ta Merzifon Amerikan Koleji ve Hastanesine bir baskın düzenledi. 
Baskında Pontus Kulübü'nün bayrağı, kara defteri ve makbuzları ele geçirildi. Bulunan belgelerden Müdafaa-i Meşruta Komitesi ortaya çıkartıldı, Komite'nin Fatsa, Ünye, Kırşehir, 


172 Pontus Meselesi, Kurt, s. 390. 


-117 - 


Kavak, İnebolu, Havza, Çarşamba, Bafra, Sinop, Kayseri, Ürgüp ve Tokat'ta şubelerinin olduğu tespit edildi. Aynı aramada Samsun Mukaddes Rum Anadolu Cemiyeti'nin “Yunanistan'ın çağrısına kulak asmayan ve itaat etmeyenlerin cezalandırılacağının” yazılı olduğu yönetmeliği ve merkezi Trabzon'da bulunan ve önde gelen üyeleri arasında Kotiyadis, Engilius ve Tikos'un yer aldığı Pontus Muavenet Heyeti'nin belgeleri de ele geçirildi. 6 Mart'ta Ordu, Canik, Tokat ve civarında sıkıyönetim ilan edildi." 


1921 yılında Pontus Tenkil (İmha) Harekâtı başlatıldı. 
Merkez Ordusu, Tenkil Harekâtını on bin kişilik bir kuvvetle sürdürdü. Haziran 1921'de çatışmalar şiddetlendi, çatışmalar artarken pek çok çeteci de yakalandı. 7 Temmuz'da Dahiliye Vekili Refet Bey, Karadeniz'deki tüm şehirlerin harp mıntıkası ilan edildiğini duyurdu. 


Bu sırada Koçgiri İsyanı'nı henüz bastırmış olan Topal Osman Komutasındaki Giresun Alayı Kemah'tan Reşadiye - Niksar yolu ile Erbaa'ya geçmiş, Erbaa'da Rum çeteleri ile çatışarak Pontusçuları Destek Boğazı'na kadar geri çekilmek zorunda bırakmıştı. Rumların bu boğazdan tek bir Türk bile geçirmeyeceklerini söylemeleri üzerine Osman Ağa, Rum eşkıya elebaşlarının evlerini yaktırmıştı. Ellez köyünde üç gün istirahat eden Alay, Rumların Çakallı mevkiinde Türklere karşı çok fenalık yaptıkları haberleri üzerine Mamur Dağlarından geçerek Çakallı ve Kavak'a ulaştı. Alay Kavak'ta Giresunlu Hüseyin Avni Alpaslan Bey'in komuta et- 


we Yılmaz, a.g.t. , 5.78, 82. 
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tiği 42. Alay ile birleşti ve iki Giresun Alayı Merkez Ordusuna dahil olup Tenkil Harekatı'na katıldılar." 


1921 yılı tenkil hareketini yürüten Merkez Ordusu kuvvetlerinin mevcudu ve konuşlanışı şöyleydi: 


- Giresun Alayı'nın 2. Taburu: Mevcut 951, Samsun-Kavak mıntıkasında, 


- 15. Fırka Hücum Taburu: Samsun-Kavak mıntıkasında, 


- Süvari Livası: Mevcut 600, Ladik, Erbaa, Samsun civarında, 


- Çarşamba Müfrezesi: Çarşamba mıntıkasında, 


- Erzurum Kuvayımilliye Müfrezesi: Samsun, Kavak, Vezirköprü, Havza mıntıkalarında, 


- İsa Bey Kuvve-i Takibiye Müfrezesi: Mevcut 30, Samsun, Kavak, Vezirköprü, 


Havza mıntıkalarında 

- 6. Alay: Mevcut 372, Vezirköprü civarında, 
- 42. Alay: Mevcut 1500, Samsun civarında, 
- 46. Alay: Mevcut 1500, Samsun civarında, 


- 47. Alay: Mevcut 1500, Samsun-Kavak ötesi üzerinde, 


1s Doğan, Topal Osman, s, 80. 
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- 48. Alay: Mevcut 1500, Çarşamba civarında, 


- 53. Süvari Alayı: Mevcut 534, Erbaa, Niksar, Koyulhisar öteleri üzerinde, 


- Bafra Emniyet Müfrezeleri: Mevcut 424, Çarşamba, Terme, Fatsa ovalarında, 


- Çarşamba Ayvacık Emniyet Müfrezesi: Mevcut 247, Çarşamba, Terme, Fatsa, 


- 10. Fırka'dan müfrez kıtaat: Mevcut 320, Samsun civarında, 


- Terme Takip Müfrezesi: Çarşamba civarında.'” 

Tenkil Harekâtına katılan Giresunlu gazilerden Cındık- oğlu Mehmet anılarında Giresun Alaylarının Pontus çeteleri ile mücadelesinden şöyle bahsetmektedir: 


“Samsun dahil bütün Doğu ve Orta Karadeniz'i Rumların ve Ermenilerin kahpelik yaparak yakıp yıktığı senelerdi. Bir yandan İngilizlerin kışkırtmasıyla Yunanlılar Anadolu'ya çıkmışlar, hatta Ankara istikametine doğru, Uşak'a kadar ilerlemişlerdi. Diğer yandan güneyde İtalyanlar ve Fransızlar Hatay bölgesine asker çıkarmışlardı. Artık Doğu Cephesi'nin kontrolü kısmen sağlandığından daha fazla önem arz eden Batı Cephesi'ne kaydırılmak üzere arkadaşlarımla birlikte Giresun Askerlik Şubesine gelmiştik. 
Giresun'da iki gönüllü alay birden kuruluyordu. To- 


173 Yılmaz, a.g.t. , s.86-87. 
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pal Osman Ağa 47. Giresun Gönüllü Alayı'nı kurarken Doğu Cephesi'nden komutanım olan Askerlik Şubesi Başkanı Tirebolulu Hüseyin Avni Alpaslan da 
42. Gönüllü Giresun Alayı'nı kurmuştu. Dolayısıyla Komutanım Hüseyin Avni Alpaslan Bey tarafından bırakılmayıp kendi komutasında bulunan, kendi kurduğu Giresun 42. Gönüllü Alayı'na nakledildim. 42 
ve 47. Alaylar iki üç bin neferden oluşsan gönüllü birliklerdi. Bir iki gün içinde hazırlıklarımız tamamlandı.(...) Batı Cephesi'ne gitmek üzere Giresun Limanı'na indik. Halk bizi sevinç ve neşeyle uğurlarken Ümit vapuruna binerek Samsun'a hareket ettik. Karışıklık içindeki Samsun ve ilçelerinde Rum ve Ermeni çeteleri mahalle ve köylerde sayısız baskın, soygun ve cinayetlerde bulunuyorlardı. Samsun'da 15. Fırka emrine verilen 42. Alay erkanı Mehmetçikler olarak Hüseyin Avni Bey komutasında 15. Fırka deposundan yeniden mühimmat alıp kuşandıktan sonra cadde sokak ve köylerde Rum ve Ermeni çetelerinin üzerine gittik. Otuz kırk kişilik gruplar hâlinde köylere baskında bulunuyorlardı. Üç aya yakın bir zaman Samsun'da kalarak önce Terme havalisinde Pontus ve Ermeni çetelerine karşı sürekli çatışmalara girdik. 
Onları dağıttık, çevirerek yok ettik. Terme'den kaçan çeteleri kovalayarak Çarşamba'ya girdik. Çarşamba'da daha çok güçlü ve mukavemetli bir grupla karşılaştık. Genellikle az sayıda çetelerden oluşmalarına rağmen, Çarşamba'da daha çok sayıda Pontus ve Ermeni çetesinin baskınına uğradık. Yaralılarımız 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olmasına rağmen hemen toparlanıp kısa sürede onlara çok büyük kayıplar verdirerek hepsini dağıttık. e 


Rıza Nur'un piyes şeklinde vermiş olduğu şu hikâye de 


bizlere Giresun Alaylarının Samsun civarındaki Pontus Mücadelesi hakkında bilgi vermektedir: 


176 


“Çete köyü basar, köyü ateşe verir, halk evlerine, camilere kaçışıp saklanma telaşına düşer. Çete reisi Nikolaki eliyle eve kaçan on dört yaşındaki genci işaret ederek ‘Petro! Şu eve kaçtı tut getir. ' emrini verir. 
Daha sonra “Gebert!' der. Petro önce küfürler ettiği gencin kafasına bir kurşun sıkar. Yere yığılan gencin ' cesedi üzerine kapanarak ağlayan ânnesi de kurşunların hedefi olarak oracıkta can verir. 


İki Rum çete elemanı, bir Türk kızını paylaşamayarak çete reisinin yanına gelirler. Biri diğerini göstererek “Bu kızı elimden almak istiyor.’ der. Nikolaki “Bu kekliği hanginiz önce yakaladı?’ diye sorar. İkisi birden ‘Ben’ diye cevap verirler. Nikolaki şöyle karar alır: “Hadi ikinizin olsun, kavga etmeyin. İşinizi görün! Sonra öteki palitikalara verin! En son karnını deşin, bağırsaklarını boynuna takın! Gerdanlık olsun. Kahpeye yüz görümlüğü...” 


Bir diğer Rum, içinde bir çocuk olan beşikle çete reisinin yanına gelir. Nikolaki “Bunu kuzu niyetine keseceğin. Kıçından odun sokup ateşte kebap edece- 


Halil Cındık, Giresun 42. Gönüllü Alayı (Bir Gazinin Anıları), Size Dergisi 


Yayınları, İstanbul 2011, 5.52. 
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čim, babasına yedireceğim.' der. Bir başka Rum “Bu masum bir çocuk, alalım, büyütelim, Rum olsun. ' diye fikir beyan eder ancak Nikolaki'nin kararı kesindir. “Kanı pis Rum istemem... Kesin! Çabuk kesin! 
der ve bir Rum küçük çocuğu öldürür. 


Köyde herkes kaçışır, halkın birçoğu camiye doluşur. Nikolaki “Şimdi ben bunlara gösteririm, Tanrıları Arabistan çölünden gelsin de kurtarsın bakalım!’ 
der. Bir diğer Rum da kahkaha ile gülerek “Kâbeleri uzak, Peygamberleri ise çoktan öldü.' diyerek alay eder. O sırada uzaktan tüfek sesleri duyulur. Rumlar telaş içinde “Üstümüze kurşun geliyor, bizi Türk askeri bastı galiba!’ diyerek çete reisinin etrafında toplanırlar. Nikolaki, “Kurşun bir taraftan değil her taraftan... Demek bizi abluka ettiler. Hadin! Göreyim sizi palikaryalar. ’ der ve çatışma başlar. Birer birer vurulurlar, kimisi ağlar, kimisi kaçar. 


Biraz sonra Türk askeri köye girer. Rumları öldüren bu askerler Giresun Alaylarının gönüllüleridir. 
Osman Ağa, Rum leşlerine bakarak şu sözleri söyler: “Allah'a şükür! Vaktinde yetiştik. Biraz geç yetişseydik burada külden başka bir şey bulamayacakmışız! 
Domuzları epeyce gebertmişiz.* Alpaslan Bey de geriden gelerek 'Kaçanları da vurduk. Leşleri tarlalar- da, Türk toprağına gübre olsun.' der. Köyün sağ kalanları, ihtiyarlar, kadınlar, çocuklar bol bol dua ederler. Bir ihtiyar “Sizin başınız kim?’ diye sorar. 
Osman Ağa'yı gösterirler. İhtiyar diz çöker, Osman Ağa'nın dizlerini öperek “Oğlum! Sen büyük babayigitsin. Bugün büyük sevap kazandın. Türkler kıyamete kadar adını ansın. Seni övsün. Senin kahramanlığının türküsünü söylesin...” diyerek teşekkür eder. 
Osman Ağa, adamlarına dönerek ‘Bu ilk vuruşumuz. 
Allah bize zafer verdi. Bir domuz sürüsünü bir tane bırakmamak üzere bitirdik. Türklüğe, dine bugün büyük bir hizmet ettiniz. Sizin kahramanlığınız olmasa bunlardan şimdi bir tanesi diri olamayacaktı. Övününüz! Hakkınızdır... Bunu işittiği vakit milletimizin göğsü kabaracaktır. Size dua edeceklerdir. Rumlar da kavak yaprağı gibi titreyeceklerdir. Vatanımıza hıyanet eden bu Rumları böyle birer birer yakalayıp geberteceğiz. Türklüğü kurtaracağız... 


Köylüye ‘Biz yetişinceye kadar kendinizi koruyun. ° diyerek on tane mavzer bırakan Osman Ağa, adamlarına dönerek “Buradan doğru gidip İstavran köyünü basacağız. Oranın Rumları çok domuzdur. Hepsini keseceğiz, bu köyün öcünü alacağız!’ der. Alpaslan Bey ‘Ağa! Bir Rum çetesi Havza yolunu kesmiş. Bir tanesi Bafra Alaçam arası köylere musallat... Biliyorsun...” diyerek önce bu çeteleri imha etmek ister. 
Osman Ağa 'İstavran şurada. İki adımlık. Onu bir temizleyelim. Bu işi iki saatte bitiririz. Oradan da Havza yolundaki çetenin üzerine atılırız.' der. Bu sırada Ağa'nın adamlarından bir genç diz çökerek “Ağa! İstavran köyünden bir Rum kızı var. Ben onu seviyorum. Onu bana nikahla. Müslüman edelim.’ diye yalvarır. Osman Ağa suratını asar. “Hadi! Hadi! 
Sakın böyle şeyler yapmayın, Türk kanını bozamam. 
Rum kızı filan olmaz. Sana sonra ben güzel bir Türk kızı alırım. ' diyerek diğer adamlarına döner, bağırarak “Bakın! Ben aşk filan istemem. Bunun sırası de- 


- 124- 


gil. Bir defa Türk'ü kurtaralım. Gençleri baş göz ederiz. Düğünlerini yapar, bir de güzel eğleniriz.' der ve yola çıkma emrini verir. Giresunlu yiğitlerin bir sonraki durağı İstavran köyüdür. ”77 


Merkez Ordusu'nun kararlı mücadelesi neticesinde Ekim ayında “Rumların çekildiği, yerlerini terk ederek dağıldıkları” bildirildi. Ekim sonunda ise tüm cephelerde sükünet hâkim oldu. 1921 tenkil harekâtının sonunda 3.877 çeteci öldürülmüş, 117 çete kampı yakılmış, buna karşılık 210'u asker ve 704'ü halktan olmak üzere 914 şehit verilmiş ve 439 hane tahrip edilmişti."7* 


Rum Çetelerden Silahlarının Teslimini İsteyen Kararname 


Rum çetelerinin elinde Çarlık Rusya'nın vermiş olduğu silahların haricinde, İngilizlerin dağıttığı 10.000 silahın olduğu, ayrıca Rum çetelerin çeşitli yollarla mutlaka kaçak silah temin edeceği Ankara hükümeti tarafından bilinmekteydi. Hükümet bir beyanname çıkartarak Rum çetelerden silahlarının teslimi istedi. Hükümete karşı gelen Rum çeteler kendi rızalarıyla silah teslimi yapmadılar. Verilen sürenin dolması ile özel komisyon kurularak aramalara başlandı. 
Aramalar sırasında namus can ve mala dokunulmaması, aksini yapanların İstiklal Mahkemelerinde yargılanarak şiddetli şekilde cezalandırılacakları görevli kurullara tebliğ edildi. 


177 
178 


Nur, a.g.e., 5.150-153. 
Yılmaz, a.g.t. , 5.87. 
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Hükümete silahını vermek istemeyen birçok Rum dağa kaçtı ve eşkıyalık yolunu seçti. Aramalar sonucunda 2.000 civarı silah ve 1.200.000 mermi bulundu. Rumlarda bulunan toplam silah miktarına bakıldığında toplanan silah miktarı önemli ölçüde değildi.” 


Karadeniz Kıyılarındaki Rumların İç Bölgelere Nakli 


Hükümetin aldığı ilk tedbir pek başarılı olmamış, Rum halkı silah teslim etmekten kaçınmıştı. Türk milletinin tarihinin en kritik sınavını verdiği günlerde Büyük Millet Meclisi her konuda olduğu gibi Pontus belası konusunda da işi ince eleyip sık dokumak durumundaydı. Pontus terörünün günden güne artması, yeni tedbirleri de beraberinde getirmiş, Rumların iç kısımlara sevki kararlaştırılmıştı. 


Bu kararın alınmasının sebepleri şunlardı: 


1. Büyük Millet Meclisi, Rumların Batı ile rahat iletişim- de bulunmalarını istememektedir. Rumlar Karadeniz'den kolayca yardım almaktadır. Yabancı ülke gemileri, gece sahil- den Rumlara cephane ve erzak boşaltmaktadır. Dış devletler ile yapılacak olan irtibatın bu gemiler ile rahatça yapılabileceğini düşünen Büyük Millet Meclisi, dış yardımın önlenmesi için, sahildeki bütün fenerlerin söndürülmesini istemiş, buna uymayan Rumları iç bölgelere göndermiştir. 


19 Pontus Meselesi, Kurt, s. 387 
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2. Büyük Millet Meclisi, Karadeniz'de bulunan düşman donanması ile yapılacak olası bir savaşta, karada Rumlar denizde düşman donanması karşısında iki ateş arasında kalmak istememektedir. 


3. Büyük Millet Meclisi, Yunanlılara sığınan Çerkes Ethem'in Rum çetelerle işbirliği yapma ihtimalini göz önünde bulundurmaktadır. 


4. Büyük Millet Meclisi, Yunanlıların Türk ordusuna karşı ikinci bir cepheyi Karadeniz'den açabileceği ve bu durumda Rumların Yunan ordusuna kayıtsız şartsız destek vereceği ihtimalini göz önünde bulundurmaktadır."* 


Rum isyanını bastırmakla görevlendirilen Merkez Ordusu Komutanı Nurettin Paşa, olay mahalline daha yakın olabilmek için, Sivas'ta bulunan Ordu karargâhını 4 Haziran 1921 
tarihinde Amasya'ya nakletti. Karadeniz kıyı kesiminde Rum nüfusu artırmak için Rusya'dan veya Türkiye'nin iç kesimlerinden gelen Rumlar geri gönderildi. Ayrıca sahilde yaşayan eli silah tutabilecek erkek Rumların iç kesimlere taşınmasına 26 Haziran 1921 tarihinde karar verildi. Bu karara uymayan birçok Rum, silaha sarılarak aileleri ile birlikte dağa çıktı. Rumlara taşınma için yeterli süreyi veren hükümet, yolculuk sırasında kolaylık ve mümkün olan yardımı yaptı. 
Rumların yol boyu korunmalarını sağlandı, para ve mücevherleri yolculuk bitiminde tam olarak teslim edildi.'*! Taşınma temmuz ve ağustos ayında yavaşladı ancak eylülden 


189 Fahri Taş, “Amerikan Kolejinde Pontus Kulübü”,Tarihve Medeniyet,Kasım 


1997, S. 44, s. 95 
181 Pontus Meselesi, Kurt, s. 387 
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itibaren yaşlı, kadın ve çocuklar da iç bölgelere nakledilme- ye başlandı. 29 Haziran'da Anadolu'daki Rus uyruklu Rumların isterlerse yerlerinde kalabilecekleri, Fransız ve İtalyan uyrukluların yurdu terk etmesi için süre tanınacağı, İngiliz uyrukluların ise tutuklanması kararı alındı. Temmuzda da Samsun, Amasya, Tokat ve Yozgat dolaylarındaki Rumların askeri lüzum üzerine başka yerlere nakil ve uzaklaştırmaları- na Ordu Kumandanlığı'nın yetkili olduğu ifade edilmekteydi. Temmuz başında Reji ve Bank-ı Osmani memurlarından olup iç kesimlere henüz sevk edilmemiş olan Rumların sevklerinden vazgeçildi. Aynı günlerde Amasya'daki Rumların Sivas'a sevk edilmesi kararı alındı. 10 Temmuz'da da Samsun'dan 440 Rum, Sivas'a sevk edildi. Eylül ayında Şerefiye bucağındaki 15 Rum köyü Giresun'un Kınk nahiyesine sevk edildi. Ekim ayında Rum eşkıyasına yataklık ettiği tespit edilen 194 Rum iç kesimlere sürüldü. 16 Kasım'da Karadeniz kıyılarında ilan edilen harp bölgesi kararı kaldırıldı." Bu tarihe kadar kıyı bölgelerinden Sivas, Tokat, Yozgat, Çorum 
ve Karahisar-ı Şarki'ye (Şebinkarahisar) toplam 63 bin 844 
Rum sevk edilmişti. Bu Rumların 27 bin 995'i Samsun'dan, 
14 bini Amasya'dan, 1.448'i Sivas'tan, 4.910'u Ordu'dan, 
1.000'i Tokat'tan, 571'i Çorum'dan 550'si Sinop'tan ve 8.500'ü Giresun'dan iç bölgelere sevk edilmişti.!89 


Bazı Rumlar, yolculuk sırasında memurlar ve muhafızlardan gördükleri iyi davranışlardan memnun olduklarına dair imzalı kağıtlar verdiler. Sevk edilen Rumlardan Kosti oğlu 


182 Yılmaz, a.g.t., s.84 
183 Mustafa Balcıoğlu, İki İsyan Koçgiri Pontus Bir Paşa Nurettin Paşa, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2000, s.120 
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Vasil, annesine yazdığı mektupta gördüğü iyi muameleyi şu sözlerle anlatmaktaydı: 


“Memleketten ayrıldığımdan beri gerek yollarda ve gerekse uğradığımız şehir ve yerleşim bölgelerinde mahalli memurlar ile hükümetin gösterdiği yardım ve destek sayesinde huzur içinde tayin olunan sancağa geldik. Şehre varı-, şımız vakitsiz yani gecenin bir vaktinde idi. Kasabaya girdik. 
Memurlar ve kasaba ahalisi tarafından son derece şefkat görmekle beraber aynı saatte kafilemiz için hazırlanan otel- de istirahatımız temin edildi” *** 


Bu arada muhafızlardan birkaçı, yolda uygunsuz davrandıklarından dolayı İstiklal Mahkemelerince cezalandırıldılar. 8 


İşte bu sıralarda Fener Rum Patrikhanesi'nin yaygaraları, Rumca ve Yunan yanlısı Fransızca gazetelerin yaptıkları uyduruk katliam haberleri, Pontusçuların İtilaf Devletleri temsilcilerine sürekli olarak protestolar, raporlar ve şikâyetnameler göndererek yaptıkları propaganda sonucunda Pontus meselesi Avrupa ve ABD'ye kadar uzanan alanda geniş bir alanda yankı bulmaya başladı. İstanbul Amerika Büyükelçisi Amiral Bristol, 18 Temmuz 1921'de Mustafa Kemal Paşa'ya Türkler tarafından yapılan mezalim ve sürgüne son vermesini isteyen şu notayı gönderdi: 


188 Zekeriya Türkmen, “Kurtuluş Savaşı Yıllarında Cephe Gerisine Gönderilen 
Gayrimüslim Vatandaşların Aileleriyle Haberleşmeleri”, Askeri Tarih Bülteni, S. 
49, 2000, s.116-117; Yılmaz, a.g.t., 5.85-86. 


185 Pontus Meselesi, Kurt, s. 388 
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“Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine 
18 Temmuz 1921 


Rum kadınlarıyla ihtiyarların ve küçük çocuklarının Samsun 'dan iç kısımlara doğru gönderildiklerini ve taşındıklarını haber aldım. Bunlardan pek çoklarının yollarda telef olmaları ihtimali pek kuvvetlidir. Askerlik yaşı içerisinde bulunan Rumların iç kısımlara gönderilmeleri, askeri sebeplerden ileri gelmiş olabilirse de ihtiyar, kadın ve çocukların bu suretle topluca sürülmelerinin askeri sebeplerden doğmuş olabileceğine ihtimal verilemez. İç kısımlara taşınanların yaklaşık olarak 10.000 kişi kadar olması bakımından, bunların taşınmaları sırasında uğrayacakları zorluklar canlarını tehdit edecek niteliktedir. Bundan dolayı yüce zatınızın sadece insanlık hisleri ile Samsun şehrinin kadın, çocuk ve ihtiyarlarının sevk ve toplu sürgünlerine engel olacağınızı ümit ederim. Esasen savaş zamanlarında bile halkın zorla sürgün edilmesine izin vermeyen insanlık kanunları karşısında askeri sebepler bahanesiyle bunların yok edilmelerinin düşünüldüğü inancını doğuracaktır. Bu şekilde bir toplu sürgün gerek sizin gerekse milletinizin hakkında olumlu bir etki do-Şurmayacaktır. Türkiye'nin yararı adına, toplu sürgüne engel olunacak sebeplerin olgunlaştırılmasını ümit eder ve yüce zatınızdan hükümete arz eylemek üzere, uygun bir cevap alacağımı ümit ederim. 


İstanbul Amerika Büyükelçisi 
Amiral Bristol” 


186 Pontus Meselesi, Kurt, 5.411. 
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Mustafa Kemal Paşa, Amiral Bristol'un bu notasını Dışişleri Bakanlığı'na gönderdi. Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Tengirşenk, Amiral Bristola 21 Temmuz 1921'de şu cevabı yazdı: 


“Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine çektiğiniz tel grafa cevap olarak bu görüşleri arz ile şeref duyarım. Samsun vilayeti dahilinde sakin Rum milletinden olan ihtiyarların, kadın ve çocukların iç kısımlara taşındıklarına ve gönderildikleri- ne dair haber almış olduğunuz bilgiler tamamen yanlıştır. O bölge halkına şimdiye kadar hiçbir şey yapılmamıştır. Bu şekilde bir haberin yayılmasındaki sebepler Rumların Pontus Derneği adıyla kurmuş oldukları bir gizli derneğin ve bu dernek benzeri diğer gizli derneklere mensup kişiler ile silahlı çetecileri köylerinde saklayan bazı köylülerin iç kısımlara gönderilmeleri ve taşınmalarından kaynaklanmış oldugu düşünülebilir. Bunun da bazı zorlayıcı askeri sebepler üzerine yapıldığını ve memleketin selamet ve asayişini sağlamak açısından bundan başka bir şey yapılmadığı konusunda bana güvenmenizi isterim. Bununla birlikte bu fırsattan faydalanarak arz ve temenni eylemek isterim ki yüce zatınızda aynı zamanda pek çok Müslümanların yaş ve cins gözetilmeksizin Yunan ordusu tarafından değişik işkencelerle imhalarına devam olunmakta bulunmasını ve düşman ordusu tarafından işgal edilmiş vatan topraklarımızın her yerinde gayet alçakça faciaların tekrar edilegeldiğini göz önüne almalıdır. Bu arada bu haziran sonunda İzmit'ten geçen ve o çevrenin durumlarını araştırmaya gelen Batı devletleri temsilcileri Yunanlıların yapmış oldukları mezalim ve korkunç olayların, yağma ve yangınların her birini ayrı ayrı görmüşlerdi. Fakat iç kısımlara doğru pek az yabancı gelmiş oldu-Şundan düşmanın yaptığı mezalim tamamen meçhul kalmaktadır. Bununla beraber Amerikan, Fransız ve diğer yabancı gazetecileri, iç kısımlarda gezdikleri yerlerde, Yunanlılar tarafından yapılan katliamları görmüşler ve bu korkunç olayların uzun uzadıya gazetelerinde sözünü etmişlerdir. Sonuç olarak: hükümetin yüce zatınızdan Yunan hükümeti katında düşman ordusunun yaptığı tahribat ile katliamlara son vermesi için etkili girişimlerde bulunabilmesini rica eylemekle şeref duyacağını arz eylemek isterim. Türk milleti hayat ve istiklalini savunmakta olduğundan milletimizi her suretle yok etmeye çalışmak maksadıyla uğraşıldığından Türk çocuklarını ve kadınlarını kurtarmak isteyenlerin bütün Türk milletinin minnet ve şükranını kazanacağı şüphesizdir. 


Dışışleri Bakanı Yusuf Kemal ii 


İstanbul'da bulunan Fransa, İtalya ve İngiltere temsilcileri Pelle, Rumbold ve Garoni 21 Ekim 1921'de yine Yusuf Kemal Tengirşenk'e gönderdikleri notada Samsun'da İstiklal Mahkemeleri tarafından yargılanarak idama mahküm edilen 
3 Ermeni ve 168 Rum'dan sadece 17'sinin yakalanamadıkları için idamdan kurtulduklarını söyleyerek bu durumun insanlık kurallarına aykırı olduğunu iddia ettiler. Yusuf Kemal Bey tıpkı Amiral Bristol?e verdiği cevapta olduğu gibi tavizsiz bir duruş sergileyerek Yunan zulmüne dikkat çektikten sonra dünyanın neresinde olursa olsun isyan eden ve hükümeti parçalamak isteyenlere verilen cezanın bundan hafif olmadığını dile getirdi.'** 


19 Pontus Meselesi, Kurt, 5.411. 
188 Yılmaz Kurt, “TBMM Tarafından Hazırlanan Pontus Meselesi Adlı Kitabın 
Tanıtımı”, Başlangıçtan Günümüze Pontus Sorunu, s.302-303. 
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*TBMM”de Gizli Oturumunda Nurettin Paşa Meselesi 


Nurettin Paşa'nın, hükümetin Pontusçuların etkisiz hâle getirilmesi için aldığı tedbirleri uygularken yaptığı birtakım hareketler tepkiye neden olmuştu. Sahil kesimdeki Rumların iç bölgelere nakledilmesi işine yetki ve sorumluluk sahibi olmayan kişilerin karıştığı iddiaları ortaya atılmış, Rum ahali tedirgin olmuş ve bu duruma ciddi tepki göstermişti. Gelişmeler üzerine Yunanistan'ın Samsun'u bombardımana tutacağını düşünen Samsun'un ileri gelenlerinden oluşan 56 kişinin TBMM'ye müracaat ederek Nurettin Paşa'nın bu uygulamalarına son verilmesini istemeleriyle konu TBMM gizli oturumunda gündeme geldi ve Nurettin Paşa'ya soruşturma açıldı. 


Şikâyet dilekçelerinde Nurettin Paşa'nın Samsun'da Amerikalıların ve ecnebilerin gözü önünde katliam yaptırdığı, iç bölgelere yapılacak Rum tehcirinde yetkisiz ve herhangi bir sorumluluk taşımayan çeteleri kullandığı, bu durumun ise Pontusçuların ekmeğine yağ sürdüğü ve onları daha da azdırdığı vurgulanmıştı. Nurettin Paşa'nın orantısız güç kullandığı iddia edilmiş, Samsun'a geldiği öğrenilen 9 kişilik bir Rum çetesinin yakalanması için yapılan şiddetli çatışmalar ve birçok evin yakılması bu iddiaya örnek gösterilmişti. 
Paşa'nın Müslüman köylerindeki kadın ve çocuklara bile kötü muamele yaptırdığı, Müslüman halkın şikâyet ve dileklerini iletmek isteyen Meclis azalarıyla bile görüşmeyi kabul etmediği, adeta TBMM'nin üzerinde bir güçmüş gibi davrandığı da şikâyet konusu olmuştu. Yine dilekçelerde yazıldığına göre bazı Rum köylerinin yakılmış olması, Türklerde kendi köylerinin de yakılacağı endişesini doğurmuş, Samsun'un dört bir taraftan ateşe verileceği şayiası yayılmıştı. 
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Türkler bir yandan Nurettin Paşa'nın uygulamalarından endişe ederken öte yandan Paşa hakkında şikâyette bulunmaları hâlinde onun hışmına ve baskısına uğrayacaklarından korkmaya başlamışlardı." 


Hakkındaki şikâyet karşısında sinirlenen Nurettin Paşa, şikâyet sahibi 56 kişinin Samsun sınırlarından dışarı çıkmaması ve Ordu Mutasarrıfı Faik Bey'in görevini terk ederek başka bir yere gitmesi talimatını verdi. Nurettin Paşa meselesinin görüşüldüğü gizli celsede söz alan İçişleri Bakanı Fethi Okyar, Nurettin Paşa'nın memurlara müdahale etmesi ve halkın hürriyetini kısıtlamasının yanlış olduğunu söyleyerek Nurettin Paşa'nın değiştirilmesini, yan görevden alınmasını istedi. Mustafa Kemal Paşa ülkenin içinde bulunduğu kritik süreci de dikkate alarak kendisinin ordu kumandanlarının değiştirilmesi gerektiğini düşünmediğini söyledi, Genelkurmay Başkanı da aynı fikirde olduğunu söyleyerek Nurettin Paşa'yı savundu.!” Yapılan değerlendirmeden sonra Nurettin Paşa, on muhtelif sebep ile görevinden alındı ve yargılanmasına karar verildi. 


Söz konusu on maddeye birer birer cevap veren geniş bir rapor yazarak Mustafa Kemal Paşa'ya gönderen Nurettin Paşa, müzakerelerin Meclis'te yapılmasına bir anlam verememiş; Başkumandan, Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın görevden alınmasına ilişkin bir düşüncesi olmadığını söylemişti. Yapılan işlerden belirtilen makamların 


12 Recep Çelik, “Pontus Meselesi ve TBMM'nin Buna Karşı Aldığı Tedbirler”, 
Karadeniz İncelemeleri Dergisi, 2011, S.11, s. 67. 
139 Çelik, a.g.m. , s. 68. 
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bilgisi olduğunu ifade eden Paşa, *' Samsun'da ikâmet eden 
56 kişinin şehir dışına çılamalarının yasaklanması meselesin- 
de 56 kişinin “Rum muhibbi” oldukları ve Pontus hükümetinin müşavirliğini yapmayı iftihar saydıkları yönünde istihbarat aldığını ve konuyla ilgili yapılacak tahkikat gereği seyahatlerini engellediğini belirterek bunun harp mıntıkası ve or- 


du kumandanı yetkisi dahilinde yapıldığının altını çizmişti.!92 


Mustafa Kemal Paşa 16 Ocak 1922 tarihli gizli oturumda, raporu okuduğunu söyledikten sonra “Bendenizde hasıl olan kanaat şudur ki, heyeti celilenizce verilmiş olan bu karar biraz ağır bir karar olmuştur...”!” diyerek kararı eleştirdi. Erzurum Mebusu Salih Efendi de Nurettin Paşa'nın hakikaten namuslu bir asker olduğunu, hakkında yapılacak soruşturmanın en iyi bir şekilde yapılması gerektiğini beyan etti.'** 
Kürsüde söz alan İçişleri Bakanı Fethi Bey, Nurettin Paşa'nın 56 kişi hakkındaki “Rum muhibbi” oldukları iddiasını pek inandırıcı bulmayarak eşrafından müftüsüne kadar koca bir memleketin halkına leke sürmenin caiz olmadığını söyledi. Nurettin Paşa'nın 56 kişi hakkında yaptığı ihbarın, bu 56 
kişinin kendisini şikâyet ettikten önce mi, sonra mı yapıldığı hususuna dikkat edilmesini istedi. Bu kişilerin şehir dışarı çıkarılmamaları kararının, Nurettin Paşa'nın iddia ettiği gibi “yetkisi dahilinde” olmadığını söyleyen Fethi Bey, Paşa'nın uygulamalarını “gayrikanuni” buldu. Ordu Mutasamıfı Faik Bey'in de Nurettin Paşa'nın iddia ettiği gibi “Rum muhibbi” 


191 Çelik, a.g.m. , s. 69. 


122 TBMM, Gizli Celse Zabıtları, C.2, s. 628. 
Di TBMM, Gizli Celse Zabıtları, C.2, s. 622. 
> TBMM, Gizli Celse Zabıtları, C.2, s. 622. 
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olmadığını söyleyerek Paşa'nın sözlerinin abartılı olduğunu ve en namuslu ve muktedir idarecilerden olan Faik Bey'e 
hizmetleri dolayısıyla müteşekkir olduğunu ifade etti.” 19 
Ocak 1922 tarihindeki gizli oturumda gündem yine Nurettin Paşa meselesiydi. 


Mustafa Kemal Paşa, ortada bir yanlış anlaşılma olduğunu ve Nurettin Paşa'nın 56 kişi hakkında “şöyledirler, böyledirler” demediğini, “Şöyle ve böyle istihbarat vardır, şunu söylediler, bunu söylediler.” dediğini ifade etti. 56 kişinin Rum muhibbi olduğunun doğrudan doğruya Nurettin Paşa'nın iddiası olmadığını, Paşa'ya bu konuda başkaları tarafından istihbarat geldiğini, onun da konuyla ilgili yapacağı tahkikat sürecince bu kişilerin şehir dışına çıkmalarını yasakladığını söyleyerek konuya açıklık getiren!” Mustafa Kemal Paşa, Nurettin Paşa hakkındaki yargılama kararının kaldırılmasını talep etti. Müzakereler sonucunda Nurettin Paşa hakkındaki yargılama kararı kaldırıldı.!9 


15 TBMM, Gizli Celse Zabıtları, C.2, s. 629. 
19% TBMM, Gizli Celse Zabıtları, C.2, s. 627-628. 
197 TBMM, Gizli Celse Zabıtları, C.2, s. 630. 
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Rum Çetelerin Yakalanmaları ve İstiklal Mahkemelerinde Yargılanmaları: 


Pontusçu çetelerin Müslüman ahaliye yaptığı mezalim karşısında bütün barışçıl yolları deneyen ancak bir sonuç alamayan hükümet, bir taraftan askeri müdahalelere başlamış, bir taraftan da Pontus teşkilatını oluşturan ve bunca zulme neden olmuş caniler hakkında kanuni kovuşturma başlatmıştı. 


Yakalanan eşkıyaların davaları Eylül 1920 - Şubat 1921 
tarihleri arasında Amasya İstiklal Mahkemesi?nde, Temmuz 
1921 - Temmuz 1922 tarihleri arasında ise Samsun İstiklal 
Mahkemesi'nde görüldü. Samsun İstiklal Mahkemeleri 94 
davaya bakmasına rağmen 12 idam cezası verdi. Amasya İstiklal Mahkemeleri ise, 174'ü Rum olmak üzere 177 kişiyi idama mahkum etti. Mahkeme tarafından aralarında Trabzon metropoliti Hrisantos ve Giresun Metropoliti Lavrentious'un 
da bulunduğu 74 kişi gıyaben idama mahküm edilirken 10 
kişi kürek, 2 kişi de hapis cezasına çarptırıldı." 


İstiklal Mahkemelerinin karar metinlerinden bir örnek: Metin sureti: 


“Samsun'un Koruluk köyünden Kalaycıoğlulları'ndan 
1897 doğumlu Petri oğlu Anesti'nin köylerine komşu bulunan Dereler köyüne silahlı saldırı ve tecavüzlerde bulunarak adı geçen köyün pek çok hayvanını gasp ettiği ve Kebi, 


198 Abdullah İlgazi, “Milli Mücadele Yıllarında Giresun Ve Çevresinde Pontus Rum 
Faaliyetleri Ve Alınan Tedbirler”, Giresun Tarihi Sempozyumu (24-25 Mayıs 1996) Bildiriler, s.255 


-137 - 


Hisarcık köyü İslam halkının Dua Boğazı adlı yerde yollarını keserek nakit paralarını, eşya ve hayvanlarını gasp ettiği ve kızların bekaretini bozduğu ve Kabi'nin Tozaklı köyünden Hacı Durmuş'un adı geçen yerde yolunu keserek 3 baş hayvanını öldürdüğü ve 2 baş hayvanını gasp ettiği ve 1919 yılında Dereler köyünden Zernık oğlu Mustafa'yı köyünden getirterek Sarı adıyla tanınmış çete reisine teslim ettiği ve adı geçen ve arkadaşlarının attığı kurşunlarla yaralanan Mustafa'yı tüfek dipçiği ile kafasını parçalamak süretiyle korkunç şekilde şehit ettiği ve cesedini Kozlugöl köyü altına gömdürdüğü ve binmeye mahsus ve eğer takımı ile 250 lira kıymetindeki hayvanıyla taşıdığı mavzer tüfeği ve 80 lira nakit arpasını gasp eylediği ve Bedirli köyünde Milli Kuvvetler kumandanlarından Sürmeneli Mehmed Efendi'yi şehid eylediği sabit olunduğundan adı geçenin asılarak idamına 6 Eylül 1921 tarihinde karar verilmiştir. ”** 


Büyük Millet Meclisi 1923 yılının ilk aylarında Pontus isyanını tamamen bastırmıştır. Türk Genel Kurmayı'nın yayımladığı raporlara göre, Rum çeteleri bin 817 Müslüman'ı şehit etmiş, 3.723 ev yakmış ve bin 800 civarında gasp ve soygun gerçekleştirmiştir.11.118 Rum da isyanın bastırılması sırasında öldürülmüştür.“ 


19 Pontus Meselesi, Kurt, 5.393, 394. 


299 ilgazi, a.g.e. , 5.255 
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Anadolu Hristiyanlarını Patrikhane'nin Etkisinden Uzak Tutmak İçin Papa Eftim'in Devreye Sokulması 


Fener Rum Patrikhanesi yalnız Karadeniz bölgesindeki Rumlar üzerinde faaliyet göstermemiştir. Anadolu Ortodoksları üzerinde de birtakım çalışmalar yürüten Rum Patrikhanesi bir yandan Anadolu'daki Türk Ortodokslarını Rumlaştırma politikası izlerken, bir yandan da Avrupa'ya “Anadolu'daki Ortodoksların tamamı Rum kökenlidir.” mesajı vermeye çalışmıştır. Patrikhane Rumlaştırma politikasına “Anadolu?'daki Türk Ortodokslarına Yunan dili öğretme” faaliyetleri ile başlamıştır. Buradaki asıl amaç ise bu insanlara yalnız dil öğretmek değil, Yunan mefküre, gelenek ve göreneklerini de aşılamaktır. Patrikhane bunun için büyük bir eğitim teşkilatı kurmuş, Rum okullarında Türkçe okutulmasını yasaklamış, açmış olduğu okullara Megalo İdeacı profesörler yerleştirmiştir. Patrikhane'nin Anadolu'nun dört bir yanına gönderdiği tüccarlar, rahipler ve öğretmenler sabırlı ve sistemli bir şekilde faaliyet göstererek buradaki Türk halkını öz benliklerinden uzaklaştırmaya çalışmışlardır.? 


Tehlikenin farkında olan ve Karadeniz'de patlak veren Pontus isyanının bir benzerinin iç bölgelerde çıkmasını istemeyen Mustafa Kemal Paşa, Anadolu Ortodokslarının isyan etmesinin önüne geçmek amacıyla Anadolu Ortodoksları üzerinde büyük bir saygınlığı bulunan Papa Eftim'in manevi nüfuzunu kullanmaya karar verdi. 


203 Doğan, Türk Papa, s. 17. 
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*Papa Eftim Kimdir? 


Papa Eftim, 1884 yılında bu Yozgat İli'ne bağlı, Akdağmadeni İlçesi'nin, İstanbulluoğlu Mahallesi?nde Hristiyan bir aileden dünyaya geldi. Vaftizi yapıldıktan sonra kendisine büyükbabasının adı olan “Pavri” adı verildi. Babası “Baraş” ticaretle uğraşırdı. Akdağmadeni'nde onları “Karahişarlıoğlu” lakabı ile tanırlardı. Pavri, ilk ve orta tahsilini Akdağmadeni'nde yaptı. Küçük Pavri, ortaokula gitmeden çok önceleri, dine karşı büyük bir arzu duymaya başlamış ve 90 yaşındaki gözleri görmeyen babaannesiyle birlikte kiliseye gitme- ye başlamıştı. Sabah erkenden kiliseye giden Pavri'nin çok zamanlar geceyi orada geçirdiği de olurdu. Ortaokul hocası Şevki Efendi, zekâsı ve çalışkanlığı ile dikkat çeken Pavri'ye destek oluyordu. Onun telkiniyle dine daha çok bağlanan geleceğin Papa Eftim'inin ideali, kendi inancı çerçevesinde iyi bir din adamı olmaktı. Müslüman arkadaşlarının Kuran-ı Kerim’i ezberlemelerine imrenerek İncil'i ezberledi. Yalnız ezberlemekle kalmadı, İncili tefsir etmeye de başladı.” 


Pavri, 1908'de Ankara'ya giderek baba mesleği olan manifaturacılığa başladı. 1911 yılında evlendi, 1912'de diyakoz”, 1915'te seçimle papaz oldu. Daha sonra Akdağmade- 


a Doğan, Türk Papa, s. 16; Teoman Ergene, İstiklal Harbinde Türk Ortodoksları, 


İ.P. Neşriyat, İstanbul 1951, 5.5. 
a Diyakoz, Ruhbanlık derecelerinin ilk basamağı, papaz yardımcısı. 
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ni'ne döndü. 1918 yılı Mart ayında Metropolit?’ Vekili olarak Keskin'e?” atandı. 


Fener Rum Patrikhanesi'nin din olgusunu kullanarak Ortodoks ahaliyi Türklük aleyhinde nasıl etkilediğini gören Papa Eftim'in yapacağı iki şey vardı. Ya Ortodoks bir din adamı olarak bağlı bulunduğu ruhani merkez olan Fener Rum Patrikhanesi'nin talimatları doğrultusunda hareket edecek ya da dinen bağlı bulunduğu kurumu karşısına alıp mensup olduğu Türk milletinin yanında yer alacaktı. İşte bu çok zor karar aşamasında Papa Eftim, tereddüt dahi etmeden milletinin yanında yer almayı seçti. Papa Eftim, 1 Nisan 1918 tarihinde Keskin'de Metropolit Vekili iken Fener Patrikhanesi'nin faaliyetlerini protesto etmek için bütün kamuoyu ve dünya Hristiyanlığına hitap eden meşhur bildirisini yayınlayarak şu sözleri söyledi: 


“Mesela, İstanbul Patrikhanesi'nin bize Türklü-Şümüzü unutturmak ve dilimizi değiştirtmek için aldığı bunca tedbirler hiç kâr etti mi? İşte Türk tabiiyetimiz ve dilimiz olduğu gibi bakidir. Halis Türk ve Türk evlatları olduğumuzu âdet, töre, kültür ve her hâlimizle bunu ispat etmekteyiz. ” © 


Papa Eftim beyannamesinde iki temel noktaya vurgu yapmıştı. Bunlardan birincisi Anadolu'da yaşayan Ortodoksların tamamının Rum olmadığı ve bu insanların dilleri, âdet- 


Ro Metropolit, Ortodokslukta Patrikten sonra gelen, bir bölgenin din işlerine başkanlık eden kişi. 

205 Keskin günümüzde Kırıkkale iline bağlı bir ilçedir. 

20 M. Süreyya Şahin, Fener Patrikhanesi ve Türkiye, Ötüken Yayınları, İstanbul 
1980, s.189. 
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leri ve kültürleri ile Türk olduklarını ispatladıklarıydı. İkincisi ise Fener Rum Patrikhanesi'nin bu gerçek karşısında takındığı Helenleştirme/ Yunanlaştırma/ Rumlaştırma politikasının bağlı bulunduğu devlete karşı yapılmış bir ihanet, bir vatan hainliği olduğuydu. 


*Papa Eftim ve Cemaatinin Fener Rum Patrikhanesi*yle Mücadelesi 


Mustafa Kemal Paşa'nın tam desteğini alan Papa Eftim, Keskin Türk Ortodoks Reisi Ruhanisi sıfatıyla yayınladığı beyannamelerde, kendi nüfuzu altındaki insanlara sürekli Fener Patrikhanesi'nin zararlı faaliyetlerini anlatıp Müslüman Türklerle aynı soydan geldiklerinin unutulmamasını ve Milli Mücadele'nin mutlaka desteklenmesi gerektiğini telkin etti. Papa Eftim'in etrafında toplanan ve onun direktifleri doğrultusunda hareket eden Türk Ortodoksları için artık Fener Rum Patrikhanesi çatısı altında yaşamak imkânsız bir hâl alınca Anadolu'da bir Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin kurulması zaruri hâle gelmeye başladı. 


Türk Ortodoksları 1921 yılında kendi patrikhanelerini kurmak için resmi yollara başvurdular. Verdikleri dilekçelerde Türk olduklarını, Türkçeden başka dil bilmediklerini, Fener Patrikhanesi'nin faaliyetlerine karşı olduklarını ifade ederek bir Türk Ortodoks Patrikhanesi etrafında birleşmek istediklerini vurguladılar. 11 Nisan 1921'de Kastamonu, Daday, Tosya, Taşköprü ve Safranbolu'da yaşayan Türk Ortodoksları, kendi kaymakamlıklarına başvurarak eskiden beri 


- 142- 


Ortodoks mezhebini kabul etmiş Türklerden olduklarını, Türk adı altında yaşamak istediklerini ve Türklüğe ihanet eden İstanbul Rum Patrikhanesi'nden ilişkilerini keserek yeni kurulacak patrikhanede milli Türk hükümeti emri altında yaşamak istediklerini bildirdiler. 


Dilekçe metni: 
“Dahiliye Vekaleti Celilesine, 
Kastamonu'dan 11 Nisan 1921 ve 118 Tahrirat 


Zeyil ve diğer kazalara ilaveten Anadolu'da bir Türk Ortodoksluğunun tesisihakkında Taşköprü Rumlarının da arzuhalleri arz ve takdim kılındı. 


Vali Sami 
11 Nisan 1921 ve 227 ile Kastamonu Vilayetine, 


Safranbolu Rumları vaktiyle Ortodoks mezhebini kabul etmiş, Türklerden olduğu cihetle daima Türk namı altında yaşamak üzere İstanbul Patrikhaneligi'nden alakalarına kat'ile Anadolu'da Türk Ortodoks Patrikliği tesisini istirham eylemekte olduklarından ifayı müktezesi arz olunur. 


Safranbolu Kaymakamı” 


zor Doğan, Türk Papa, s. 52; Nureddin Peker, 1918-1923 İstiklal Savaşı'nın Vesika 


ve Resimleri — İnebolu ve Kastamonu Havalisi Deniz ve Kara Harekatı Hatıraları, İstanbul 1953, 5.315-316. 
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Papa Nikola, Konya'da yaşayan Türk Ortodoksları adına Avrupa ve Amerika Dışişleri Bakanlarına çektiği telgrafında; “Biz aşağıda imzaları bulunan Konya Türk Ortodoksları, yedi asırdan beri ecdadımız Türk tabiiyetinde huzur ve rahat içindeyiz. Hiçbir müdahale olmaksızın kardeş ve vatandaş olarak yaşamaktayız.” diyerek Rum Patrikhanesi'nin “Anadolu'da Hristiyanlara zulmediliyor.” yalanına cevap verdi. 
Aynı şekilde Çorum ve çevresinde yaşayan Ortodoks Türkleri adına Çorum Ortodoks Kilisesi Metropoliti Papa Nikola ve Gülistanoğlu Hristos; TBMM Başkanlığına, İçişleri, Dışişleri ve Adliye Vekaletine gönderdikleri dilekçelerde; asırlardır dini hürriyet içerisinde yaşamakta oldukları Anadolu'da Rum veya Elen adıyla bir millet olmayıp kendilerinin milattan önce batıya doğru göç eden ırken Turanlı Hıristiyan Türklerden olup kendi haklarını dile getirmesi için İstanbul Patrikliği”ne hiçbir zaman vekalet vermedikleri gibi, Avrupa devletlerinin azınlıklar hukuku gibi bahanelerle bir ailenin üyeleri arasına ikilik sokma çabalarından rahatsızlık duyduklarını dile getirdiler. 


Papa Eftim'in çabaları ve Anadolu Türk Ortodokslarının bu kararlı tutumları sonucunda 1 Mayıs 1921'de Bakanlar Kurulu tarafından “Türk Ortodoks Patrikhanesi” kurulması ile ilgili karar kabul edildi. 1 Haziran 1921 tarihinde Celaleddin Arif Bey, İstanbul Adliye Nezareti Mezahip Müdürü Baha Bey'i Ankara'ya davet ederek kendisinden Türk Ortodoks Kilisesi kurulması konusunda detaylı bir kanun tasarısı hazırlamasını' istedi. Baha Bey'in hazırladığı 16 maddelik kanun tasarısı 26 Temmuz 1921'de Celaleddin Arif Bey tarafından Bakanlar Kurulu'na sunuldu. Bu şekilde hükümet nezdinde Mayıs ayında başlatılan çalışmalar temmuz sonuna doğru şekillenmeye başladı. 
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Milli patrikhanenin kurulması işinin peşini bırakmayan ve . 
bir an önce somut adımlar atılması için temaslarını sürdüren Papa Eftim, kendisini destekleyen Yermir, Çorum, Kayseri, Yozgat ve Isparta Türk Ortodoks halkından aldığı telgrafları değerlendirerek dönemin Adliye Vekili Refik Şevket Efendi'yi ziyaret etti. Ziyaret sonunda Refik Şevket Efendi, Papa Eftim'e kısa bir süre içerisinde Türk Ortodoks Patrikhanesi”nin kurulacağı sözünü verdi. 31 Aralık 1921 tarihinde Hariciye Vekaleti tarafından Rusya'ya gönderilen bir şifre de Anadolu Türk Ortodokslarının Fener Rum Patrikhanesi ile irtibatı kesmek ve kendi müstakil kiliselerini kurmak için yaptıkları müracaattan bahsedilerek Anadolu'daki metropolitlerin Fener Rum Patrikhanesi tarafından İstanbul'a çekildiği vurgulandı ve Rusya ile Kafkasya sahillerinden Türk ve Tatar ırkına mensup metropolit ve piskoposlar bulunmasını istendi. 


Şifre Metni: 


“Hariciye Vekâletinden gelen 31/12/37 târihli ve numerolu şifrenin sureti 


Moskova Sefâretine, 


Anadolu Türk Ortodokslarının Fener patrikhânesiyle fekk-i irtibât eyleyerek müstakil bir riyâset-i rühâniye vücüda getirmek maksadıyla vâki'olan mürâcaatlarının tervici içün Ortodoks mezhebi müce- ' bince reis-i rühâni intihâb edilmiş Anadolu metropolidlerinden mürekkeb bir sigod meclisinin vücüduna vâbeste bulunduğundan ve Anadolu'da bulunan metropolidler patrikhânece İstanbul'a alındığından 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meclis-i mezküru teşkil edecek metropolid bulunmadığı içün ahâli tarafından da'vet edilmek ve Hükümetçe kabul olunmak üzere Kafkasya ve Rusya sâhilinde metropolid veya psikopos payesini Hâiz ve mümkin olduğu kadar Tatar ve Türk ırkına mensüb bir kaç ortodoksu reis-i ruhânisinin bulunarak iş'ârı mercüdur. 


Târih-i vüreüdu 18 Kanun-ı sani sene 38 
Hâriciye kaziye Pangaleliçdim 18 minh 


Cevabı Aziz Bey tarafından yazılmak ve icâbı enf kılınmak üzere merküma tevdi' olundu. ”98 


Papa Eftim ve cemaati, Türk Ortodoks Patrikhanesi'ni kurmak için bir yandan resmi yollara başvururken bir yandan da dönemin basınına çeşitli açıklamalar yaparak kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlardı. 


Safranbolulu Ortodoks Türkler 1 Mayıs 1921 tarihli Hakimiyet-i Milliye gazetesinde yayınladıkları telgraflarında Fener Rum Patrikhanesi'yle olan görüş ayrılıklarını belirterek aynı mezhepten oldukları fakat kendilerine felaketten başka bir şey getirmeyen Patrikhane'nin faaliyetlerinden son derece rahatsız olduklarını, kendilerinin ayrı bir patriklik tesis ederek birlik oluşturmak istediklerini, bu fikre Anadolu'daki birçok Ortodoks'un da sıcak baktığını şu sözlerle ifade ettiler: 


208 Doğan, Türk Papa, s. 53-54; TİTEA, nr. K325 616 B16-1001. 
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“Menşe (köken), âdet, ananat (gelenek) ve lisan (dil, Türkçe) itibariyle Türk olan bizler, şimdiye kadar “Pan Elenizm” amalinin husulüne (emellerinin meydana getirilmesine) has.mesai eden İstanbul Rum Patrikliğinin taht-ı tazyik (baskı) ve tesirinde kaldık milliyetimizi izhar edemedik. Filhakika (esasında) sahaif-i tarih tetkik edilecek olursa (tarih sayfaları incelenecek olursa) ezmine-i mütekaddimede (ilk zamanlarda) Ortodoks mezhebini kabul etmiş Türk olduklarında şüphe kalmayan ve fakattaz-yikat-ı maruzadan (baskıya maruz kalma) dolayı Rum namı altında yaşayan kardeşlerimizden mezkur patrikliğin teşvikat ve telkinatına (teşvik ve telkinlerine) tabi olan, ara sıra yanlış yolaragidenler de oldu. Buna rağmen bizler yine Türklerden, Türkiye hükümetinden daima adil ve şefkatle muamele gördük. Bundan sonra da Pan Elenizm amal ve cereyanlarına katiyen tabi olmayarak aslen kardeşlerimizolan Türklerle mes 'ud ve müreffeh bir hâlde yaşamak arzusundayız. 
Anadolu'da bulunan ırkdaşlarımızın amal-i perverde ettiklerine (emelleri beslediklerine) şüphemiz yoktur... 73203 


Telgraf, Safranbolu’da yaşayan 2.749 Ortodoks Türk’ünün adına yazılmış ve bunları temsilen Kırımlıoğlu Hristo, Bazı kariyesi Muhtarı Yorgi, Kilise Mahallesi muhtarı Yermanos, Papaz Dimitri, Kilise heyetinden Dimitri Kemikçi- oğlu, Hanyar Mahallesi muhtarı Vasil, Kırkakan Mahallesi 


209 Hakimiyet-i Milliye, 1 Mayıs 1921; İbrahim Erdal, “Türk Basınına Göre 
Ortodoks Türklerin Milli Mücadeledeki Tutumu”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 2005, Mayıs- Kasım, 5.35-36, 5.336. 
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muhtarı Ekmekçioğlu Anastas, Dolambaş Mahallesi muhtarı Vasil ve eşraftan Çerkiroğlu İstavri, Kıratoğlu Hacı Yovan, Ekmekçioğlu Yovan, Şerbetçioğlu Mihail tarafından bir daha Fener Rum Patrikhanesi'nin zararlı faaliyetlerine katılmayacakları belirtilerek imzalanmıştı.?"* 


Aynı gazetede yayınlanan telgrafnamelerde Gümüşhacıköy Reisi Ruhanisin de Türk kimliğine vurguda bulunarak “Bugün Anadolu'da asırlardan beri yaşayan Rumlar aslen Selçukilerden olup Hıristiyanlığı kabul etmiş has Türklerdir.” dediği görülüyordu. Havza piskoposu da “Hükümet, matbuamız ve İslam vatandaşlarımız nazarında sıkıntıya sebep olan İstanbul Patrikhanesi'nin hilaf-ı salahiyeti siyasi ve idari şekillere kadar çevirdiği nüfuzu ruhaniyesinin üzerimizden atıyoruz.” diyerek görüşlerini ifade etmiş, Kayseri ve Tosya'dan gönderilen telgraflarda da ayrı bir patrikhanenin kurulması gereği belirtilmişti.?' 


7 Mayıs 1921 tarihli İkdam gazetesindeki bir köşe yazısında, Anadolu Ortodokslarının Fener Patrikhanesi'nden ayrılma arzusunda olduklarına ve bu istek doğrultusunda yurdun birçok yerinden telgraflar geldiği vurgulandı. Yazıda Bulgar Kilisesi'nin Fener Patrikhanesi'nden ayrıldığı zaman hiçbir Hristiyan ülkenin itiraz etmediği ve Fener Rum Patrikhanesi karşı çıksa da Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin kurulmasında bir sakınca olmadığı ifade edildi. Bu gelişmeler karşısında Fener Rum Patrikhanesi olağanüstü toplanarak Anadolu Ortodokslarının bu karşı hareketini kabul etmediği- 


10 Aynı makale, 5.336. 


m Aynı makale, s.337. 
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ni bildirip?” bütün Hıristiyan kiliselere telgraflar göndererek durumu protesto etti. Bulgar basını ise Anadolu Ortodokslarının yeni bir patriklik kurma girişimini desteklemekteydi. 
Papa Eftim, Amerikalı gazeteci Price ile görüşerek Anadolu'da bağımsız bir patriklik istediklerini, gerekirse Cemiyet-i Akvam'a kadar gideceklerini ve İstanbul'da Yunan propaganda ocağı olan Patrikhane ile hiçbir ilgilerinin olmadığını açıkladı.” 7 Haziran 1921 tarihli Vakit gazetesi, Ortodoks Türklerin ayrı patrikhane kurma isteğine dayanan şikâyetlerini bir Yunan gazetesi olan Atnos'a dayanarak yayınladı. 
Atnos gazetesinin haberine göre merkezi Kayseri olacak olan patriklik şimdilik Ankara'da kurulmuş, vekaleten de sabık Eskişehir Metropoliti Papa Yani getirilmiş, Patrik kaymakamı olan Papa Yani'nin ismi de Yovani Efendi olmuştu. 8 
Temmuz 1921 tarihli “Orient” adlı Amerikan misyoner gazetesinde Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin kurulmasıyla ilgili taslak tüzük yayınlandı. İstanbul”daki Amerikalı istihbaratçılar durumu yakından izlemişler, 17 Temmuz 1921'de “Türk Ortodoks Kilisesi” adlı monografik istihbarat raporlarını Washington'a göndermişlerdi.?"* 


Papa Eftim, Keskin Türk Ortodoks Metropolit Vekili sıfatıyla, 7 Kasım 1921 tarihli Hakimiyet-i Milliye gazetesine verdiği bir beyanatta, Fener Rum Patrikhanesi'nin bütün dünyaya Anadolu Hıristiyanlarının tamamını Rum olarak tanıtmasına ve Anadolu'nun çeşitli bölgelerindeki sözde Rum Hıristiyanlarını kurtarmak amacıyla Anadolu'nun işgali için propaganda yapmasına engel olmayı amaçlayarak “Anado- 


22 Hakimiyet-i Milliye, 15 Mayıs 1921; Erdal, a.g.m., 5.339. 

23 Nurettin Gülmez, Kurtuluş Savaşında Anadolu'da Yeni Gün, Ankara 1999, 
5.467. 

Doğan, Türk Papa, s. 55-57. 
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lu'da bizim örf ve âdetlerimiz hilafında bir kanun yoktur. 
Kanunlarımız örf ve âdetlerimize göre tanzim edildiği cihetle bize yabancı değildir. Fener Patrikhanesi Anadolu Hıristiyanlarının selametinin nerede olduğunu düşünerek Avrupa siyasilerini propagandalarla yanlış yola sevk ettiklerini bütün delilleriyle ve açıklıkla gösterebiliriz.” ifadelerini kullandı?! Ayrılıkçı faaliyetlerini sürekli artıran Fener Rum Patrikhanesi hakkında Papa Eftim, 30 Kasım 1921 tarihli Hakimiyet-i Milliye ve 2 Aralık 1921 tarihli İkdam gazeteleri- ne“! “Şimdiye kadar Osmanlı işlerine müdahale vesilesi olmuş olan bu Hıristiyanlık meselesini Türkiye Büyük Millet Meclisi halk hükümeti göğsünden budamalıdır. Çünkü, burada Avrupa'nın himayesine muhtaç bir ırk değil, onlardan gölge etmemelerini isteyen bir Hıristiyan-Türk kardeş ırk vardır.” Şeklinde bir beyanatta daha bulundu. Papa Eftim, beyanatında Türklerin batıdan doğuya kadar birçok kültürle medeniyetle ticari ve siyasi temaslarda bulunduğunu ancak kesinlikle dilini unutmadığını belirterek Budist, Şaman, İslam, Musevi, Hıristiyan olan Türklerin bu dinleri kabul etmelerine karşın dillerini unutmadıklarını vurguladı. Fener Rum Patrikhanesi'nin bu özellikleri üzerine uyguladığı politikalardan bahseden Papa Eftim, “1826 tarihine kadar Fener Patrikhanesi'nin aile ocaklarında, kiliselerde gizli gizli yaşattığı Türk düşmanlığı o tarihten sonra hariçte, bir siyasi destek bularak isyan şeklinde meydan almıştı ki, İşte Anadolu Hıristiyanlarına bundan sonra Yunan Metropolitler musallat olmuştur.” diyerek “Bir asırdan beri iki nesil değiştiği ve bunlar Osmanlı hükümetinin geçirdiği bu kadar inhilallerden istifade ile Anadolu Türk Hıristiyanlarını ruhen, cismen tahakküm ve nüfuzları altına aldıkları hâlde acaba Anadolu Hı- 


eggja ge . e 


215 Erdal, a.g.m., s 337. ; Hakimiyet-i Milliye, 7 Kasım 1921. 
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zabilmişler midir?” sorusunu sordu.” Papa Eftim bütün bunlara dayanarak Patrikhane'nin yüz yıldır uyguladığı planların tutmadığını, milli benliklerini koruduklarını, TBMM hükümetinin uluslararası görüşmelerde bu hususu dikkate alması gerektiğini söyleyerek ve beyanatının sonunda “Anadolu'da yalnız Müslüman Türk ve Hristiyan Türk vardır ve hükümetimiz bizim kurduğumuz hükümettir. Lütfen âlemin evladı arasına girmeyiniz. Yunan gayreti güdenlerin yalancı sözlerine kanmayınız.”!8 diyerek Avrupa devletlerine uyarılarda bulundu. Papa Eftim, 28 Aralık 1921 tarihli Hakimiyeti Milliye gazetesinde, Amerikalı gazeteci Mrs. Prayz'a verdiği mülakatta ise kendilerinin Türk olduklarını ve sadece dinlerinin farklı olduğunu, Müslüman Türk kardeşlerinin verdikleri geniş imtiyazlar altında asırlardır rahat ve huzur içinde yaşadıklarını söyleyerek Fener Rum Patrikhanesi'nin asıl vazifesinden uzaklaşarak siyasi davrandığını ve entrikalara alet olduğunu, bu sebeple ayrılmak istediklerini belirtti. 
Papa Eftim, Fener Rum Patrikhanesi'nden ayrılma kararını “İstanbul”dakiler kendilerini Yunan ilan ediyorlar, biz de bütün cihana Türk olduğumuzu bağırıyoruz. 600 senedir mevcudiyetimizi muhafaza eden kimdi? Türk hükümeti değil mi? 
Patrikhaneyi takbih etmekliğimiz yalnız sözle değildir. Aynı zamanda fiilen de intihaba iştirak etmemek suretiyle kendilerinden ayrılmak arzusunu gösterdik. Kendi ırkımızı bırakarak yabancı bir ırkın aleti olmak istemiyoruz.” sözleriyle ifade etti.>” 


217 Erdal, a.g.m., 5.338; 
23 Hakimiyet-i Milliye, 30 Kasım 1921. 
219 Doğan, Türk Papa, s. 59; Erdal, a.g.m., 5.339. 
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*Papa Eftim'in Anadolu?daki Müslüman ve Hristiyanlar Arasındaki Anlaşmazlıkları Önleme Faaliyetleri 


1922 yılına gelindiğinde bir yandan ülkenin içinde bulunduğu savaş hâli nedeniyle asayişin bozulması, diğer yandan Fener Patrikhanesi'nin çevirdiği entrikalar sonucunda Anadolu'da yaşayan Hristiyan Rum, Hristiyan Türk ve Müslüman Türk unsurlar arasında ister istemez bir soğukluk oluşmuştu. Aynı dönemde Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan faciaların İç Anadolu'da da yaşanmasından eridişe eden Keskin Metropolit Vekili Papa Eftim bu üç unsur arasında meydana gelebilecek olayları nötralize etmek için İç Anadolu'yu dolaşmaya karar verdi. 


Papa Eftim, durumu düzeltmek ve Anadolu'daki bütün Hristiyan unsurları Milli Mücadele'ye kazandırmak için Keskin'den Kırşehir'e, oradan da Nevşehir'e geçti. Nevşehir'de Yunan ordusunun Anadolu içlerine doğru ilerlediği sırada yabancı ajanlar tarafından kışkırtılan Hristiyan cemaatle, varlık yokluk mücadelesi içindeki mahalli hükümet yetkilileri arasındaki bağ kopma noktasına gelmişti. Nevşehir'e girişinde Müslüman Türkler tarafından coşku ile karşılanan Papa Eftim'i karşılamaya Hristiyan cemaatten kimsenin gelmemesi dikkat çekiciydi. 


Papa Eftim, Nevşehir Belediyesi'ne giderek, burada Kaymakam Bey ile de görüştü. Papa Eftim Kaymakam'a neden Hristiyan cemaatten kimsenin kendisini karşılamaya gelmediğini sordu. Kaymakam, karşılama törenine Hristiyan 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cemaati de davet ettiklerini ancak hiçbir gerekçe göstermeksizin törene katılmadıklarını söyledi. İki papazın başkanlığında on iki azadan oluşan bir heyet belediye binasına gelerek Papa Eftim'e bütün cemaatin kilisede toplandığını ve kendilerini kilisede beklediklerini söylediler. Papa Eftim heyetle birlikte kiliseye gitti. Bütün Nevşehir Ortodoks cemaati Papa Eftim'i büyük bir tezahürat ile karşıladı. Dini ayin ve dualardan sonra Papa Eftim, Nevşehir'de Hristiyan ve Müslüman halk arasındaki anlaşmazlığı çözmek için geldiğini söyleyerek bu anlaşmazlığın nedenini sordu. Hristiyan cemaatin temsilcisi durumunda olan birisi “hükümet ve mahalli idarecilerin kendilerine karşı güvensizlik gösterdiklerini, Müslüman Türk halkının kendileri aleyhinde gösterilerde bulunduklarını, hasmane tavrın sürekli genişlediğini ve bir kısminın da kendilerini tehdit ettiğini, sokağa çıkmaktan ve dükkan açmaktan bile korktuklarını” söyledi. Durumu değerlendiren Papa Eftim cemaat ve mahalli yetkililer nezdinde gereken müzakerelere başladı. Görüşmeler sonucunda gerginliğin sebebinin Fener Rum Patrikhanesi'nin birtakım kılklara bürünerek Nevşehir'e göndermiş olduğu ajanlar oldugu anlaşıldı. Taraflar arasında uzlaşma sağlandı. Kaymakamlık tarafından görevlendirilen tellallar her yeri dolaşarak vatandaşların dostluk ve birlik içinde geçinmeleri ve birbirine güvenmeleri, bunun bir hükümet emri olduğu ve bu emre uymayanların cezalandırılacaklarını halka duyurdular. Papa Eftim kilisede; Kaymakam, Askerlik Şubesi Başkanı, Müftü ve Belediye Başkanı'nın da katıldığı bir toplantı tertip ederek toplumda meydana gelen güvenin devamı için kalıcı kararlar alınmasını sağladı. Cemaatler arasındaki olası anlaşmazlıkların çözümü için de her iki taraftan seçtirdiği altışar kişiden oluşan bir heyeti Kırşehir mahkeme azalarından Anargides Başkanlığında görevlendirdi.” 


Nevşehir'de bir hafta kadar kalan Papa Eftim, buradan Ürgüp'e geçti. Ürgüp'te kendisini hem Hristiyan hem de Müslüman cemaatin karşılaması onu çok sevindirdi. Nevşehir'deki huzursuzluğu çözdüğü ve milli birlik beraberlik ruhunu yeniden canlandırdığı için eski Şeyhülislam Hayri Efendi ile birlikte Ürgüp'ün eşraf ve nüfuzlu kişilerinin de takdirlerine mazhar oldu. Ürgüp'ten memnuniyetle ayrılan ve İncesu'ya doğru yola çıkan Papa Eftim'i burada bir fesat ocağı beklemekteydi. Nevşehir'de olduğu gibi anlaşmazlıkların çözülmesi için belediye binasında mülki ve idari yetkililerin de katıldığı bir toplantı tertip edildi. Toplantı devam ederken bir papaz içeriye girip izin almadan Papa Eftim'in yanına doğru yaklaşmaya başladı. Kaymakam, Papa Eftim'e “bu papaza dikkat etmesini ve kendisine itimat etmemesini” söyledi. Papaz geldi, Papa Eftim'in elini öptü. Papa Eftim bu papazın samimiyetten uzak tavırlarından hoşlanmadığı hâlde ismini sordu. İsmini öğrendiğinde bu papazın önceden de adını duyduğu, İncesu'da Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında sürekli nifak çıkaran kişi olduğunu anladı ve “Demek sensin ha...” diye söylenmekten kendisini alamadı. Bir din adamının böylesi hareketlerde bulunmasının kendisinde uyandırdığı tiksinti ve nefretle “kendisini şimdi dinlemeyeceğini ve gerekirse görüşmek için çağıracağını” söyleyerek bu papazı gönderdi. Papa Eftim cemaatler arasındaki huzursuzluğun sebebini etraflıca araştırdı. Cemaatlerin şikâyetleri- 


220 Ergene, a.g.e. , s. 18-19 
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ni dinledikten sonra huzursuzluğu bazı papazların çıkartmış olduğu anlaşıldı. Papa Eftim olayların sorumlusu olan ve Belediye’de yanına gelen papazı görevden azletti.>" 


Papa Eftim'in Müslüman ve Hristiyan cemaatler arasındaki anlaşmazlıkları çözmesi ve halkı Milli Mücadele'ye katılmaya çağırması Fener Rum Patrikhanesi'nin ve bazı çevrelerin işine gelmemişti. Bu doğrultuda Papa Eftim'e suikast tertip etmek üzere Miralay Kondilisi başkanlığında bir ekip görevlendirildi. 13 Şubat 1922 tarihinde Papa Eftim'e suikast yapacak şahıslardan bir kişinin Halep'e gittiği ve diğerlerinin İstanbul'da olduğu ortaya çıktı ve gerekli tedbirlerin alınmasıyla bu hain plan amacına ulaşamadan engellenmiş oldu.?> 


15 Şubat 1922'de Moskova sefirinden, Hariciye Vekaletinin göndermiş olduğu şifrenin kendisine ulaştığı, Rusya Müslümanları kadısına da durumun bildirildiği, meselenin iyice tahkik edilerek Türk Ortodoks Reisi Ruhanisi bulunmasının rica edildiği ve netice hakkında bilgi verileceği konulu bir şifre geldi. 


Şifre Metni: 
“Hâriciye Vekâletine Moskova 15 Şubat 
1922 
Şifre73 Hususi 
139 Umumi 


221 Erol Cihangir, Papa Eftim'in Muhtıraları ve Bağımsız Türk Ortodoks 
Patrikhanesi, Turan Yayıncılık, İstanbul 1996, s. 46-50. 
22 Doğan, Türk Papa, s. 65; TİTEA, nr. K51 G39 B39-2001. 
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Hâriciye Vekâletine ve Türk örfüne mensüb (?) 
ortodoks reisi ruhanisi bulunarak iş'ârı hakkındaki 31/12/37 târihli ve numerosuz şifresi alınmıştır. Elyevm Tatar cumhuriyeti ve Sibirya dâhilinde pek çok Türk ve Tatar vaktiyle Hristiyan yapılarak bunlar meyanında Ortodoks reisi ruhanisinin bulunmak ihtimali olduğundan bahseden Rusya Müslimanları kadısına bu mes 'eleyi iyice tahkik ederek münasib birkaç Ortodoks reisi ruhanisinin bulunması ve isimlerinin bildirilmesini rica etdiğim gibi Şimâl-i Kafkasya eyaleti dâhilinde bazı Çerkes zâbitlerinden mendilden itincerek Ortodoks olarak kalanlar olduğu ve bunların içerisinde ruhani bulunmakla olduğu bildirilmekdedir. Neticesi hakkında arz-ı mâlümat ederim efendim. Moskova Sefiri... 


*Türk Ortodoks Patrikhanesi?nin Kurulması 


1922 yılı Temmuz ayının başlarında Anadolu Hristiyanları Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin resmen kurulması için Türkiye Büyük Millet Meclisine Tâbi Umum Anadolu Türk Ortodoksları Kilisa Kongresi'ni toplamayı başardılar. 
Papa Eftim kürsüye çıktı ve “Aziz Pederler... Sayın cemaat ve kilise vekili arkadaşlar. Hepinizi canı gönülden selamlayarak kongremizi açıyorum.” diyerek bir konuşma yaptı. 


23 Doğan, Türk Papa, s. 63-66; TİTEA, nr. K325 G16 B16001. 
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Böylece kongrenin ilk toplantısı 3 Temmuz 19222 tarihinde gerçekleştirilmiş oldu. Kongrede Türk Ortodoks milleti olarak Fener Rum Patrikhanesi'nden ilgi ve irtibatı kestiklerini, Fener'in siyasetine iştirak etmediklerini ve son derece nefret ettiklerini duyurdular. Meletyos Efendi yaptığı konuşmasında Mustafa Kemal Paşa, TBMM azaları, Kayseri Mutasarrıfı Muammer Bey'in afiyeti ve kahraman Türk ordularının muzaffer olması için dua etti. Kongre Genel Sekreteri İstimat Zihni de bir konuşma yaparak “Fener Rum Patrikhanesi'nin faaliyetlerinin tedaviye muhtaç yaralar açtığını, son yıllarda takındığı vaziyet ile Türk Ortodokslarını hükümet nazarında töhmet altında bırakan Patrikhane'nin zavallı ve saf Türk Ortodokslarını siyasi emellerine kurban etmek istediğini” vurguladı. İstimat Zihni konuşmasının devamında “ırk, lisan ve âdet olarak Müslüman Türklerle tek millet hâlinde ve bir ailenin evladı olarak yaşadıklarını, yabancı kuvvetlerin müdahalesine asla izin vermeyeceklerini, Anadolu'da esir, hakir ve zelil olarak değil hür ve serbest olarak yaşadıklarını Avrupa hükümetlerine anlattıklarını ve anlatmaya devam edeceklerini” söyledi. Daha sonra Mutasarrıf Vekili Abdullah Bey kürsüye çıkarak kongrenin gayesi hakkında verdiği izahat için İstimat Zihni'ye teşekkür etti. Akabinde Kayseri Müdafaa-i Hukuk-i Milliye Reisi Faik Bey bir konuşma yaptı ve kongrenin toplanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdikten sonra İstanbul'un fethinden bu yana Türk hükümetinin Rum vatandaşlara vermiş olduğu ayrıcalıklardan bahsetti.” Kongrenin toplanması Lozan görüşmeleri sırasında da gündeme geldi. Rauf Orbay, Lozan'da bulunan İs- 


224 Anadolu'da Ortodoksluk Sadası, 9 Temmuz 1922. 
225 Anadolu'da Ortodoksluk Sadası, 9 Temmuz 1922. 
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met Paşa'ya gönderdiği bir telgrafta Kayseri'de Türk Ortodoks Kilisesi namında bir kilise kurulması için metropolitlerden oluşan bir Sinod Meclisi'nin oluşturulduğunu Kayseri, Konya ve Ankara'ya metropolitlerin atandığını bildirdi.> Kongrenin bu ilk oturumunda 6 maddelik kongre nizamnamesi belirlenip 9 Temmuz 1922 tarihli Anadolu'da Ortodoksluk Sadası gazetesinde yayınlandi. Papa Eftim “Umum Vekil ve Murahhaslığa” tayin edilerek kendisine çalışmaları için vekalet verildi. Kongrede alınan önemli kararlardan birisi de Anadolu'da oturan Türk Ortodokslarının anadili Türkçe olduğundan Rumca anlamadıklarından dolayı İncil'in Türkçe okunmasının ve kiliselerde Türkçe vaazlar verilmesi- nin tüm Ortodoks kiliselerine bildirilmesi oldu. Ankara'da bulunan İngiliz generali Thownshend'e telgraf çekilerek Türk Ortodokslarının TBMM hükümetinin adalet ve şefkatinden memnun oldukları, Fener Patrikhanesi'nin azınlıkların hakları iddiasıyla dini siyasete alet ettiği ve bu tür iddialara önem verilmemesi gerektiği tekrar bildirildi. Kongrenin 11. 
son toplantısı 21 Eylül 1922'de yapıldı. 21 Eylül 1922'de Türk Ortodoks Patrikhanesi kurulup 22 Eylül'de patrik kaymakamı seçilince kongrenin son bulması gerekirken Patrik Kaymakamı Prokobiyos*un mazbatası Adliye Bakanlığı tarafından onaylanmadığından kongre bir müddet daha devam etti. Prokobiyos tayin edildikten sonra hepsi halktan olmak üzere on iki kişilik bir Sen Sinod Meclisi teşkil edildi. Bu meclis tarafından Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi kurularak bu kilise Anadolu'daki Türk Ortodokslarının yegâne dini makamı hâline geldi.” 


26 Bilal Şimşir, Lozan Telgrafları (1922-1923), TTK Yayınları, Ankara 1990, s. 296- 
297. 


me Doğan, Türk Papa, s. 74-75. 
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Uluslararası Kamuoyunda Karşı Propaganda Faaliyetleri 


*Anadolu?da Ortodoksluk Sadası Gazetesi ve Basın Yoluyla Karşı Propaganda 


Papa Eftim önderliğindeki Türk Ortodoksları Kayseri'de Kilise Kongresinin toplanması ile uğraştıkları sıra da Patrikhanenin teşvikleri sonucunda Avrupa basınında çıkan yalan haberlere karşı “Anadolu'da Ortodoksluk Sadası” adlı bir gazete yayınlayarak haklı davalarını kamuoyuna duyurmaya çalışmışlardı. Gazetenin imtiyaz sahibi, başyazarı ve hukuk sorumlusu Bodrumlu Pulluoğlu İstimat Zihni, yazı işleri ve sorumlu müdürü aynı zamanda dava vekili ise Antalyalı Çeneoğlu Filib Efendi idi. Gazete idarehanesi altıncı sayıya kadar Zincirdere Manastırı? ndaki özel bir daire iken, daha sonra Ay Nikola Kilise'sindeki başka bir daire olmuştu. Gazetenin ilk sayısı 9 Temmuz 1922, son sayısı ise 8 Nisan 
1923 tarihliyli. İlk on üç sayıda “Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükümetine Tâbidir. Umum Anadolu Türk Ortodoksları Kilisa Kongresinin Mürevvic-i Efkarıdır” şeklinde olan gazete ana başlığı, son üç sayıda “Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetine Tâbi Umum Anadolu Türk Ortodokslarının Dini, Ahlaki Haftalık Gazetesidir” şeklinde değiştirildi. 
Gazetenin basım yeri Kayseri Liva Matbaası olup cumartesi günleri yayınlanmaktaydı. 
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Gazetenin 9 Temmuz 1922 tarihli ilk sayısında İstanbul gazetelerinde çıkan Anadolu'daki Türk Ortodoks azınlığa zulüm ve işkence edildiği ve mezhep işlerine karışıldığı haberlerine karşı bir tekzip yayınlayanarak, bu iftiralara karşı susmanın vicdanen mümkün olmadığı belirtildikten sonra Fener Patrikhanesi'nin hayâli beyanatının doğru olmadığı, Türk Ortodosklarının rahat ve serbest yaşadıkları, mezhep işleri ve dini vazifelerine kesinlikle bir müdahalenin olmadığı ifade edildi. 


16 Temmuz 1922 tarihli ikinci sayıda, Bodrumlu İstimat 
Zihni “Anadolu'da Türk Ortodoksluk Sadası” başlıklı yazısında Türk Ortodokslarının başına bunca bela ve felaketlerin gelmesine sebebiyet veren hastalıklardan birisinin belki de en kronik olanının dinin siyasete alet edilmesi olduğunu ifade etti. İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet Han'ın kendilerine bahşettiği lütuf ve ihsanlar sonucunda Rumların dillerini, milli kimliklerini ve mezhebi vazifelerini muhafaza ettiklerini ve sonuç olarak mesut ve muhteşem bir hayat yaşadıklarını söyleyen İstimat Zihni, Türkiye hükümetinin reaya üzerindeki Avrupa devletlerinin hiçbirinin tarihinde görülmeyen yumuşak muamelesi, şefkat ve merhameti ile bundan doğan kardeşlik ve samimiyetinin Rumlarla Türkleri samimi, ciddi ve esaslı bir şekilde birleştirdiğini söyledi. 
İstimat Zihni, Rumların en büyük ruhani makamı olan Fener Rum Patrikhanesi'nin eskiden Hristiyanlık âleminde bir mezhep ve din rehberi olduğunu ancak son zamanlarda dış muhitlerden esen rüzgârlarla gelen dini siyasete alet etme hastalığının mikroplarının zati ihtiraslar ve dış mihraklı fesat ve kargaşalıkların tesir ve zorlamalarıyla milletin vücudunda faaliyete geçtiğini belirtti. Fener Rum Patrikhanesi'nin son birkaç sene zarfında açıktan açığa takip ettiği kirli ve hain 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siyasetin Türk hükümetinin aleyhinde bir gaye peşinde koştuğunu ve o surette hareket ettiğini bildirecek bir cesaretle bir harp ilan eden düşman hükümetlerinin oyuncağı olduğunu ve elim hayaller peşinde yuvarlandığını, bununla birlikte zavallı saf ve masum Anadolu Türk Ortodokslarını da sürüklemek istediğini ifade ederek Türk Ortodokslarının da kendilerini Fener patriğine ve izlediği elim siyasete karşı isyan etmek zorunda hissettiklerini söyledi. İstimat Zihni yazısının devamında Fener Patrikhanesi”nin yolsuz siyasetini ve entrikalarını bütün dünyaya göstermek adına Keskin Reis-i Ruhanisi Papa Eftim Efendi Hazretlerinin yayınladığı beyannamenin Türk Ortodokslarının hissiyatına tercüman olduğunu söyledi ve olmayan, vuku bulmayan hadiseler icat etmek ne kadar bir cinayet ise hakikati anlatmak ve açığa çıkarma- nın da o nispette fazilet olduğunu söyleyerek yazısını tamamladı. 


6 Ağustos 1922 tarihli 4. sayıda “Fener Patrikhanesi Evvel ve Ahir Hiçbir Zaman Anadolu Türk Ortodokslarının Vekaletini Haiz Olmamıştır ve Olamaz” başlık yazı dikkat çekiyordu. Aynı sayıda yayınlanan “Türkiye Büyük Millet Meclisine Tâbi Umum Anadolu Türk Ortodokslarının Muharras-ı Umumileri Papa Eftim Efendi Hazretleri Tarafından Cihan Kilisalarına ve Anglikan Kilisası Serapiskoposu Mister Kentenebori Cenablarına Takdim Edilan Ariza” başlıklı yazıda ise Papa Eftim, Fener Rum Patriği Meletyos'un birtakım esassız şikâyetnameler işa'a (duyurma, yayma) ve neşr ederek Hristiyan âlemini Türkler aleyhinde birleşmeye davet etmek gibi barışı ihlal edecek teşebbüslerde bulunduğunu, yine Meletyos'un İngiltere Hariciye Nezareti Anglikan Kilisası Episkoposluğuna ve Batı basınına müracaat ederek dünyayı yeniden karıştırıp kan ve dumana boğmak 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amacında olduğunu üzülerek işittiğini belirtti. Meletyos'un Hristiyanlık âlemine mügayir (aykırı) ve muhalif olan bu hareketlerini protesto ettiğini bildiren Papa Eftim “Hristiyanlık muhabbeti yalnız Hristiyanların mı yoksa mezhep ve din farkı gözetmeksizin bütün insaniyetin mi muhafaza ve himayesini emrediyor?” diyerek Meletyos'tan bu soruyu cevaplamasını istedi. 13 Ağustos 1922 tarihli 5. sayıda yayınlanan yazının devamında, İncil'den örnekler vererek Meletyos'un yaptıklarının Hristiyanlık ile bağdaşmadığını ortaya koyma- ya çalışan Papa Eftim, Fener Patrikhanesi'nin hangi hak ve yetki ile huzur ve sükünet içinde yaşayan Anadolu Türk Ortodokslarından bahsettiğini ve bu insanların zulüm görmekte olduğu yalanını dünyaya ilan etmekte ne fayda bulduğunu sordu. 27 Ağustos 1922 tarihli 7. sayısında ise İstimat Zihni, “Der-aliyye”de (İstanbul) Fenar'da Patriklik Makamının Gasıbı (gasp eden) Meletyos Efendi Cenablarına” başlıklı açık mektupta Meletyos'a hitaben, kendisinin 469 yıldır Osmanlının sadık tebaasına mahsus olan o yüce ve kutsal makamı iğrenç ve menfur hayaller ve gizli hileler ile gasp ettiğine, Anadolu Türk Ortodokslarının bu yaşananları dikkatle izlediğine vurgu yaptı. Daha sonra sözü yine Meletyos'un Anadolu Türk Ortodoksları adına Avrupa'dan yardım istemesine getirerek kendisine yetki verilmediği hâlde Türk Ortodoksları adına konuşma cesaretini nereden aldığını sordu. İstimat Zihni, Meletyos'a kendisinin İncil'in emirlerini külliyen hatırdan çıkararak 20 seneden beri hunhar Venizelos'un Atina'daki siyasetine İstanbul'da hayat vermek emeliyle, eline haç yerine hançeri alarak Venizelos tarafından Yunan Milli Bankasına havale edilen paralarla şahsi menfaatlari doğrultusunda yaşamaktan başka bir şey düşünmediğini hatırlattı. 
Mektubunun sonunda ise Meletyos'tan gasp ettiği makamı hemen terk etmesini ve milletin gözünün önünden uzak muhitlere kaçmasını istedi. Ayrıca işlediği günahlar ve dökmüş olduğu kanlar nedeniyle bir manastıra kapanmasını ve mahkemeyi kübrada kendisine sorulacak soruların cevaplarını hazırlamasını isteyerek kendisini tarih ve Hristiyan âleminin lanetle anacağını ifade etti. 


Anadolu'da Ortodoksluk Sadası gazetesinin yayınlanmasında ki temel amaç, Fener Rum Patriği Meletyos'un dünya kamuoyunu yanıltan beyan ve diğer faaliyetlerini tekzip etmek, Meletyos'un Türk Ortodokslarının temsilcisi olamayacağını, Anadolu Hristiyanlarının Türk hükümetinden baskı ve zulüm görmediğini, aksine huzur ve refah içinde yaşadıklarını bütün dünyaya duyurmaktır. Gazetede Papa Eftim, Antalyalı Filip ve özellikle Bodrumlu İstimat Zihni'nin beyan ve yazıları dikkat çekmektedir. Özellikle Papa Eftim'in cihan kiliseleri ve Anglikan Kiliseleri Serepiskoposluğu'na hitaben yazdığı ariza, dünya Ortodokslarının bu konuda aydınlatılmasında oldukça etkili olmuştur. Diğer beyan ve yazılarda da Partikhane ve Meletyos'un bölücü faaliyetleri protesto edilmiş, Meletyos'un yalan beyanları tekzip edilmiştir. Gazete bu yönü ile son derece önemli bir görev üstlenmiştir. Gazetede ayrıca Kilisa Kongresinde alınan kararlardan bahsedildiği, çeşitli dini yazıların yanı sıra TBMM'yi destekleyici yazıların da yer aldığı görülmektedir. Anadolu'da Ortodoksluk Sadası, Milli Mücadele döneminde Anadolu Türk Ortodokslarının yükselen sesi olmuştur.” 


z Doğan, Türk Papa, s. 78-87. 
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*Pontus Meselesi Kitabı Hazırlanması Yoluyla Karşı Propaganda 


Ankara hükümetinin Pontus çetelerine karşı aldığı idari ve askeri tedbirler ile Rumlardan önemli kişilerin İstiklal Mahkemelerinde yargılanmaları üzerine Patrikhane; Yunanistan ve İtilaf Devletleri nezdinde propaganda girişimlerinde bulundu. Pontusçulara zulmedildiği propagandasının hızla yayılması sonucunda İtilaf Devletleri TBMM hükümeti nezdinde girişimlerde bulunmaya başladılar.>” 


TBMM'nin 8 Mayıs 1922 günü yapılan ve Mustafa Kemal'in de hazır bulunduğu gizli oturumunda, yabancı devletlerce Anadolu'ya bir soruşturma komisyonu gönderilmesi sorunu görüşüldü. Oturum sonunda alınan kararlar şöyleydi: 


“1. Söz konusu komisyonunun, Anadolu'daki azınlık unsurlarla ilişki kurmasına izin verilmeli ama Pontus bölgesinde soruşturma yapmasına izin verilmemelidir.” 


2. Yönetimin, Pontus'ta almış olduğu sert önlemlerde haklı olduğu kanıtlanmalıdır. Örneğin, Rum ayaklanması, Trabzon-Sinop bölgesine yabancıların çıkarma yapmalarının tehlikesi; Rumların, İstanbul'da Patriğe göndermiş oldukları ve ele geçirilen yazıların fotokopileri, ki düşman güçle işbirliği yapıldığını kanıtlamaktadır, Rum gizli ihtilâl örgütleri ile ilgili resmi bir rapor yayınlamalıdır. 


229 İlgazi, a.g.e. , 5.255; Eray Biber, a.g.t. , 5.128 
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3. Güçlü devletlerin, Yunan işgal bölgesinde de benzer bir soruşturma yapmalarında direnilmelidir. Fethi Bey başkanlığında bir komisyon kurularak bu kararları uygulamak için 


plan hazırlanmalı ve bunları uygulamak için önlem almalıdır. 230 


Kararın ikinci maddesinde belirtildiği üzere hükümetin Pontus terörüne karşı almış olduğu sert önlemlerde haklı olduğunun kanıtlanması oldukça önemliydi. Bu kararın hayata geçirilmesi doğrultusunda faaliyete geçen Mustafa Kemal Paşa, bizzat kendisi direktif vererek uluslararası kamuoyün- da karşı propaganda yapmak ve Lozan Görüşmeleri'nde Türklerin haklı davasını delegelere ve bütün dünya kamuo- 
‘yuna anlatabilmek için “Pontus Meselesi” adlı kitabı hazırlattı. TBMM tarafından hazırlanan ilk belgesel yayınlardan birisi olması bakımından ayrı bir önem taşıyan kitap”! tamamen devletin resmi belgelerinden oluşmakta; Pontusçu Rum çetelerin amaçlarını, çalışma şekillerini, yaptıkları cinayet, zulüm ve haksızlıkları ortaya koymaktaydı. Kitap, Lozan Görüşmeleri'nde Pontus konusundaki Türk tezini delegelere ve bütün dünya kamuoyuna anlatabilmek amacıyla hazırlanmış, bir an önce yetiştirebilmesi için 4 ayrı matbaada 
4 ayrı bölüm hâlinde bastırılmış ve sonradan tel cilt hâline 
getirilmişti. Baskı adedinin fazla tutulmamasından, kitabın hazırlanış amacının halkın okuması değil Lozan'a belge sunmak olduğu anlaşılıyordu. Matbuat Müdüriyet-i Umumisi tarafından hazırlanan kitap bir giriş ve 5 kısımdan oluşuyordu. Giriş bölümünde Atatürk'ün tarih tezine uygun biçimde Anadolu'nun 1071'den önce de Türk vatanı olduğu vurgulanmıştı. Birinci kısım Yunan hükümeti ve entrikaları, Fener 


20 Salahi R. Sonyel, Kurtuluş Savaşı Günlerinde İngiliz İstihbarat Servisi'nin Türkiye'deki Eylemleri, TKK Yayınları, İstanbul 1995, 5.259 
231 Kurt, a.g.m., s.297-298 
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Patrikhanesi, Pontus teşkilatının kuruluşu, Trabzon Metropoliti Hrisantos Efendi'nin Pontusçu çalışmaları, Pontus Rumlarının Yunan ordusuna yardımları, Samsun, Trabzon ve Merzifon'daki Pontusçu faaliyetler ve bunlara ait dökümanlar olmak üzere 10 ayrı bölümden oluşmaktaydı. İkinci kısım Pontusçu Rumların Bafra, Nebyan, Samsun, Ladik, Gümüşhacıköy, Havza, Tokat ve bütün Karadeniz'deki zulüm ve katliamlarına ayrılmıştı. Bu kısımda Rum çetelerinin yaptıkları katliamlar köy köy, tek tek ve isim isim sıralanmıştı. 
Üçüncü kısımda bütün saldırı ve isyan girişimleri sonrasında hükümetin yapmış olduğu soruşturmalara, dördüncü kısımda hükümetin aldığı tedbirlere, beşinci kısımda dış propagandalar ve etkilerine yer verilmişti.” 


Pontus Terörünün Kaynağı Olduğu Bilinen Merzifon Amerikan Koleji ve Patrikhane Konusundaki Yaptırımlar 


*Merzifon Amerikan Kolejinin Kapatılması 


Merkez Ordusu'nun :16 Şubat 1921 tarihli Merzifon Amerikan Koleji baskınında ele geçirilen belgeler, Kolej'in Pontus terörünün temel kaynaklarından birisi olduğunu ortaya koymuştu. Durumun kesinlik kazanmasıyla birlikte Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Ankara hükümeti, Merzifon Amerikan Koleji'nin derhâl kapatılmasını kararlaştırdı. İçiş- 


23? Kurt, a.g.m. , s. 297-302. 
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leri Bakanı, hükümetin kararını Amasya Mutasarrıflığına şu yazıyla bildirdi: 


“Amasya Mutasarrıflığına, 


Pontus teşkilatıyla ilgili olduğu elde edilen evrak ve belgelerle kesinleşmiş olan Merzifon Amerikan Okulunun kapatılması Bakanlar Kurulu kararı gereğidir. Okulun ve içerisinde bulunan kitap ile öğretim araçlarının korunması için uygun göreceğiniz iki Amerikalı okulda kalacaktır. Diğer öğretmenler, sınıfların hükümet tarafından mühürlenmesinin ardından en hızlı vasıta ile ve Samsun yoluyla yurdu terk edeceklerdir. 


İçişleri Bakanı pead 

Kapatılma kararıyla birlikte, Amasya Mutasarrıfı Osman ve bölgenin askeri kumandanı Cemil Cahit Beyler, Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. Marden ve Amerikan Koleji Müdürü Mr.White ile bir görüşme yaptılar. Soğuk bir şekilde kabul edilen bu iki misyonere, okulun kapatıldığı ve okulda bulunan Amerikalıların iki gün içinde okulu terk etmeleri gerektiği söylendi. Misyonerler karara karşı direnmemekle birlikte, kısa sürede geri döneceklerinden ümitliydiler. Kolej Müdürü Mr. White, mesuliyetlerini orada kalacak olan Mr. 
Compton'a devrederken “Hazırlıkları ne kadar süreli yoklugumuz üzerine yapalım?” sorusuna, “Dönüşümüz fazla uzun sürmeyecekmiş gibi planla.” cevabını vermekteydi. Tüm misyonerler atlı muhafızlar refakatinde Yakın Doğu Yardım Grubu'nun iki kamyonu ve altı at arabası ile Samsun'a, bu- 


25 Kurt, Pontus Meselesi, s. 376. 
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radan da limanda bekleyen bir Amerikan destroyeriyle İstanbul'a gönderildiler.” 


Amasya Mutasarrıfı Osman Bey, kararın uygulanmaya koyulduğunu İçişleri Bakanlığına şu yazıyla bildirdi: 


“İçişleri Bakanlığına 


1 Merzifon'daki Amerikan kurumu yüce 
tebliğiniz çerçevesinde kapattırılmış ve müdür tarafından okuldaki eşya ve levazımın taşıttırılmasından sonra bina kapısı kaymakamlıkça mühürlendirilmiştir. 

2. Binaların ve eşyanın korunması için hükümetin seçimi sonucu alıkonulan birisi evli diğeri bekâr olmak üzere 2 erkek, bir kadın Amerikalıdan ayrı olarak erkek ve kadın toplam 
29 Amerikalı dün Samsun'a doğru Merzifon 'dan 
ayrılmışlardır. 

3. Okulun bina ve eşyasından başka hastahane ve yetimevi binaları ve levazımı dahi doğrudan doğruya sözü edilen 2 Amerikalının idarelerine emanet edilmiş olup yalnız hastahanede bulunan 82 hasta asker, fırka sağlık kurulunun Merzifon'dan gitmeleri dolayısıyla, Merzifon hükümet doktoru tarafından tedavi edilecek ve ilaçlan reçete karşılığında hastahane 
eczahanesinden alınacaktır. Yetimevinde 5 ile 16 
yaşlarında 61 erkek ve 44 kız olmak üzere 105 


2 Gülbadi Alan, Merzifon Amerikan Koleji ve Anadolu'daki Etkileri, Erciyes 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Kayseri 2002, s. 494. 
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Rum ve 92 erkek ve 93 kız olmak üzere 185 Ermeni bulunmaktadır. Bunlardan toplam sayılan 
290 çocuk olup yiyecek ve içecekleri eskiden olduğu gibi burada kalan 2 Amerikalı tarafından kendi arzulan ile yerine getirilmiş ve öğretime ara verilmiştir. Doktor Martin de yurdu terk edecek 29 Amerikalı arasında bulunmasından dolayı bundan böyle hastahaneye hasta kabul olunmayacaktır. 

4. Kurumun dışarıdan da güvenliğinin sağlanması için Kaymakamlıkça gerekli olan tedbirler alınmıştır. 

5. Hastahane ve yetimevinin şimdiki şekilde bırakılması geçici bir tedbirden ibaret bulunmasına göre bunlardan birincisinin askerî ve belediyeye ait bir hastahane hâlinde kullanılması ve diğerinin varlığını sürdürmesi veya kapatılması şıklarından birisi yahut İçişleri Bakanlıčınca uygun görülecek başka bir şekilde idareleri kabul buyurulduğu taktirde acele olarak gerekli tebligat yapılması ve yetimevi kapatılmak gerektiği hâlde, çocukların nereye verileceği emrinin bildirilmesi arz olunur. 

Merzifon'da Amasya Mutasarrıfı Os- 


man 235 


Kısa sürede Merzifon'a geri döneceklerini ümit eden misyonerler, İstanbul'da bulundukları sırada Kolej'i tekrar faaliyete geçirmek için büyük çaba harcadılar. Ancak misyoner- 


235 Kurt, Pontus Meselesi, s. 376-377. 
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lerin Ankara hükümeti nezdindeki girişimleri, karşılıksız kaldı. Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları Kolej'in kapatılması konusunda geri adım atmadılar. Ankara hükümeti ile amaçlarına ulaşamayacaklarını kesin olarak anlayan misyonerler, bu seferde Osmanlı yönetimine, İstanbul hükümetine, başvurdular. 19 Mayıs 1921'de Amerika Yüksek Komiserliği İsveç Elçiliği vasıtasıyla Hariciye Nezaretine bir protesto göndererek Merzifon Amerikan Kolejinin tekrar faaliyete açılmasını ve memurların görevlerine iadesini istedi. İstanbul hükümeti, bu talebi Ankara hükümeti ile resmi münasebette bulunulmadığı gerekçesiyle reddetti. Yine İstanbul hükümetine gönderilen ve aynı talebi içeren ikinci protesto da, aynı gerekçeyle 31 Haziran 1921 tarihinde reddedildi. Misyonerler yaz boyunca İstanbul?da kalmışlar ve resmi yollardan defalarca yaptıkları müracaatların reddedilmesi üzerine geri dönüş ümitlerini kaybetmişlerdir. Geri dönemeyeceklerini anlayan misyonerler önce Tiflis”e, oradan da Selanik'e geçerek burada tekrar eğitim vermeye başlamışlardır.?** Neticede Mustafa Kemal Paşa, Amerikan Kolejinin Merzifon'da bir daha faaliyet göstermesine izin vermemiştir. 


236 Alan, a.g.t. , s. 494-496. 
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*Lozan?'da Patrikhane Meselesi ve Patrikhane?'nin Siyasi Yetkilerinin Kaldırılması 


Mustafa Kemal Paşa Fener Rum Patrikhanesi'nin Pontus terörünün temel kaynağı ve en büyük destekçisi olduğunun farkındaydı ve Lozan'daki Türk heyetinden Patrikhane'nin sınırlarımız dışına çıkarılmasını ve bu konuda kesinlikle taviz verilmemesini istiyordu. 22 Aralık 1922 tarihinde, Türk heyetini oluşturan İsmet Paşa, Rıza Nur ve Hasan Saka Beyler Patrikhane'nin devlet içinde devlet olmak istediğini, dünya işlerine el attığını, siyasi işlerle uğraştığını ve beş asırdan beri kökleşen kangren hâline gelmiş bir fesat ocağı olduğunu, Türk milletinin bu fesat ocağını sinesinden söküp atmak azim ve kararında olduğunu söyleyerek Patrikhane'nin kaldırılması veya sınır dışı edilmesi hususunda çok ısrar etmişlerdi. “Manchester Guardian” gazetesine göre Türklerin Patrikhane'yi İstanbul'dan çıkarmak istemesinin amacı İstanbul'u tam bir Türk beldesi hâline getirmekti. Görüşmede, Türk heyetinin bir hafta önce 16 Aralık 1922'de alt komisyona verdiği şu bildiri de gündeme gelmişti: 


“... Halifelikle devletin birbirinden ayrılması ve demokratik rejimin kurulması yüzünden, Osmanlı İmparatorluğu 'nda, Müslüman olmayan topluluklara tanınmış bulunan ayrıcalıklara son vermiştir; azınlıklarla, hayır, eğitim ve yardım kurumlarıyla devlet arasındaki ilişkilerin doğrudan doğruya yürütülmesi gerekmektedir; din adamları sınıfı ile bu sınıfın en büyük başının, gelecekte, yalnız ruhani işlerle uğraşması zorunludur. Her zaman siyasal bir organ olmuş bulunan Patriklik, yararlanageldiği siyasal ayrıcalıkların ve kendine 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organik bakımdan bağlı kurumların ortadan kalkmasından sonra, varlık nedenini yitirmesi yüzünden, Türkiye sınırı dışına çıkartılmalıdır.” 


Bu bildiri üzerine, ABD temsilci heyeti Fener Rum Patrikhanesi'nin İstanbul'da kalması için Amerikan kamuoyunun isteklerini belirten bir metin ortaya koydu. Bundan cesaret alan Venizelos da “Patrikhane bir Türk kurumudur. Yunanlı değildir.” deyince, Türk heyetinden Rıza Nur Bey, hiçbir şey olmamış gibi Patriğin yetki ve ayrıcalıklarının aynen devamını isteyen Venizelos'a İstanbul Rumlarının yerinde kalmalarının ancak Patrikhane'nin Türkiye sınırları dışına çıkmasıyla mümkün olabileceğini söyledi. Venizelos ise Patrikhane'nin İstanbul'dan uzaklaştırılmasını öngören bir anlaşmaya taraf olamayacağını belirtti ve şiddetli tartışmalar yaşanmaya başladı.”7 


16 Aralık 1922 tarihli Ahali gazetesinde Papa'nın Lozan 
Konferansı'na gönderdiği beyannamede Türkiye'deki azınlıkların tehlikede olduklarını bildirerek bu insanların muhafaza edilmeleri gerektiğini söylediğini ve Türk heyetinin Papa'nın bu iddialarını nasıl yalanladığını gösteren şu haber yer alıyordu: 


“Venizelos'in teşviklerine daha ziyâde kapılmakta olan İtalya'daki Papa, Lozan Konferansı'na bir beyânnâme göndererek Türkiye'de Rum ve Ermenilerin tehlikede olduklarını ve bu Hristiyanların muhafaza edilmelerini bildirmiştir. Buna karşılık Türk hey'et-i murahassası bir beyânnâme dağıta- 


237 Doğan, Türk Papa, s. 91-92. 
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rak Türkiye'deki Rumlarla Ermenilerin hiçbir tecâvüze uğramış olmadıklarını bildirmiştir. ”* 


Papa Eftim de, Lozan görüşmeleri sırasında Fener Patrikhanesi'nin Türkiye hudutları dışına çıkarılması ile ilgili olarak çok ciddi bir rapor hazırlayarak bu raporu Başvekil Rauf Orbay'a sunmuş, Rauf Bey bu raporu bir kurye ile Lozan'a göndermişti. Bu raporun kendileri için görüşmelerde tarihi ve değerli bir mesnet teşkil ettiğini Rıza Nur Bey şöyle dile getirmişti: “Fener Patrikhanesi'nin nasıl ihanet ve fesat yuvası olduğunu bu rapordan daha veciz izah etmek imkânsızdır.” i | 


Öte yandan 25 Aralık'ta “Le Joumal” gazetesine bir açıklamada bulunan Venizelos, Türk heyetinin Patrikhane'yi ülke sınırlarında istememesinden Patrik Meletyos'u sorumlu tutarak eğer sorun bu şekilde çözüme ulaşacak ve Patrikhane İstanbul?da kalacaksa Meletyos'a patriklikten ayrılması ge-. 
rektiğini söyleyecek ilk kişinin kendisi olacağını söyledi. 


Gelişmeleri Türkiye'den takip eden Mustafa Kemal Paşa da Patrikhane'nin ülke sınırları içinde olmasına hiç sıcak bakmadığını aynı gazeteye verdiği beyanatta şöyle dile getiriyordu: 


Se Burçin Işım; Milli Mücadele Döneminde Bulgaristan'da Çıkan Ahali Gazetesi (1920-1922), Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 5.61. 

9 Murat İduğ, Ekümeniklik ve Fener Rum Patrikhanesi, Kadir Has Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, s.68; Nurettin Peker, “Türk Dostu Değil Türk Oğlu Türk Papa Eftim'in Arkasından”, Tarih Konuşuyor, 1968, C.8. 
5.52, 5.3691. 
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“Bir fesat ve hıyanet ocağı olan ve memleketimize nifak tohumları eken, uyuşmazlıklar yaratan, Hristiyan hemşehrilerimizin huzur ve refahı için de uğursuzluğa ve felakete sebep olan Rum Patrikhanesi'ni artık topraklarımız üzerinde bırakamayız. Bu tehlikeli teşkilatı memleketimizde muhafazaya bizi mecbur etmek için ne gibi vesile ve sebepler gösterilebilir? Türkiye'nin Rum Patrikhanesi için arazi üzerinde bir sığınılacak yer göstermeye ne mecburiyeti var? 
Bu fesad ocağının hakiki yeri Yunanistan değil midir? Büyük Millet Meclisi tarafından idare edilmekte olan yeni Türkiye, Bab-ı Ali'nin taht-ı idaresindeki eski Osmanlı İmparatorluğu değildir. Yeni Türkiye; şeref ve haysiyet, kudret ve kuvvetini müdrik ve hukukunu muhafaza için mevcudiyetini tehlikeye atmaya hazır ve amadedir.”?” 


Fransız temsilci heyeti ise Türk ve Yunan temsilci heyetlerine Patrikhane'nin dünya ilişkilerine ait haklarının alınarak İstanbul?da bırakılmasını öngören bir antlaşmayı incelemelerini tavsiye etti. Bu şekilde Türk hükümeti patriğin atanmasını denetleyebilecek ve çalışmalarını sınırlayabilecekti. i 


Türk heyeti, 4 Ocak 1923 tarihinde yapılan oturumda Patrikhane'nin Türk topraklarında varlığını sürdürmesine rağmen sürekli olarak siyasetle uğraştığını, İstiklal Harbi sırasında patriğin ve kendisine bağlı din adamlarının Türk devletine düşmanca tavırlar sergilediğini, Patrikhane'nin bir Türk 


29 Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, s.79 

241 İsmail Cenkeri Ersöz, Fener Rum Patrikhanesinin Cumhuriyet Dönemi Siyasi 
Faaliyetleri (1923-2005), Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 5.29; Seha L. Meray, Lozan Konferansı Tutanaklar-Belgeler, Ankara 1969, 5.338. 


- 174- 


kurumu olmasına rağmen buna yakışır hareket etmediği ve Türkiye topraklarında kalması durumunda yeni anlaşmazlıklara yol açacağını söyleyerek bu fesat ocağının ülke topraklarından çıkartılması teklifini yineledi. 


8 Ocak 1923 tarihinde Alt Komisyon Başkanı Montagna 
Üst Komisyon Başkanı Lord Curzon'a şu raporu sundu: 


“Türk temsilci heyeti, Patrikhane'nin bütün organlarıyla ve kurullarıyla birlikte İstanbul'dan çıkarılmasını istemektedir. Yunan temsilci heyeti, Türk temsilci heyetinin teklifini kesin olarak reddetmektedir. İngiliz temsilci heyeti, Patrikhane bir Osmanlı kurumu ve aynı zamanda Ortodoksluğun sembolü olduğundan İstanbul'dan çıkarıldığı takdirde sadece Rumları değil, bütün Hıristiyanları rencide edeceği endişesini taşıdığı için Yunan temsilci heyetini desteklemektedir. 
Fransız temsilci heyeti, Patrik aynı zamanda İstanbul Başpiskoposu olduğundan Rum Ortodoks topluluğun başsız bırakılamayacağını belirterek Yunan temsilci heyetini desteklemektedir. ” 


Patrikhane meselesi alt komisyonda 20 oturum yapılmasına rağmen çözüme kavuşturulamamıştı. Üst komisyonda söz alan Lord Curzon şunları söyledi: 


“(...) Bu iddialar doğruysa patrikliğin siyasal ayrıcalıklarını şüphesiz değiştirmek, kısıtlamak ya da bunlara son vermek için bunlar yeterli bir neden sayılabilir. Böyle bir teklif Patriğin yetkilerini kötüye kullandığı ya da bu yetkilerin Türk devleti için bir tehlike yarattığı ispatlanırsa öncelikle göz önünde tutulmak gerekir. Ne olursa olsun, bu iddialar, Patriğin ruhani konulara ve kilise işlerine ilişkin yetkilerine 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son vermek için bir neden sayılamaz. Patrik'in siyasal alanlarla yönetim alanlarında bütün yetkileri elinden alınmakla birlikte, ruhani konularda ve kilise işlerinde yetkilerini kullanmaya devam etmemesini gerektirecek bir neden de yoktur. 
Tam tersine, ruhani konulara ve kilise işlerine ilişkin bu yetkilerine son verilecek ve Patriklik, yerleşmiş bulunduğu İstanbul'dan uzaklaştırılacak olursa uygarlık dünyasının vicdanı yaralanmış olur. 22 


Lord Curzon bu konuşmasından sonra Türk heyetine Patrikhane'nin siyasi ve yönetim alanındaki bütün yetkilerinin kaldırılmasını ancak bir din kurumu olarak yine İstanbul'da kalmasını teklif etti ve diğer müttefik devletlerinde bunu kabul ettiğini bildirdi. 


Türk heyetini baskı altına alarak Lord Curzon'un teklifi- nin kabul edilmesi için aklına gelen her türlü unsuru kullanan Venizelos ise İstanbul Fener Rum Patriği'nin Yeni Roma'nın Başpiskoposu olduğunu ve bu kararın Roma'nın katılımıyla alındığını, patriğin İstanbul'dan çıkarılmasının doğu ve batı kiliselerinin insanlarını rencide edeceğini, ayrıca rejim değişikliği nedeniyle konferansa katılamayan Rusya'nın da kendileriyle aynı fikirde olduğunu söyledi. Türk heyetinin bu seslere kulak tıkamaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Türk heyeti Lord Curzon'un teklifini kabul ederse görevde bulunan Meletyos'un patriklikten çekilmesini sağlayacağını da yineledi.?“ Türk heyeti adına söz alan İsmet Paşa'da Patrikliğin siyasal ya da yönetime ilişkin işlerle bundan böyle hiç uğraşmayacağı, yalnız salt dini alanına giren işlerle yeti- 


242 Ersöz, a.g.t. , 5.29-30 
243 Ersöz, a.g.t. , 5.31. 


- 176 - 


neceği konusunda Konferans önünde Müttefik heyetlerinin ve Yunan heyetinin yapmış oldukları resmi konuşmaları ve verdikleri garantileri senet saydıklarını?* bildirerek Patrikhane”nin İstanbul?da kalmasını kabul etti. 


*Lozan Antlaşmasına Göre Patrikhanenin Hukuki Statüsü 


Gerek TBMM gerek Mustafa Kemal Paşa,gerekse Lozan'daki Türk heyetinin öncelikli hedefi Fener Rum Patrikhanesi'ni ülke sınırlarının dışına çıkartmak ve ondan tamamen kurtulmaktı. Bu kararlılıkla hareket eden Türk heyeti Patrikhane'yi ülke dışına çıkartabilmek için çok uğraştı. Ancak görüşmelere katılan devletler Patrikhane konusunda birleşerek hareket ettiklerinden dolayı Türk heyeti istediği sonucu alamadı. Yine de görüşmeler sonunda Patrikhane'nin hak ve imtiyazları Osmanlı Devleti zamanındaki ile mukayese edilmeyecek kadar kısıtlanarak Patrikhane artık sadece İstanbul”daki Rumların ruhani makamı hâline geldi. 


Lozan Antlaşması'nın hayır kurumları ile dini kurumlar ve okullardan bahseden I. Kısmının, III. bölümünde “Ekalliyetlerin himayesi” başlığı altında yer alan 37-45. maddelerinde azınlıklara ait genel hükümlere göre Fener Rum Patrikhanesi'nin yeni statüsünü aşağıdaki şekilde değerlendirilmesi mümkündür: 


e Ersöz, a.g.t., 5.31. 
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l- Patrikhane'nin bir anlaşma hükmü ile değil, tasarruf hakkı Türk devletinde saklı kalmak kaydıyla tek taraflı olarak Türkiye'de kalmasına izin verilmiştir. 


2-Patrikhane bir Türk kurumudur. Patrik ve Patrikhane'de görevli memurlar da Türk memurlarıdır. Bunların tayinleri Türk hükümetinin muvafakatiyle olur ve denetimleri yine Türk hükümeti tarafından yapılır. 


3- Patrik ve Patrikhane'nin 1453-1923 yılları arasındaki sahip oldukları bütün siyasi ve idari sözde hak ve imtiyazların hepsi kaldırılmıştır. Artık Patrikhane sadece dini işlerle ilgilenebilecektir. 


Lozan'a göre Patrikhane de Türkiye'de bulunan diğer gayrimüslim azınlıklara ait herhangi bir kilise ve sinagog gibi, Lozan Antlaşması'nın 40 ve 42. maddelerinde belirtilen “Gayrimüslim Türk vatandaşları hukuk bakımından, Müslüman Türk vatandaşları ile aynı hak ve sorumluluklara sahiptirler.” ilkesi doğrultusunda hareket etmek zorundadır. Türk hükümeti ise gayrimüslim azınlıkların aile ya da kişi statüleri konusunda meydana gelebilecek meselelerin çözümü için her türlü kolaylığı göstermeyi ve azınlıkların kiliseleri, havraları, mezarlıkları ve öteki dini kurumlarına gereken koruyuculuğu göstermeyi taahhüt etmektedir. Patrik ve diğer görevliler de Rum azınlığa mensup birer fert olarak aynı antlaşmanın özellikle 38. maddede “Türk hükümeti; doğum, milliyet, dil, soy ya da din ayırt etmeksizin Türk halkının tümünün hayat ve hürriyetlerini, en geniş biçimde korumayı taahhüt eder.” şeklinde ve 39. maddede “Gayrimüslim Türk vatandaşları, Müslüman Türk vatandaşları ile aynı medeni siyasi haklardan yararlanacaklardır.” şeklinde belirtilen azınlıkların himayesine dair hükümlerinden faydalanmaktadırlar.?* 


Patrik ve Patrikhane'ye bağlı görevliler, Rum azınlığa mensup birer fert olarak Lozan Antlaşması'nın azınlıkların himayesine dair hükümlerinden faydalanırlar. Yani bu kişiler, anayasamızdaki temel hak ve hürriyetler hususunda Türk olan Müslümanlardan farklı hükümlere tâbi tutulmazlar. Lozan Antlaşması”ndaki bu hükmün nedeni, ülkelerin genellikle anayasalarında bulunduğu gibi Yunanistan'ın da aynı hükmü kendi topraklarındaki Türk azınlığa tatbik etmeyi anlaşmanın 45. maddesi ile kabul etmiş olmasıdır. Patrik ve Patrikhane'ye bağlı görevliler; bir Türk resmi kuruluşunun memuru olarak da sıfatlarına ilişkin Türk kanunlarına tâbidirler. Bu nedenle, görevlerini herhangi bir şekilde kötüye kullanmaları durumunda veya Türk devletinin şahsiyetine karşı işleyebilecekleri herhangi bir cürüm hâlinde Türk Ceza Kanunu'nun öngördüğü müeyyidelere tâbidirler. Patrikhane'de işler, komisyonlarca yürütülür. Her komisyonun başında bir metropolit bulunmaktadır. Fener Patriği, 6 Aralık 
1923 tarihli Valilik tezkeresine dayanan bir prosedür içerisinde Sen Sinod Meclisi tarafından seçilir. Sen Sinod Meclisi, patrik adayları listesini İstanbul Valiliğine sunar. Bu adaylar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup makamları, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan metropoliterdir. 
İstanbul Valiliği, gerekçe göstermeden seçilmesini istemediği adayları listeden çıkarabilir. Valilikten gelen listedeki adaylar, Sen Sinod Meclisinde oylanır ve biri patrik seçilir. 
Fener Patrikleri, Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçeve- 


25 Ersöz, a.g.t.,5.31-32. 
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sinde idari açıdan, Eyüp Kaymakamlığına, Fatih Savcılığına ve İstanbul Valiliğine bağlıdırlar. Çoğu cemaatsiz 18 
metropolit tarafından yapılan seçimin onayını İstanbul Valiliği verir. Buna göre patriğin Türkiye Cumhuriyeti Devleti içindeki en yüksek dereceli muhatabı İstanbul Valisidir.” 


2s Özgür Yılmaz, Türk Dış Politikasında Fener Rum Patrikhanesi Sorunu, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2009, s. 91. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 


NÜFUS MÜBADELESİ VE 
PONTUSÇULUĞUN SONA ERMESİ 


Lozan'da Nüfus Mübadelesi Meselesi 


Hiç kuşku yok ki Lozan Barış Görüşmeleri'nin en önemli konularından birisi Azınlıklar Sorunu ve Nüfus Mübadelesidir. Mübadele değiş tokuş anlamına gelir. Mübadil ise başkasının yerine getirilmiş, mübadele edilmiş demektir.” 


1 Aralık 1922 tarihinde yapılan ve mübadele konusunun 
görüşüldüğü oturuma Yunan heyetinden Venizelos, İngiltere heyetinden Lord Curzon, Türkiye heyetinden İsmet Paşa ve Milletler Cemiyeti adına Dr. Nansen katılmıştı. Aslında Türk heyeti mübadele konusuna sıcak bakınakla beraber böylesine büyük bir göç hareketini Lozan Konferansı'nın gündemine taşımaktan çekinmekteydi. Mübadele teklifi önce müttefik 


297 Nurten Çetin, “1914 Osmanlı Yunan Nüfus Mübadelesi Girişimi” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010, S. 24, 5.150. 


devletlerden gelmiş, bu durum Türk heyetini hayli sevindirmişti. Türk heyetinden Rıza Nur bu konuda şunları söylüyordu: 


“Ahali mübadelesinin ben konferansın en zor ve dağdagalı işi olacağını zannediyor, nasıl teklif edeceğimi düşünüyordum. Bir gün kudret helvası gibi ayağımızın ucuna düştü. 
Hâlâ şaşıyorum. ” 


Yunanistan'ın mübadele teklifinden sonra Dr. Nansen, Türk-Yunan devletleri arasındaki ahali değişimi ile ilgili bir rapor sundu. Bu raporda, İstanbul Rumlarının halk değişimi dışında tutulması, halk değişiminin Batı Trakya Türkleri ile Doğu Trakya Rumları arasında zaman kaybedilmeden yapılması öneriliyordu. Bu teklif Venizelos ve Lord Curzon tarafından destek görse de İsmet Paşa tarafından reddedildi. 


Müttefiklerin mübadele konusunda Türk heyetinden önce davranmaları, aslında konuyu daha önceden kendi aralarında tartıştıkları ve Yunanistan'ın da bu öneriye olumlu yaklaştığını düşündürmektedir. Cemil Bilsel bu konuda şunları yazmıştır: 


“Değişmenin mecburiliği, bunun zaruri şartı idi. Bu asır- da insanları, devletlerin birer mal gibi değişmesi ne devletin insanlar üzerinde yürüttüğü hakimiyet telakkileri ile ne insanların haiz oldukları hürriyet hakkı itibarı ile izah olunur bir şey değildir. Bu itibarla, bu çok tenkit edilmiştir. Ancak bunu en evvel teklif eden Türkler olmamıştır. Sir Horace 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Romboldun, konferanstaki ifadesinden anlaşıldığına göre, bunu en evvel Nansen teklif etmiştir. ”?* 


Yunanistan ve Türkiye heyetleri kaba hatlarıyla mübadele konusunda uzlaşmışsalar da görüşmeler ilerledikçe bazı konularda görüş ayrılıkları ortaya çıkmaya başlamıştı. İlk sorun mübadelenin Rumlar ve Türklerden hangilerini kapsayacağı konusunda çıkmıştı. Komisyondaki Türk heyeti, İstanbul'daki Rumların da zorunlu mübadelesi konusunda ısrar etmiş, Yunanlılar da bu teklife şiddetle karşı çıkmışlardı. 
Türk heyeti, Batı Trakya Müslümanlarının mübadelesini istemediği için onlar da İstanbul Rumlarının mübadeleden muaf tutulması teklifinde bulunmuşlardır. İsmet Paşa ayrıca Türk Ortodoksların durumunu da gündeme taşımış, Türk hükümetinin Anadolu'nun iç kesimlerindeki Rumlara (Türk Ortodokslar) karşı herhangi bir harekette bulunmayacağını söyleyerek Türk Ortodokslarını mübadele kapsamına almak istemediğini belirtmişti.” Müzakereler sonucunda 30 Ocak 1923'te “Türk ve Rum Nüfus Mübadelesine İlişkin Sözleşme” ve “Protokol ile Sivil Tutukluların Geri Verilmesi Savaş Tutsaklarının Mübadelesine İlişkin Türk-Yunan Antlaşması” imzalandı?“ Sözleşme, üç nüsha hâlinde düzenlenerek, biri Yunanistan hükümetine, biri TBMM hükümetine verilmiş, üçüncüsü de, aslına uygun olan birer örneğini Türkiye ile yapılmış barış antlaşmasını imzalayan devletlere yollayacak 


“2 Aynı makale, s. 15; Cemil Bilsel, Lozan, Sosyal Yayınlar, İstanbul 1998, s. 293- 


294. 

29 Onur Yıldırım, Diplomacy and Displacement: Reconsidering the Turco-Greek 
Exchange of Populations, 1922-1934, New York&London, 2006. 5.106. 

259 İsmail Soysal, Tarihçeleri ve Açıklamalarıyla Türkiye'nin Siyasal Antlaşmaları, 
TTK Yayınları, Ankara 1989, C.1, 5.177-184 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olan Fransa Cumhuriyeti hükümetine, bu devletin arşivlerine konulmak üzere sunulmuştu. 


Sözleşmenin Maddeleri”: 


Madde 1: Türk topraklarında yerleşmiş Rum Ortodoks dininden Türk uyrukları ile Yunan topraklarında yerleşmiş Müslüman dininden Yunan uyruklarının, 1 Mayıs 1923 tarihinden başlayarak zorunlu mübadelesine girişilecektir. Bu kimselerden hiçbiri, Türk hükümetinin izni olmadıkça Türkiye'ye yada Yunan hükümetinin izni olmadıkça Yunanistan'a dönerek orada yerleşemeyecektir. 


Madde 2: Birinci maddede öngörülen mübadele İstanbul”da oturan Rumları, Batı Trakya'da oturan Müslümanları kapsamayacaktır. 1912 Yasası ile sınırlandırıldığı biçimde İstanbul Belediye sınırları içinde 30 Ekim 1918 gününden önce yerleşmiş bulunan tüm Rumlar, İstanbul'da oturan Rumlar sayılacaklardır. 1913 Bükreş Antlaşması'nın saptamış olduğu sınır çizgisinin doğusundaki bölgeye yerleşmiş tüm Müslümanlar, Batı Trakya'da oturan Müslümanlar sayılacaklardır. 


Madde 3: Karşılıklı olarak üzerindeki Rum ve Türk nüfusu mübadele edilecek olan toprakları 18 Ekim 1912 tarihinden sonra bırakıp gitmiş olan Rumlar ve Müslümanlar |. 
maddede öngörülen mübadelenin kapsamına girer sayılacaklardır. İş bu Sözleşme'de kullanılan “göçmen” terimi, 18 


251 Eray Biber, agit. , 5.143 
252 TBMM, DÜSTUR, 3. Tertip, Cilt 5: 205-214 
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Ekim 1912 tarihinden sonra göç etmesi gereken ya da göç etmiş bulunan tüm gerçek ya da tüzel kişileri kapsamaktadır. 


Madde 4: Aileleri Türk ülkesini daha önce bırakıp gitmiş olup da kendileri Türkiye'de alıkonulmuş bulunan Rum halkından vücutça sağlam erkekler, iş bu Sözleşme uyarınca, Yunanistan'a gönderilecek ilk kafileyi oluşturacaktır. 


Madde 5: İş bu Sözleşme'nin 9 ve 10. maddelerindeki çekinceler saklı kalmak üzere, bu Sözleşme uyarınca yapılacak mübadele yüzünden, Türkiye'deki Rumlann ya da Yunanistan'daki Türklerin mülkiyet haklarına ve alacaklarına hiçbir zarar verilmeyecektir. 


Madde 6: Mübadele edilecek halklara mensup bir kimsenin, hangi nedenle olursa olsun, gidişine hiçbir engel çıkartılmayacaktır. Bir göçmenin, kesinleşmiş bir hapis cezası bulunduğu, henüz kesinleşmemiş bir cezaya çarptırıldığı ya da kendisine karşı ceza kovuşturması yürütüldüğü durumlarda, söz konusu göçmen, cezasını çekmek ya da yargılanmak üzere, kendisine karşı kovuşturmada bulunan ülkenin makamlarınca, gideceği ülkenin makamlarına teslim edilecektir. 


Madde 7: Göçmenler, bırakıp gidecekleri ülkenin uyrukluğunu yitirecekler ve vardıkları ülkenin topraklarına ayak bastıkları anda, bu ülkenin uyrukluğunu edinmiş sayılacaklardır. İki ülkeden birini ya da ötekini daha önce bırakıp gitmiş olan ve henüz yeni bir uyrukluk edinmemiş bulunan göçmenler, bu yeni uyrukluğu, işbu Sözleşmen'in imzası gününde edinmiş olacaklardır. 


Madde 8: Göçmenler her çeşit taşınır mallarını yanlarında götürmekte ya da bunları taşıttırmakta serbest olacaklar- 


- 185- 


dır. Bu yüzden kendilerinden çıkış ya da giriş resmi ya da herhangi başka bir resim alınmayacaktır. Bunun gibi, işbu Sözleşme uyarınca bağıtlı devletlerden birinin ülkesini bırakıp gidecek her topluluk üyesinin (camiler, tekkeler, medreseler, kiliseler, manastırlar, okullar, hastahaneler, dernekler, birlikler ve tüzel kişiler ya da ne çeşit olursa olsun, başkaca tesisler personelini de kapsamak üzere) kendi topluluklarının taşınır mallarını yanlarında serbestçe götürmeğe ya da taşıttırmağa haklı olacaktır. 11. maddede öngörülen Karma Komisyonunun tavsiyesi üzerine her iki ülke makamlarınca, taşım işlerinde en geniş kolaylıklar sağlanacaktır. Taşınır mallarının tümünü ya da bir bölümünü yanlarında götüremeyecek olan göçmenler, bunları oldukları yerde bırakabileceklerdir. Bu durumda, yerel makamlar, bırakılan taşınır malların dökümünü ve değerini ilgili göçmenin gözleri önünde saptamakla görevli olacaklardır. Göçmenin bırakacağı taşınır malların dökümünü ve değerini gösteren tutanaklar dört örnek olarak düzenlenecek ve bunlardan biri yerel makamlarca saklanacak, ikincisi 9. maddede öngörülen arıtım işlemine temel alınmak üzere, 11. maddede öngörülen Karma Komisyonuna sunulacak, üçüncüsü göç edilecek ülkenin hükümetine, dördüncüsü de göçmene verilecektir. 


Madde 9: 8. maddede sözkonusu olan göçmenlerin ve toplulukların, kent ya da köylerdeki taşınmaz malları ile bu göçmenlerin ya da toplulukların bırakmış oldukları taşınır mallar, 11. maddede öngörülen Karma Komisyonca, aşağıdaki hükümler uyarınca arıtılacaktır: Zorunlu mübadele uygulanacak bölgelerde bulunup mübadele uygulanmayacak bir bölgede yerleşmiş toplulukların din ya da yardım kurumlarının malları da özdeş koşullar içinde arıtılacaktır. 
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Madde 10: Bağıtlı yüksek tarafların ülkelerini daha önceden bırakıp gitmiş olan ve işbu Sözleşme'nin 3. maddesi uyarınca nüfus mübadelesinin kapsamına girer sayılan kimselerin taşınır ya da taşınmaz mallarının arıtımı, 9. madde uyarınca ve Türkiye ile Yunanistan'da, 18 Ekim 1912 gününden bu yana yürürlüğe konulmuş yasalara ve her çeşit yönetmeliklere göre ya da başka herhangi bir zoralım (müsadere], zorla satın alım vb. gibi, işbu mallar üzerindeki mülkiyet hakkını herhangi bir yoldan kısıtlayıcı nitelikte hiçbir önleme konu olmaksızın yürütülecektir. İşbu maddede ve 9. 
maddede söz konusu mallar, bu çeşit bir önleme konu olursa, bu mallara, 11. maddede öngörülen Komisyonca, bu önlemler uygulanmamışçasına, değer biçilecektir. Kamulaştırılmış mallara gelince, Karma Komisyon, her iki ülkede mübadele kapsamına girecek kimselerin olup da mübadele uygulanacak topraklarda bulunan ve 18 Ekim 1912'den sonra kamulaştırılmış olan bu mallara yeniden değer biçecektir. Komisyon, bir zarar verilmiş olduğunu görürse, bunun onarılması için, mal sahiplerinin yararına bir zarar giderim saptayacaktır. Bu zarar giderimin tutarı, mal sahiplerinin alacak hesabına ve kamulaştırılan taşınmaz malın bulunduğu ülke hükümetinin borcuna geçirilecektir. 8 ve 9. maddelerde sözkonusu kimseler, şu ya da bu yoldan yararlanmaktan yoksun bırakıldıkları malların gelirlerini elde edememişlerse, bu gelirlerin tutarının kendilerine geri verilmesi, savaş öncesi ortalama gelir temel alınarak ve Karma Komisyonunca saptanacak yöntemler uyarınca sağlanacaktır. Yunanistan'daki vakıf mallarının ve bunlardan doğan hak ve çıkarların ve Türkiye'de Rumların benzer tesislerinin arıtımına girişirken 
11. maddede öngörülen Karma Komisyon, bu tesislerin ve bunlarla ilgili bulunan özel kişilerin haklarını ve çıkarlarını bütünüyle korumak amacıyla, daha önce yapılmış antlaşmalarda kabul edilen ilkelerden esinlenecektir. 11. maddede öngörülen komisyon, bu hükümleri uygulamakla görevli olacaktır. 


Madde 11: İşbu Sözleşme'nin yürürlüğe girişinden başlayarak bir aylık bir süre içinde, bağıtlı yüksek taraflardan her birinden dört ve 1913-1914 Savaşı'na katılmamış devletlerin uyrukları arasından Milletler Cemiyeti Konseyinin seçeceği üç üyeden oluşan ve Türkiye'de ya da Yunanistan'da toplanacak olan, bir Karma Komisyon kurulacaktır. Komisyonun Başkanlığını, tarafsız üç üyeden her biri sıra ile yapacaktır. Karma Komisyon, gerekli göreceği yerlerde, her biri bir Türk ve bir Yunanlı üye ile Karma Komisyonca atanacak tarafsız bir başkandan oluşacak ve Karma Komisyona bağlı kalarak çalışacak alt komisyonlar kurmaya yetkili olacaktır. 
Karma Komisyon, alt komisyonlara verilecek yetkileri kendisi saptayacaktır. 


Madde 12: Karma Komisyon, işbu Sözleşme'de öngörülen göçü denetlemek, kolaylaştırmak ve 9. madde ile 10. 
maddede öngörülen taşınır ve taşınmaz malların tasfiyesine girişmekle yetkili olacaktır. Karma Komisyon, göçün ve yukarıda belirtilen arıtım işinin yöntemlerini saptayacaktır. 
Karma Komisyon, genel olarak İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında gerekli göreceği önlemleri almağa ve bu Sözleşme yüzünden ortaya çıkabilecek tüm sorunları karara bağlamağa tam yetkili olacaktır. Karma Komisyonun kararları oy çogunluğu ile alınacaktır. Tasfiye edilecek mallara, haklara ve çıkarlara ilişkin tüm itirazlar Karma Komisyonunca. kesin olarak karara bağlanacaktır. 
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Madde 13: Karma Komisyon, ilgilileri dinlendikten ya da dinlemeğe yöntemi uyarınca çağırdıktan sonra, işbu Sözleşme uyarınca artırılması gereken taşınmaz mallara değer biçtirme işlemine girişmek için tam yetkili olacaktır. Arıtılacak mallara değer biçilmesinde, bu malların altın para ile olan değeri temel sayılacaktır. 


Madde 14: Komisyon, ilgili mal sahibine, elinden alınan ve bulunduğu ülkenin hükümeti emrinde kalacak olan mallar için borçlu kalınan para tutarını belirten bir açıklama belgesi verecektir. Bu açıklama belgeleri temel sayılarak borçlu kalınan para tutarları, arıtımın yapılacağı ülke ile hükümetinin, göçmenin bağlı olduğu hükümete karşı bir borcu olacaktır. 
Göçmenin, ilke olarak, göç ettiği ülkede, kendisine borçlu bulunulan paraların karşılığında, ayrıldığı ülkede bırakmış olacağı mallarla eşdeğerde ve nitelikte, mal alması gerekecektir. Her altı ayda bir, yukarıda belirtilen biçimde açıklama belgeleri temeli üzerinden, her iki hükümetçe ödenmesi gereken paraların hesabı çıkartılacaktır. Arıtım işlemi bütünlendiği zaman, karşılıklı borçlar birbirine eşit çıkarsa, bunlarla ilgili hesaplar denkleştirilmiş ve kapatılmış olacaktır. 
Bu denkleştirme işleminden sonra, hükümetlerden biri öteki- ne borçlu kalırsa, bu borç peşin para ile ödenecektir. Borçlu hükümet, bu ödeme için süre tanınmasını isterse komisyon, yıllık en çok üç taksitle ödenmesi koşulu ile, bu süreyi ona tanıyabilecektir. Komisyon, bu süre içinde ödenmesi gereken faizleri de saptayacaktır. Ödenecek para oldukça önemli ve daha uzun sürelerin tanınmasını gerektirmekteyse borçlu hükümet, borçlu olduğu paranın yüzde yirmisine dek, Karma Komisyonca saptanacak bir parayı peşin olarak ödeyecek, geri kalan borç için de Karma Komisyonca saptanacak oran- da faizli ve yirmi yıllık bir süre içinde ödenmesi gereken 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borç senetleri çıkarabilecektir. Borçlu hükümet, bu borç için, Komisyonca kabul edilecek sağlancalar gösterecektir. Bu sağlancalar, Yunanistan'da Uluslararası Komisyonca, İstanbul'da Devlet Borcu (Düyun-u Umumiye] Meclisince işletilecek ve bunların gelirleri toplanacaktır. Bu sağlancalar konusunda anlaşmaya varılamazsa Milletler Cemiyeti Konseyi bunların neler olacağını saptamaya yetkili olacaktır. 


Madde 15: Göçü kolaylaştırmak amacıyla, ilgili devletlerce, Karma Komisyonun saptayacağı koşullarla, Komisyona öndelik olarak ödemede bulunulacaktır. 


Madde 16: Türkiye ve Yunanistan hükümetleri, işbu Sözleşme uyarınca, ülkelerini bırakıp gidecek olan kimseler ile bu kimselerin gidecekleri ülkelere götürülmek üzere varacakları limanlara yapılacak bildirilere ilişkin tüm sorunlar üzerinde, 11. maddede öngörülen Karma Komisyon ile anlaşacaklardır. Bağıtlı yüksek taraflara, mübadele edilecek halklara, gidişleri için saptanmış günden önce yurtlarını bırakıp gitmelerine yol açmak ya da mallarını ellerinden çıkartmak üzere, doğrudan ya da dolaylı hiçbir baskıda bulunmamağı, karşılıklı olarak yükümlenirler. Bağıtlı yüksek taraflar, ülkeyi bırakıp giden ya da gidecek olan göçmenleri hiçbir vergi- ye ya da olağanüstü bir resme bağlamamağı da yükümlenirler. 2. madde uyarınca mübadele dışı bırakılacak bölgelerde oturanların, bu bölgelerde kalmak ya da oralara yeniden dönme hakları ile Türkiye ve Yunanistan'da özgürlüklerin- den ve mülkiyet haklarından serbestçe yararlanmalarına hiçbir engel çıkartılmayacaktır. Bu hüküm, mübadele dışı bırakılacak söz konusu bölgelerde oturanların mallarını başkalarına serbestçe geçirmelerini ve bu kimselerden Türkiye'yi ya 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da Yunanistan'ı kendi istekleriyle bırakıp gitmek isteyeceklerin gidişini engelleme nedeni olarak öne sürülemeyecektir. 


Madde 17: Karma Komisyonun ve kollarının çalışmaları ve işlerinin yürütülmesi için gerekli giderler, komisyonca saptanacak oranlara göre, ilgili hükümetlerce karşılanacaktır. 


Madde 18: Bağıtlı yüksek taraflar, işbu Sözleşme'nin uygulanmasını sağlamak üzere, yasalarında gerekli değişiklikleri yapmağı yükümlenirler. 


Madde 19: İşbu Sözleşme, bağıtlı yüksek taraflar bakımından, Türkiye ile yapılacak barış antlaşmasının bir parçasıymış gibi özdeş güçte ve değerde sayılacaktır. İşbu Sözleşme; söz konusu antlaşma, bağıtlı yüksek tarafların her ikisince onaylanır onaylanmaz yürürlüğe girecektir. 


Nüfus Mübadelesinin Gerçekleştirilmesi 


Lozan'da imzalanan bu Sözleşme'nin Türkiye'de tatbiki- ne dair talimatname 25 Mart'ta hazırlanarak Bakanlar Kurulu'na sunuldu. Yunan Mübadele Komisyonu 6 Haziran'da Jan Papa başkanlığında 4 kişiden oluşturuldu. 3 Ekim'de Yunan mübadele heyetinin ilk toplantısı Selanik'te yapıldı. 
Yunanistan'la malların ve ahalinin mübadelesine dair sözleşmenin uygulanmasına ait yönetmelik 17 Temmuz'da onaylandı. 8 Ekim'de Türk Mübadele-i Ahali Komisyonu oluşturularak komisyona Tevfik Rüştü, Hamdi, İhsan, Senüyittin, Haydar, Mehmet Ali, Hamdi ve şifre kâtibi Mustafa Beyler tayin edildi. 13 Ekim'de de Mübadele-i Ahali Encümeni görüşmelere başladı.” 


Ermeni ve Rum Hristiyanlardan farklı bir tavır sergileyen Papa Eftim ve arkadaşları, kendilerinin Türk olduklarını savunarak 30 Ocak 1923 tarihinde imzalanan “Türk ve Rum Ahalinin Mübadelesine Dair Mukavelename'ye göre Yunanistan'a gönderilmeye karşı çıkmışlar,” görüşmelerin sonunda Müslüman Türklerle evlenmiş Rum asıllı kadınların mübadeleye tâbi tutulmaması, Papa Eftim ve ailesinin de mübadele dışında bırakılarak İstanbul'a yerleşmeleri karan alınmıştır.“ Yine Türk Ortodoksluğunun önde gelen isimlerinden olan İstimat Zihni, Milli Mücadele yıllarında Yunanlılık aleyhinde milli onur ve haysiyetini ispat ettiği ve sonradan kurulan Milli Kilise”'deki çalışmalarından dolayı Yunanistan'da idama mahküm olması sebebiyle mübadele dışında tutulmasını istemiş, bu isteği 29 Nisan 1925 tarihinde Bakanlar Kurulu'nda kabul edilmiştir.“ 


Nüfus mübadelesi ile insanların doğup büyüdüğü topraklardan zorla göç ettirilmesi hiç şüphesiz ki istenmeyen bir durumdur. Ancak mübadele yapılmaz, Anadolu Rum nüfustan arındırılmaz ise Pontus sorunu, barışı tehdit eden bir unsur olmaya devam edecektir. Yunanistan ve emperyalist devletler bu durumu bahane ederek Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmeye kalkacaklardır. En ağır savaşlardan çıkmış, büyük yaralar almış bir milleti temsil eden Mustafa Kemal 


23 Yılmaz, a.g.t. , s.100 


254 Eray Biber, a.g.t. , s. 129- 130 

239 Yılmaz, a.g.t. , s.100 

256 özgür Mert, Türk Ortodoksları, 9 Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap 
Tarihi Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 5.29-30 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Paşa ve arkadaşlarının en küçük soruna dahi tahammülleri yoktur. Bilmektedirler ki nüfus mübadelesi gerçekleşince Türkiye milli bir devlet olacak, homojen bir yapıya kavuşacaktır. Bu sayede devlet dış politikada azınlıklar sorunu gibi çok ciddi bir sorundan kurtulmuş olacaktır. Zaten çok uluslu Osmanlı'nın bu yapısından kaynaklanan sıkıntılara bizzat şahit olmuşlar, yabancı devletlerin azınlıklar adına Osmanlı'nın iç işlerine karışmalarının getirdiği sonuçları bizzat yaşamışlardır. Çocukluk ve gençlik yıllarını birlikte geçirdikleri azınlıkların, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı sırasında kendilerine karşı savaştıklarını görmüşlerdir. 20. 
yüzyıl milli devletler yüzyılıdır. Almanya ve İtalya gibi milli birliğini tamamlayan ülkeler güçlenmiş, kozmopolit yapıya sahip olan Osmanlı Devleti ve A vusturya-Macaristan İmparatorluğu gibileri de dağılmaktan kurtulamamıştır. Bunların yanı sıra Anadolu'daki Türkler, gördükleri zulümden, verdikleri canlardan sonra, Rum halkına karşı iyi hisler beslememektedirler. Ayrıca mübadele olmaz ise Yunanistan'da yaşayan Türklerin akıbeti hiç de iç açıcı olmayacaktır. Bütün bu gerçekler sonunda nüfus mübadelesinin yapılması kaçınılmaz hâle gelmiştir.” i 


Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi'nin 11. maddesi gereği kurulan Karma Komisyonun gözetiminde 1923-1926 yılları arasında 189.916 Rum, Yunanistan'a gönderilmiştir. Gönderilenlerin büyük bir bölümü Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi Rumlarından oluşmuştur. Mübadelenin başlamasından hemen sonra Doğu Karadeniz'den göçen Rumların 38.164 
kişilik önemli bir bölümü Samsun Limanı'ndan,“ Gümüş- 


Doğan, Topal Osman, 5.248. 
Hadiye Yılmaz, a.g.t. , 5.100 
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hane Rumları ise Trabzon üzerinden?” Yunanistan'a hareket 


etmişlerdir. 1928'de yapılan nüfus sayımlarına göre Doğu Karadeniz'den Yunanistan'a giden toplam Rum nüfusun 182.169 olduğu tespit edilmiştir.291926 yılının sonunda Rum nüfus Anadolu'dan tamamen temizlenmiştir. 


29 Mesut Çapa, “İstikbal Gazetesine Göre Trabzon'da Mübadele ve İskan”, 


Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 1991, C.2 
Sayı: 8, s. 638, 640 

29 Hikmet Öksüz, “Pontusçuluğun Sonu: Nüfus Mübadelesi”, Başlangıçtan Günümüze Pontus Sorunu, 5.433 
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SONUÇ YERİNE 


Pontus terörü, Yunan bağımsızlık hareketleri doğrultusunda, Megalo İdea'nın bir uzantısı olarak Karadeniz kıyılarında bir Pontus Rum devleti kurulması amacıyla ortaya çıkmıştır. Mondros Mütarekesi'nin getirdiği ağır şartlar ve asayişteki bozulmayı fırsat bilip bölgede terör estiren Pontus çeteleri, Müslüman köylerini basarak katliam yapmaya başlamışlardır. Diğer taraftan, bölgedeki Rumlar, Türkler tarafından katliama maruz kaldıkları şeklinde asılsız haberleri yayarak İtilaf Devletleri'nin bölgeye müdahale etmesini sağlamaya çalışmışlardır. Olası bir işgalin önüne geçmek isteyen Osmanlı hükümeti, Karadeniz Bölgesi'nde Rumlar ve Türkler arasında yaşanan karışıkları incelemek, çeteleri dağıtmak ve asayişi sağlamak üzere Mustafa Kemal Paşa'yı 9. 
Ordu Birlikleri Müfettişi sıfatıyla Samsun'a göndermiştir. 


Mustafa Kemal Paşa, Samsun'da yaptığı incelemeler sonucunda Mondros'tan sonra şımaran Rumların Pontus hükümeti kurulması gibi bir safsata etrafında toplandıklarını, çeteleriyle düzenli bir program altında tamamen siyasi bir hüviyet kazandıklarını görmüştü. Genellikle savunma durumunda olan Müslüman çetelerse Türk köylerini Rum çetelerinin saldırılarına karşı korumak gibi bir amaca hizmet ediyorlardı. Mustafa Kemal Paşa'nın bu izlenimlerini, yazdığı bir rapor ile İstanbul'a bildirmesiyle Pontus terörüyle olan tavizsiz ve kararlı mücadelesi de başlamış oluyordu. 


1919 Mayıs'ında Samsun'da asker terhis edilmiş, Jandarma kuvveti ise yok denecek kadar az kalmıştı. Müslüman köylerini korumanın bir yolunu arayan Mustafa Kemal Paşa, Rum çetelerine karşı kazandığı başarılarla tanınan Giresunlu Topal Osman Ağa ile görüştü. Milli Mücadele'de beraber çalışacaklarını söyleyerek İstanbul hükümetinden aksi emir gelse bile Pontus çeteleriyle olan mücadelesine son vermemesini, tam tersine mücadeleyi hızlandırmasını istedi. Böylelikle düzenli ordu tekrar oluşturulup Pontusçuların üzerine sevk edilinceye kadar, bölge halkının güvenliğinin sağlanması hedeflenmişti. Bu görüşmeyle Mustafa Kemal Paşa; çeteleri dağıtmak üzere görevlendirilmiş olmasına rağmen, bölgedeki Türk çetelerinin en önemlisi olan ve hakkında alınan idam kararı nedeniyle firari durumdaki Topal Osman'ı yakalayıp çetesini dağıtmak yerine onunla Pontus konusunda işbirliğine gidiyor, dolayısıyla hükümetin verdiği görevin tam tersini yapmış oluyordu. Bu davranış, onun İstanbul ile bağları tamamen kopardığını ve vatanı kurtarmak için artık bağımsız hareket etmeye başladığını gösteriyordu. 


Mustafa Kemal Paşa'nın Pontus terörüyle mücadelesinin bir sonraki aşaması Pontusçulara yapılan silah yardımının kesilmesi ve Rum teröristlerin askeri bir harekatla yok edilmesi şeklinde iki ana unsurdan oluşmaktaydı. Rumların sahil kesiminde bulunmaları, yabancı ülke gemilerinden kolayca silah ve cephane yardımı almalarını sağlıyordu. Mustafa Kemal Paşa bu yardımın kesilmesini istiyordu. 1921 yılında TBMM'nin aldığı bir karar doğrultusunda sahilde yaşayan 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eli silah tutabilecek Rumların iç bölgelere nakledilmesine karar verildi. Bu yapılırken insan hakları ve hukuka tamamen bağlı kalındı. Yol boyunca Rumların can güvenliklerini teminat altına alındı, para ve mücevherleri eksiksiz teslim edildi. Bazı Rumlar yolculuk esnasında memur ve muhafızlardan gördükleri iyi muameleyi anlatan imzalı kağıtlar vermişlerdi. Pontus terörüyle mücadele etmesi için kurulan Merkez Ordusu da aynı tarihlerde Pontus Tenkil (İmha) Harekâtı'na başlamıştı. Kararlılıkla yapılan askeri müdahale 
sonucunda 11.118 Rum çeteci etkisiz hâle getirilirken, 1923 
yılının ilk aylarında Pontus terörü tamamen kontrol altına alınmış oldu. Diğer taraftan, Nurettin Paşa meselesinin TBMM'de gündeme gelmiş olması, olağanüstü savaş şartlarında bile eleştirel ve demokratik bir ortamın var olduğunun göstergesiydi. 


Terörle mücadelede yalnızca askeri müdahalenin yeterli olmayacağını iyi bilen Mustafa Kemal Paşa, Pontus meselesinin en önemli kaynağı ve destekçisi olan Fener Rum Patrikhanesi'ni etkisiz hâle getirerek meseleyi kökünden halletmeyi amaçlıyordu. İç bölgelerdeki Türk Ortodokslarını da ayaklandırmak isteyen Patrikhane, bu amaç doğrultusunda büyük bir eğitim teşkilatı kurmuş, Rum okullarında Türkçe okutulmasını yasaklamış, açılan okullara Megalo İdeacı profesörler yerleştirmişti. Patrikhane'nin Anadolu'nun dört bir yanına gönderdiği tüccarlar, rahipler ve öğretmenler sabırlı ve sistemli bir şekilde faaliyet göstererek buradaki Türk halkını öz benliklerinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar, onlara Yunanlı olduklarını telkin ediyorlardı. Fener Rum Patrikhanesi, ancak insanların akıl ve vicdanlarını etkileyerek başarı sağlayabilirdi. Bu etkiyi yok etmeden ve hedef seçilen yığınları ondan soyutlamadan Fener'le mücadelede başarı sağlanması mümkün değildi. Bu gerçeğin farkına olan ve Karadeniz'deki Pontus terörünün bir benzerinin iç bölgelerde çıkmasını istemeyen Mustafa Kemal Paşa, Papa Eftim faktörünü devreye sokarak Türk Ortodokslarını Fener'in siyasi etkisinden uzak tutmaya çalıştı. Kendi nüfuzu altındaki insanlara sürekli Fener'in zararlı faaliyetlerini anlatıp Müslüman Türklerle aynı soydan geldiklerinin unutulmamasını ve Milli Mücadele'nin mutlaka desteklenmesi gerektiğini telkin eden Papa Eftim, Kayseri'de Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi?ni kurarak Anadolu Ortodokslarını Fener'in çatısı altından tamamen koparmış oldu. Anadolu'daki Ortodoksların Fener'den ayrılıp Türk Ortodoks Patrikhanesi'ne bağlanmalarıyla birlikte, bu yığınlara"“Yunanlılık” fikri aşılama projesi suya düşen Fener, Anadolu'daki cemaatini büsbütün kaybetmiş oluyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın Papa Eftim hamlesiyle birlikte Pontus meselesinin önemli virajlarından birisi başarıyla dönülmüş, terörün iç bölgelere yayılması önlenmiş ve Fener'in gücü büyük ölçüde kırılmıştı. 


Bütün bunlar yapılırken karşı propaganda faaliyetleri de unutulmamıştı. Türklerin hiçbir şekilde mezalim yapmadığı, aksine Yunan ordusu ve Pontus gizli derneklerinin yurt içinde katliamlar düzenlediği bir muhtıra ile dünya kamuoyuna duyuruldu. Papa Eftim önderliğindeki Türk Ortodoksları da yayınladıkları “Anadolu'da Ortodoksluk Sadası” gazetesi aracılığıyla Fener'in dünya kamuoyunu yanıltan beyan ve diğer faaliyetlerini tekzip etmeye başlamışlardı. Türk Ortodoksları, Patrik Meletyos'un kendilerinin temsilcisi olamayacağını söylüyorlar, Anadolu Hristiyanları olarak Türk hükümetinden baskı ve zulüm görmediklerini, aksine huzur ve refah içinde yaşadıklarını bütün dünyaya ilan ediyorlardı. 
Bunu da yeterli görmeyen Mustafa Kemal Paşa, Yunanlıların 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Kara Kitap'ta anlattıklarına karşı Pontus Meselesi adlı kitabı bastırdı. Lozan Görüşmelerinde Pontus konusundaki Türk tezini delegelere ve bütün dünya kamuoyuna anlatabilmek amacıyla hazırlanan kitap, hükümetin Pontus çeteleriyle olan mücadelesindeki haklılığını belgelerle ortaya koyuyordu. 


Pontus terörüyle mücadelenin son adımını Lozan'da Patrikhane ve mübadele meseleleri oluşturuyordu. Mustafa Kemal Paşa, Pontus terörünün kaynağı durumundaki Fener Rum Patrikhanesi'nin Türkiye sınırları dışına çıkarılmasını istiyordu. Dönemin şartları gereği bu düşüncesi gerçekleşmemekle birlikte, Lozan Antlaşması sonucunda Patrikhane bir Türk kurumu hâline getirilerek siyasi yetkileri tamamen kaldırıldı. Yine Lozan Konferansı sırasında Yunanistan ile imzalanan Mübadele Sözleşmesi gereği Pontusçu faaliyetlere destek veren Karadeniz Bölgesi Rumlarının Yunanistan'a gönderilmeleriyle birlikte Pontus meselesi tamamen çözüme kavuşturulmuş oldu. 
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J RUM ÇETELER ÖRNEĞİ” 


Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele dönemindeki imkânsızlıklar içinde bile, her birini birer terör faaliyeti olarak nitelendirebileceğimiz onlarca isyanı başarıyla bastırabilmiş olması, üzerinde araştırma yapılmaya değer bir konudur. Atatürk'ün bu terör faaliyetlerine karşı yapmış olduğu başarılı mücadelede nasıl bir yol izlediği ve hangi yöntemleri kullandığının ortaya çıkartılması devletimizin terörle mücadelesi açısından önem arz etmektedir. Bu kitabın hazırlanmasının temel sebebi budur. 


Kitapta, Atatürk'ün terörle mücadelede uyguladığı yöntemler, “Pontus çeteleri örneği” üzerinden ele alınmıştır. Pontus meselesinin diğer isyanlara göre daha geniş bir coğrafyaya yayılmış olması, iç ve dış destekçileriyle oldukça güçlü bir teşkilata sahip olması, TBMM hükümetini en uzun süre uğraştıran isyan olması, günümüzde Yunanlılar tarafından siyasi bir mesele olarak gündeme getirilmesi gibi nedenler, Pontus çetelerinin örnek olarak seçilmesinde etkili olmuştur. 
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